ARA 


Kuruluş yılı 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HÜSNÜ 


Waldheim 
18 Ocakta Kıbrıs'ta 


— — a a ae sa m aa ae e a, 


kabul ettiler ` 


/ 


> KIBRIS'TA TARAFLAR 


BÜTÜN ÜLKELERİN 


Taraflar, Denktaş-Makarios anlaşmasını görüşmelere esas 


Næ a a a ea a a e 
-=== 


——ğÇ—ğ— —— e amo ame omme ae aa ame ao am anms amn e 


sürüyor 


enmen i i ve ven ve ven ve e va 


Viyana görüşmeleri 


Ege sorunu Ocak 


sonunda bir üst düzeyde de ele alınacak 


şe e ve e vr e aa a m e a e e e me a 


ÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


——şğ—— ———. ma 


/ 


Christopher 


Ankara'da... 

| ABD, Türkiye'ye 

300 milyon dolarlık yeni bir 
| kredi açıyor 


—— e ven e e 
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300 KURUS 


Sir esi 


MASAYA OTURUYOR 


adımlar atiması bekleniy or. 


© “Basın, 
Maden-iş kaynaklı 

haberlerle yanıltılmak 


isteniyor” 


DEVRİMCİ 
MADEN-İŞ 
GENEL 
BAŞKANI 
ŞÜKRÜ 
ÖZBAYRAK 


ZU ME DOĞRU 1975 yılında Waldheim, Klerides ve Denkta Waldheim'ın Kıbrısa gelmesiyle birlikte Kipriyanu ve Denkta 


“Gerçeği görmeleri için, basın mensuplarını Türk 


Demir Döküm'e çağı 


BASYAZI | 


MRT mi? 
Doğu Perinçek 


OCAK günü 23.00 haberlerinde televizyonu ve radyoyu dinliyoruz. Adam tutumunda ısrar ediyor. Kamboçya haberlerini veren, sanırsınız TRT değil, MRT. Yani Türkiye Radyo Televizyonu değil, Moskova Radyo Televizy onu.Tutum iki gündür bu. 

Hem de nerede? Türkiye gibi, çağımızın ilk milli kurtuluş savaşını vermiş bir ülkede. Adam, devrimci bir ülkenin Brejnevler tarafından işgalini neredeyse zil takıp oynayarak karşılayacak. 
Bu kadar utanmazlık olabilir. İşgal acısı çekmiş ve işgale karşı savaşmanın ne olduğunu bilen Türkiye halkının duygularına ve bağımsızlık ryhuna karşı bu kadar saygısızlık olabilir. 

Bir buçuk yıldan beri bütün dünyanın haber ajansları, Vietnam birliklerinin Kamboçya topraklarına yaptıkları saldırıları veriyor. Anavatanini savunan Kamboçya ile Rusya'nın kışkırttığı ve “silahla beslediği Vietnam arasındaki savaşın resimleri, haberleri bütün dünyada bir buçuk yıldır yayınlanıyor. Kamboçya hüküme- 


(Devamı sa. 7, sü. 9'da) 
Bi b 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Devrimci Maden -İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Özbayrak, Türk 
Demir Döküm Fabrikasında sürmekte olan direnişle ilgili olarak bir açıklama yaptı, Açıklamasmda direniş hakkında yanıltıcı haberlere rastlandığına dikkat çeken Özbayrak, basın mensuplarını gerçekleri gör- 
(Devamı Sa. 7, Sü 8'de) 


Sümerbank mallarına yüzde 30-40 zam geliyor 


ANKARA(ÖZEL) 
Sümerbank mallarına yüzde 30 ila yüzde 40 o ranında zam gdeceği öğrenildi. Sümerbank Genel Müdürü Celalettin Özgen tarafından önerilen zam kararı yönetim kurulu ta rafından da benimsendi. 
Yılbaşından önce zam gören mamuller ise yeniden zam görmeyecek. 


$ görüşme masasına oturmuştu. 18 Ocakta ş buluşacak. Bu kezki görüşmelerde çözüme doğru 


riyoruz” 


yor. Genel Sekreteri 


Toplumlararası görüşmelerin 10 gün içinde başlaması bekleniyor 


e Görüşmelerin başlamasıyla birlikte Rum göçmenler Maraş'a dönebilecek 


e ABD ve İngiltere, Rum ve Türk kesiminin Waldheim”a cevaplarını olumlu karşıladı 


ANKARA (ÖZEL) 


Kir TA Türk ve Rum toplumlarının liderleri- nin BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim tarafından önerilen gündemi kabul ettiklerini resmen açıklamalarından sonra toplumlararası görlişmelerin 10 
gün içinde .başlayacağı bildiriliyor, Genel Sekreter Waldheim'in 18 Ocakta Lefkoşe'ye gelmesi bekleni- önce Spiros Kipriyanu ve Rauf Denktaş'la tek tek görüşmesi, daha sonra da iki tarafı aynı masa etrafında biraraya getirmesi bekleniyor, 

Waldhaim'in görüşmelerin başlaması için hazırla- 


dığı öneriler daha önce Genel Sekreterin Kıbrıs'taki 


CiğDE 
KÖMÜRCÜOĞL 
PARİS'TEN BİLDİRİYOR 


M 
U 


DEMOKRATİK 
KAMBOÇYA 
YURTSEYER 
KOMİTESİ İLE 
GÖRÜŞTÜ 


0060000000000006000000000000000: 


8.SAYFAMIZDA s 


0000000000600000000090000000000$ 


aapooscoososesesassnetlassdae 6000000000000000000000000000000000008900060000000000 


Sovyetler” in muhalefetine rağmen 


BM Güvenlik Konseyi Kamboçya için toplandı 


© Sihanuk:'Pekin üzerinden Demokratik Kamboçya hükümetiyle temas halindeyim” 

© Romanya, Kânboçya'daki bütün yabancı güçlerin çekilmesini istedi 

© ASEAN, Vietnam'ın işgalci tutumunu kınadı 


DIŞ HABERLER SERVİSİ Birleşmiş" Milletler Güvenlik Konseyi, Kam: boçva sorununu görüşmek üzere dün toplandı 


Sovyetler Birliği, Vietnam'ın Kamboçya'ya karşı giriştiği saldırıyı gizleyebilm ek için soru- 
(Devamı sa. 7, sü. 4'de) 


özel temsilcisi Galindo Pohl tarafından ilgili taraflara sunulmuş, Türk ve Rum yetkilileri önerileri inceledikten sonra ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarla bu gündemi kabul ettiklerini bildirmişlerdi. 

Kıbrıs Rum Dışişleri 
Bakanı Rolandis'in gündemi olumlu buldu klarını açıklamasından sonra Türk toplumu lideri Denktaş 


(Devamı Sa, 7 Sü. 3'de) 


* 
TA NEA GAZETESİ 
WALDHEIM PLANININ AYRINTILARINI 
AÇIKLADI 


5. SAYFADA 
A 


ABD, Basra 
Körfezinde bir filo 


bulunduracak 


WASHİNGTON (AA) 

ABD'nin Basra Körfezinde bir: savaş filosu bulunduracağı bildirildi. 

Savaş filosu, avcı uçakları, muhrip ve füze atar refakat gemilerinden oluşacak. Ayrıca filoda tankerler de bulunacak. 
Filo taplam olarak 11 savaş gemisi ve 12 avcı ucağından oluşuyor. 

Bilindiği gibi geçen 29 
Aralıkta Filipinlerde bulunan "Canstellation"' 
uçak gemisi ve beraberin- 

(Devamı Sa 7, Sü 8'de) 


Yaşar Kemal 
"Ölmez Otu” 
romanıyla 
Fransa’ da en iyi yabancı kitap ödülünü aldı 


(Geniş haberi 
Sanaf sayfamızda) 


“Balcı hücresi” 
Ed | em Toplantısında K.Maraş'tan bildiriyor 
R e a düzenlenen toplantıya © Toplantıda “Hükümete temizleme” kararı alındı Kenger, A.Haydar katliam öncesi sabotaj 


Çiçek Sineması sabotajını f ti | na kk yı ertipleyen ökkeş Kenger'in mensubu olduğu saptandı Viaraş katliamı a 
Ali ÖZTÜRK ve ararlaştırıldı ....: 
a 
#7 ©EDEM Yağ Fabrikasında e A MHP yanlısı fabrikatörler ; HG EEN, ve toprak ağaları katıldı haddini bildirme, Maraş'ı alevi komünistlerden 
© Hasan Balcı Hücresi mensupları Ökkeş 
Yangın ve ÜĞD Başkanı Mehmet Leblebici, ve cinayetleri gerçekleştirdi 


AHRAMANMARAŞ katliamının sorumluları saptanmaya ve yakalanmaya başlandı. 

Çiçek Sinemasına sabotaj olayını tertipleyen Ökkeş Kenger'in önceki gün yakalanmasından sonra, Emniyet ve sıkıyönetim yetkililerine dün ihbarlar geldi. Bu arada Aralık ayının ilk haftasında Edem Yağ Fabrikasında yapilan bir toplantının katilam için "karar toplantısı" olduğu belirlendi. 

MHP'nin Kahramanmaraş İl Yöneticilerinden olan Hasan Balcı'nın Edem Yağ Fabrikasında yapılan ve MHP yanlısı kalburüstü fabrikatörlerle toprak ağalatının katıldıkları toplantıda, Kahzamahmaraş'ın "Alevi komünistlerden arındırılması ve hükümete haddinin bildirilmesi" kararlaştırıldı. 

KİMLER KATILDI 

Katiiamdan 15 gün öncesine rastia-I yan Edem Toplantısında Hasan Balcı Başkanlığında, Edem ortağı Faruk Arıkan, Fabrikatör ve Hacı Ahmet Çiftliği sahibi Muammer Pakdil, kardeşi Ca hit Pakdil, Faruk Arıkan'ın ağabeyi Hacı Osman Arıkan. Pişkinler İplik Fabrikası sahibi Abdurrahman Pişkin, Çırçır ve Prese Fabrikatörü Sıd- 

(Devamı Sa.7,Sü, 5'te) 


ZDF TV'SİNE DEMEÇ VEREN Ecevit: Mezhep ayrılıkları dışardan kışkırtıldı 


ANKARA(THA) 

Başbakan Bülent Ecevit, mezhep ayrılıklarının dışardan kışkırtıldığını söyledi. 

Ecevit Federal Alman Z DF Tel eviz yonuna verdiği demeçte, teröristlere karşı kararlı tutumun sonuç vermeye başladığını da bildirdi 

Bülent Ecevit, önceki hükümetler döneminde bazı siyasal çevrelerin iktidar olanaklarından yararlanarak terörislerden bir bölümünün kurumlaştı. 
rıldığını, onun karşısında yer alan terö rist gruplara da göz yumulduğunu söyledi. 

Kendi hükümetleri döneminde çok 

(Devamı Sa.7, Sü.7'de) 


Tunceli Akpazar 
Belediye Başkanı öldürüldü 


Manavgat'taki saldırıları tertipleyen MHP 


Milletvekili adayı 
Baştabib görevinden alındı 


HABER MERKEZİ 

Manavgat'ta bir çok işyerinin tahrip edilmesi ile sonuçlanan saldırılar sonucu, MHP Antalya Milletvekili adayı ve Devlet Hastanesi (o baştabibi Hasan Fehmi Göztepe görevinden alındı. 
Saldırganlardan olduğu belirtilen 7 faşist Yakalandı ve olayda ihmali görülen iki polis ile bekçi de görevlerinden uzaklaştırıldı. 

Önceki gece Manavgat Ülkü - Bir Şubesine patlayıcı madde atılmasını protesto iddiası ile bir grup faşist, CHP ilçe binası ile 40 civarında işyerini tah- 


(Devamı Sa.7, Sü.1'de) 


AYDINLANIYOR: K.Maraş'ta yakılıp yıkılmış bir ev... Failler 


ortaya çıktikça katliamın nasıl düzenlendiği aydınlanıyor. 


TA 
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' CİNSİ 


meclisi 


4 Ayı aşan tartışma 


Uzun süredir MHP'nin etkisindeki okuyucularımızla tartışıyoruz. Klasörü karıştırdık, daha gazetede yayınlamadığımız 125 mektup var. 

« Bunların büyük kısmı ülkücülerden. 

Hatırlayacaksınız, ülkücülerle tartışma Yaşar Okuyan'ın gönderdiği bir tekzip üzerine açılmıştı. Yaşar Okuyan'ın tekzibini koymuştuk ortaya ve onun açıklamasına inanıyor- 

“ musunuz, inanmıyor musunuz, ne- 
> denleriyle bildiriniz tartışalım, demiştik. Ve belki MHP'de, ÜGD şubelerinde bile kafalarındaki sorunları açamayan ülkücüler, mektup göndermekten kendilerini alamiyor, ama mektupların altında da ya tehdit yo- 
#luyla, ya da "yayınlamazsınız biliriz" ` sözleriyle şüphelerini belirtiyorlardı. 

« Biz ise onların şüphelerinin ak- 
“sine, faşist yalanlara gerçekten inanmış gençlerin mektuplarını üzüntüyle okuyor ve diğer gençlerin faşist yalan ve demagojileri öğrenmeleri için tereddüt bile etmeden basıyorduk bu mektupları. Nitekim gerçeği görüp cesaretle faşist davadan dönenler de oldu. Ve işin ilginç yanı, Yaşar Okuyan bir daha da tekzip falan yollamadı. 

MHP'nin etkisindeki okuyucularımızla tartışmaya sadece Yaşar Okuyan kızmadı. Bu arada Rusçu Savaş Yolu dergisi, dahı ilk sayısında bu mektuplaşmaya yer vererek,"işte faşizmle uzlaşıyorlar"diye atıldı üstüne. 
Savaş Yolu dergisinin korkusu da MHP'nin etkisindeki gençlerin faşist davadan dönüp Türkiye'nin bağımsızlığı için, demokrasi için mücadele- de yeralmalarıydı. 

Evet, henüz yayınlayamadığımız 
125 mektubun içinde Rusçuların fikirlerinin etkisinde kalmış okuyucularımızın mektupları da var. Yine bu 
125 mektubun içinde şeriat düzeni 
istediklerini yazan okuyucularımızın mektupları da var. Böyle bir tartışma açtığımız için teşekkür ediyorlar ve şeriat düzeni ile ilgili tartışmak istiyorlar. 

Bu arada bu 125 mektuba dahil değil, bu tartışmayla ilgili değil ama, okuyucularımızdan önemli siyasi olaylarla ilgili sorular da aldık. Bir okuyucumuz, Çin-Amerikan anlaşması üzerine fikirlerimizi soruyor. Bir başka okuyucumuz İran Şah'ının akibeti» ni soruyor. Bir başka okuyucumuz ev- 


lilik sorunlarından bahsediyor. Bir başka okuyucumuz pahalılık üzerine yazmış. . . 

Yayınlama imkanı bulamadığımız mektupların sahiplerinden özür diliyoruz. Ancak bütün bu mektupları değerlendiriyoruz, ilerde şeriat düzeni üzerine bir tartışma açtığımızda bu mektupları da yayınlıyacağımıza söz veririz. Ya da evlilik meselesi de bir tartışma konusu olabilir. 

Hâlâ ülkücülerden mektup geliyor mu diye merak edeniniz çıkabilir. 
Geliyor. Özellikle de faşist davadan dönenler için yazıyorlar. Bakın bir ülkücü öfkesini nasıl anlatıyor: 

''Gazetenizin Ülkücü Gençliği yıpratmak, karalamak ve küçük düşürmek için tezgahladığı oyunları biliyoruz. Aydınlık Meclisi sütunlarında yayınlanan bir zamanlar kendisini ülkücü gençliğin neferi olarak tanıtan kimsenin bu yazısı, yalan ve iftiradan başka bir şey değildir. 

“Çünkü o şahıs, ülkücülük erdemliğine ve bilincine varamamış ve bu ideolojinin vasıflarını kavrayamamış cahil, aşağılık ve adi bir insan niteliğinde olduğunu. .." 

Böyle küfürle devam ediyor. Bir başka ülkücü de Ankara'dan yazmış, “Nasıl olur da Nihal Atsız için Almancılığı Türkçülüğünden önde gelir dersiniz" diyor. "Acı acı gülüyorum ve taktiğinizi anlıyorum" diyor. 

Türkiye'de MHP'nin faaliyetleri daha gözle görülür hale geliyor, Maraş'ta 500 yurttaşımız faşistler tarafından katlediliyor, ama MHP'nin etkisindekilerden hâlâ mektup geliyor. 
Ve sanıyoruz ki henüz davadan dönme cesareti gösteremeyenler veya tereddütlü olanlar da olayları izlerken düşünüyor. Aşağı yukarı 4 ay oldu, MHP'nin etkisindeki okuyucularımızla faşizm üzerine tartışmamız. Aydınlık çıkalı beri Meclisimizdeki en uzun tartışma oldu bu. Hâlâ da kafalar- da sorular var ve mektuplar gelmeye devam ediyor. 

Faşist davadan dönen okuyucularımızın da mektupları geliyor. Bunları da daha etraflı yayınlamak için bekletiyoruz. Siz yazan ülkücü okuyucularımız, sizlerin de MUP'nin sizi nasıl kandırdığına dair mektuplarınızı ve bilmeden Türkiye halkına ve kendinize karşı işlediğiniz hataların özeleştirilerini bilkiyoruz. 


ANKARA ELEKTRİK, HAVAGAZI VE OTOBÜS İŞLETME MÜESSESESİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (E.G O) 


1— Kuruluşumuzca, JO Kalem 1977 model M 120 E6 Magirus, 196 8-69 model 14 
RU Büssing, 1975-76-77 mode 590 HO M.A.N. 1974 moda 0302 Mercedes otobüslerinin amortisörleri (liste ve şartnamesine göre) önerge alma suretiyle satın alınacaktır. 


2— jigni er hazırlayacakları Önerge erini; 
a) 15 


bin liraya kadar olan işler için % 7,5 
150 bin liradan 750 bin liraya kadar olan işlerin 150 bin 1irası için © 7,5 ve üst 


bi 
tarafi için % 5 


c) 750 bin'liradan 3 milyon liraya kadar olan işlerin 750 bin lirası için (b) fıkrasına 


göreve üst tarafı için %4 


d) 3 milyon ilradan fazla işlerin 3 milyon liraya kadar olan parası için (c) fıkrasına re ve üst tarafı için % 3 üzerinden hesaplaYacakları geçici güvence ile birlikte 1.2.1979 erşembe günü saat 17.30'a dek Kuruluşumuz Yazıişleri Müdürlüğüne vereceklerdir. 
3— Bu işle ilgili şarttaşma ve liste Kuruluşumuz Ticaret Müdürlüğünden ücretsiz alı- 


nabilir. 
4 


Güvence verilmeyen'önergel er değerlendirilmeyecektir. 


Kuruluşumuz isterse kısmi sipariş yapabilir. 

Her türü gecikmderiln telgrafla Yapılacak Önerge er kabul edilmez. 
Kurulusumuz 2490 sayılı yasaya bağlı değildir. 

516-78/5G, referansla Ticaret Müdürlüğüne müracaat edil ecektir. 


(Basın:30698 —51) 


İSTANBUL DENİZ TEKNİK SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 


Taşkızak Tersanesi Komutanlığı ihtiyacı olarak aşağıda cinsi, miktarı, geçici teminatı ve son teklif verme günü bdirtilen malzemeler hizalarında gösterilen tarihlerde 1904 sayılı kanuna göre satın alınacaktır. 

Teklif mektuplarının 18.1.1979 Pw. günü mesai saati bilimine Kadar Ka- 


sımpaşa daki 


Komisyonumuza verilmesini. 


Şartnamesi Komisyonumuzda 


görülebilir. Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecik- 


meler kabul edilmez. 


İşbu ihaleler 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunu ile 1050 sayılı muhasebei umurciye kanununa tabi değildir. 


MİKDARI G.TEMİNATI 


TEKLİF VERME TARİHİ 


Kablo 17 Kalem 
Karbon fırça 7 Kalem 
Sisal halat 2 Kalem Galvanizli ve siyah 2 Kalem 


saç levha 


142,000.00 TL. 
2.000.00 TL 
4.061,00 TL 
3.443,00 TL 


18 OCAK 1979PERŞEMBE 
18 OCAK 1379PERŞEMBE 
18 OCAK 1979PERŞEMBF 
18 OCAK 1979 PERŞEMBE 


Basın: 10185 - 56 


MARDİN VALİLİĞİNDEN Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün: 


1— Mardin-Derik Lisesi öğretmen lojmanı (8 daireli) kalorifersiz ikmal in-Şaatı 527 sayılı kanuna göre gelecek yıla sari olmak iizere 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2— İşin keşif bedeli 1.800.000.00 TL 

3-- Eksiltme Mardin Bayındırlık Müdürlüğünde 26.1.1979 Cuma günü 


saat 11.00'de yapılacaktır. 
4— Eksiltme görülebilir. 


şartnameleri ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğünde 


5— Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: 


a) 67.750.00 geçici teminat, 


b) 1979 yılına ait Ticaret Odası belgesi. 
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde be- 
~ lirtilen usulüne uygun hazırlanmış olan teknik personel beyannamesi, kredi ve sermaye imkanlarını gösterir mali durum bildirgesi plan, teçhizat beyannamesiyle Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz etmek suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mek- 


tuplarıyla birlikte koymaları lazımdır. 


6— İstekliler teklif mektuplarını 26.1.1979 Cuma günü Saat 10.00'a kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. f 7— Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 22.1.1979 Pazartesi 


günü mesai saati sonuna kadardır. 


8— Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez. 


Keyfiyet ilân olunur. 


İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
( Basın: 30602 - 50 


Y Argoslu Nameylüsler! Ey, Ahileus'- un karşısında, Ahileuslar karşısında eli kolu bağlanan, dili tutulanlar! Gelin şimdi, karşınızda Truva burçları değil, ana karnında doğmamış çocuklar var! Ey leşler üstünde kanat çırpan leş kargaları, akbabalar, Atreoğlu Nameylüsler!.. Siz, hem kan içeceksiniz, hem insan eti yiyeceksiniz, hem bu ülkeye kanat gerici, bu” ülkeyi koruyucu, bu ülkeyi yönetici olmak için kendinizi ileri süreceksiniz! 

Nameylüs, Ey Argos'- un namus meleği, ey cehennem kayıkçıları! Gün gelecek, bu ülkedeki gelişim tümlenecek, birleşecek, gün gelecek ey akbabalar, kanatlarınız kırılacak, kanatlarınızın üstün- 


deki telekler, tüyler iyice - 


yolunacak. Gerçi, yoluk boynunuzla, yoluk başınızla birer akbaba olduğunuzu herkes biliyor, herkes tanıyor sizi, ille ne ki, siz bir gün kol bud edilip kazanlarda pişirilecek, tanrıların önünde kemikleriniz Hades dünyasına yollanacaktır. Ağzınızda tek bir "obol" bulunmayacak! 

Ey Atreoğlu Nameylüs, şimdi sen kurtların artığını kendine şölen sayıyorsun! Yaşamaktan, emek vermekten, alın teri dökmekten öteye bir suçu olmayan Hektor'un üstüne saldırıyorsun, Patroklosa güveniy orsun , Ahileus'a yalvarıyorsun! 
Hekübelerin kanı yerde mi kaldı Ey Atreoğlu! 
Truva şimdi ören ise, yıkılmış ise, Argos'tan ne kaldı? Bir gün senin-mezarının başına baykuşlar konmak istese, taş bulamayacaklar! Ey Atreoğlu Nameylüs, sen ortaya çıktın. çıkalı, senin adın 


Atreoğlu Nameylüs 


Ümit Kaftancıoğlu 


Yaza 


bu ülkede duyuldu duyulalı kan akıyor, açlık kol geziyor! Kırlarda, dağlar- da, köyünde, evinde, iş yerinde elden ağıza çalışan, kendi alın terini içenlere ölüm buyruğu senin adınla birlikte okundu! Kurtlara ferman verdin Ey Agamemnon! 

Dardanellas'ta, Truva saldırısını bir daha canlandırmak isteyen sensin! 
Sen, üçüncü Truva saldırısını düzenleyensin! Çocukları, anaları, genç kızları, uzun sakallıları kurşunlatan sensin! Bunu biliyoruz Ey Atreoğlu Agamemnon! 

Tahta atla girdin Truva'ya. Mertlikle, yiğitlikle girmedin! Kandaşlarını, soydaşlarını topladın başına Çanakkale'ye girdin; ikinci Truva çıkartmasıydı. Maraş'a girdin üçüncü Truva saldırısı olarak! Hekübeleri burçlardan attın sen, çocukları mızrakladın sen, kimseye gölge düşürmeyen, herkesin hakkını, kişiliğini gözeten bir Kesime kurşun sıktın sen! 


Ey Ahileus'un gölgesinde gerdeğe giren Atreoğlu Agamemnon! Nasıl diyeceksin ki "'güvey benim", Yarın nasıl ayak basacaksın Maraş'a, Truva'ya, Çanakkale'ye! 


Emperyalistlerin Anadolu'ya uzattıkları el sensin, Anadolu insanının kanını iliğini emmek için uzattıkları vantuz sensin! 
Bu ülkenin yaşamak uğraşını, belli bir düzeye gelmek çabasını, insanca, hakça, halkça bir düzen 


HALKIN SESİ 


Ben Urfa'nın köyün- den çalışmak için bufalara geldim. Silifke'nin Taşucu bucağında Hasan Bezcioğlu inşaatında çalıştım. 

öğrendiğime göre, 
Hasan Bezcioğlu Hava pilotluğundan emekli ve Süleyman Demirel'in akrabasıymış. Taşucu'nda turistik tesisler yapmaktadır kendisi, 

Biz 20 işçi Bezcioğlu'- nun inşaatında çalışıyorduk. Bir arkadaşımız da Bezcioğlu'nun köpeğine bakmakla görevliydi. 

Hepimiz inşaatta yatıyorduk. Köpek bekçisi arkadaşımız ayrıca gece bekçiliği de yapıyordu. 
Gündüzleri kasaba gidip köpeğe iki ciğer alıyor, onları az pişirip köpeğe veriyordu. Biz, 21 işçi 


ise bulgur pilavı, zeytin, çayla bütün günü geçiriyorduk. Tabii kendi paramızla... 

Sigortamız, sendikamiz yoktu. İnşaat odalarında ikişer, üçer yatıyorduk. Benim Kaldığım odanın karşısında köpek bakıcısı arkadaş kalıyordu. Bir gün yanına gittim. 
Vakit öğle idi, Arkadaş bulgur pilavı yiyor, köpek ise ciğeri afiyetle midesine indiriyordu. 

Selam verdim arkadaşa, selamımı aldı. Yemeğe buyur etti. Sağol biraz önce zeytin, ekmek ve helva vardı, yedim dedim. Onun yemeğine bakarak düşünceye dalmış olacağım ki, niye daldın, memleket mi hatırına geldi dedi. Bir gün olur gideriz dedi, Ben hayır de- 


TRT'yi protesto ediyoruz 


8 Ocak 1979 Sabah 07 haberlerinde spiker 
şöyle bir haber okudu. Kamboçya da yönetime karşı olan "Ulusal Kurtuluş Cephesi"' başkent Pnom Pen'i ele geçirerek Kamboçya halkını 


temsil ettiğini söyledi. 


TRT'nin olayları bu şekilde verişinğ üzüntü 


ile dinledik. 


Bütün dünya bilmektedir ki, Kamboçya'da olan olaylar Rusya desteğinde Vietnamlı saldırganların Kamboçya topraklarını işgal etmesidir. 
Vietnam uzun dönemden beri emperyalist Rusya ile ilişkilerini geliştirmiştir. Güneydoğu Asya'da Küba'nın oynadığı rolü oynamaktadır. Ve son saldırısı sırasında ilan edilen “Ulusal Kurtuluş Cephesi"' örgütü de Vietnamlı saldırganlar- 


dan başkası değildir. 


Şimdi nasıl oluyor da bu derece açık olan bir olayı TRT tersyüz edip verebiliyor? 

Yoksa TRT Haber Merkezinde de haberleri TASS Ajansı mı düzenlemektedir? 

TRT'nin bu tutumunu protesto ediyoruz. 


İstanbul'dan il İmza 


içinde gün geçirmesini engelleyen sensin Atreoğlu Nameylüs! 

Unutma, bu halk, bu 
Anadolu insanı, bu ülke insanı, yedi düveli bu topraklarda boğmuştur! 
Sen paralı askersin Atreoğlu Nameylüs! Sen Anadolu'da, gene Maraş çevresinde omuz omuza dövüştüğü Klearkhos'a tu-' zak kuran, şölen sofrasın- da dostlarını öldüren Tissaphernes'le bir kaynaktan su içmişsin! 


Ey paralı asker! Batı- nın parasıyla ayakta duran, elden ele dolaşan maşa! 


Sen, Kyros arkasına takılan, sen Klearkhos'la, bir cephede omuzdaş olup, sonra arkadan kurşun sıkan, soy kırımına girişen Atreoğlu, Agamemnon, Tissanhernes! 


Boyunduruğu altına girdiğin para babaları seni yarın koruyamazlar! 
Sen piyonsun Atreoğlu Nameylüs! Sen, şahları korumak için, sen vezirleri korumak için öne sürülmüş, geriye dönüşü olmayan piyonsun! Sana dön demenin, sana akıllan demenin hiç bir yararı yoktur. Sen şahlar- dan, para babalarından aldığın boyunluk zincir içindesin, kiramazsın ki! 
Davadan döndü diye vururlar seni! 


Sen davadan dönemezsin! Senin davan öylesine kutsal, öylesine bü-” yük, öylesine yüce ki... 
(1) Elinde iğne bulunmayan insanları yatakların- 


da, uykularında, hamur yoğururken, su taşırken, kerpiç keserken, sığır otlatırken vurmak, öldürmek'buyruğunu almışsın. 

Sen, Kurtuluş Savaşında emperyalistlere karşı Koyan, emperyalizme karşı göğsünü siper eden, emperyalizmin elini kıranlara karşı özel beslenmiş Ahileus sun! 

Savaşarak, çarpışarak, topla tüfekle bu ülkeye giremeyen (o emperyalizmin, kılık değiştirmiş, içten silahlanmış hortumusun, sömürmek, öç almak istiyorsun. Sen kaç bin yıllık kalıntısın ey Atreoğlu Nameylüs! Romadan mı, Bizanstan mı, Osmanlıdan mı kaldın? 
Ense, kelle yoklayıp ırk ve soy tanımı, ırk ve soy ayrımı yapanlar bir de senin soyunu sopunu saptasalar! Biliyorum, soy sop saptama işi senin işine yarar? Her ne kadar, en güzel kızı kendine ayıran Agamemnon olmak tutkusuyla şişirilmiş, koşullandırılmış biri olduğunu düşünsen de, gerçekte, sen ne. olursa olsun, büyük pay arkasında gözü dönmüş, gözü aç Ahileus'sun! 

Senin büyüdüğün bölgelerde, senin eğitildiğin, daha doğrusu özel biçimde yetiştirildiğin bölgelerde köpekler, koyunları, kuzuları dağlardan getirirdi birer ikişer, önünüze sofra kurulurdu. EY Penalopie'nin en büyük hilekârı Odisseus, bir gün şaşkın olarak, dümensiz gemilerle (o okyanusların ortasında kalacaksın, k 


pekler Penalopie'nin avlusuna dolacaklar! "Pena-Iapie,ey sevgilimiz, dostumuz, ortaklaşa malımız" diyecekler. "Getirt dağlardan koyunları, keçileri, sal kurtları, itleri dağlara, ovalara, getirsinler bize, kan içelim, et yiyelim" diyecekler. Burada senin yadırgayacağın bir yan yoktur, törene ve yoluna yordamına aykırı bir durum yoktur. Şimdi sen itleri, kurtlara saldırtıyorsun Maraş'a, özellikle bir yolun, bir kurgunun insanlarının üstüne, onların etini kanını şölen sofrana, dostlarına sunuyorsun. Ey Atreoğlu Nameylüs! İnsan etinden meze, insan kanından şarap, yırtık avurtlarına, kalın ensene gerçekten yakışıyor. Bilesin Ey Atreoğlu, kalın enselere kılıçlar, “ipler de yakışır. 
Halkın yenilmez, engellenmez gücik coşkun se- li seni ve ortaklarını, Ahileus'u, Patraklos'u, Agamemnon'u... otümünüzü boğacaktır. 

O günler yakındır, ayak sesleri, yıldırımlar, şimşekler, gök gürültüleri tàn yerinde. Gözlerini iyice aç, iyice berelte berelte:bak, tan yerine, kızaran şafaklara. Senin itlerin keçileri, koyunları, suçsuzları getirmiyor artık, görüyor musun tan yerindeki ayak seslerini? 
"Uygun adım, aydın günlere; aydınlıklara, aydın-İikçı olanlara" diye ses birliği, gönül birliği, güç birliği içinde, "Bakalım ó zaman 'Aydınlıklar bizim için karanlıktır, Maraş'ı Aydınlıkçılar yarattı" diyecek misin?" Yoksa Ey Atreoğlu Nameylüs, Penolopie yi bırakıp “İşte size karşılık veriyo- rum" diyerek aydınlığın ayaklarına mı kapanacakşın! 


GİĞERLE BULGURU DEĞİŞTİRELİM 


DEDİK KÖPEK KABUL ETMEDİ 


dim, Şu işe bak, köpek ciğer yiyor, sen ise hulgur pilavı yiyorsun. Onu düşünüyorum dedim. Köpek bakıcısı arkadaş, Allah bizi öyle yaratmış dedi. 

Allah yaratırken bizi bulgur pilavı yesin, köpek de ciğer yesin diye yaratmadı dedim. 

Arkadaş, "Ne yapalım, Bekir var mi çaremiz" dedi. 

Ben var dedim. Ciğeri biz yiyelim, bulgur pilavını köpek yesin dedim. 

Arkadaş, müteahhitin duymasından, işten atılmaktan, karakolda dayak atılmasından korktuğunu söyledi. Ben ise kimse duymaz korkma dedim. 

Ama, köpek pilavı yemiyordu. Ona da çare bulduk. Akciğeri köpeğe, 


` karaciğeri kendimize a- 


yırdık. Fakat bit müddet sonra köpek de zayıflamaya başladı. Hasta oldu. Biz ise ciğer kavurmasıyla iyi doyuyorduk. 


Köpeğin hastalanması arkadaşı çok telaşlandırdı. Kalfaya haber verildi. 
O da müteahhite haber verdi, Bir gün sonra köpek götürüldü. Köpeğin Adana'ya tedaviye götürüldüğünü söylediler, 15 
gün sonra da ben hastalandım. Fakat yine de çalışıyordum. 


Dışarıdan içeri çimento taşıyorduk. İkinci kata çıkarken gözlerim karardı, takatim kesildi. 
Merdivende indirdim. 


Çavuş geldi, benim torbayı indirdiğimi gördü. Nedenini sordu. 
Hasta olduğumu söyledim. Hasta adam çalışa- 


TÜRKİYE 
IŞÇI KOYLU PARTİSİ 
Ku-uluş Bildirisi 


Tüzük 


ve Program 


5 LIRA 


Genel Dağıtım ve İsteme Adresi TİKP Genel Merkezi 
Necatibey Cad. 22/19 Ankara Ap. Kat. 5 
Yenişehir - ANKARA 


TiKP YAYINLARI 


maz dedi, Çıkışımı ver. 
diler, 

İki senedir hastayım. 
Hangi hastaneye gittiysem bakılmadım ve yatırılmadım, Kimisi burası döner sermayeli dediler, 


kimisi burada dahiliye yoktur dediler. 
Türkiye'de köpekler 


özel tedavi görürken, biz emekçiler neden sicak bir yatak bulamıyoruz. 
Elbet bir gün emekçilerin de horlanmadığı düzen gelir... 


tabaka - soyadı. 


Bekir Polât 


SOLDAN SAĞA: 1) İçşilerin ezici çoğunluğu tarafından Maden-İş'in kovulup yerine Devrimci Maden-İş'in getirildigi bir İstanbul fabrikası, 2) Tersi bayatla- 

“ mamış, yeni - İsim - Dilek, istek. 3) Acısını çıkarma, karşılık verme - 

dur işareti. 4) Üstü açık boru - Esas, temel - Kimyada kriptonun simgesi. 5) Para ve değerli eşyayı saklamaya yarayan metal dolap - Birinin yerine bakma, vekillik, 6) Tersi en büyük yerleşme merkezi - Tersi kuru soğuk. 7) Avuç içi - Yiğit ya da erken - Matematikte, gerçekte varolmayıp zihinde tasarlanan (sayı), mevhum. 8) Yükseğe gerilmiş tel üzerinde hareket eden taşıt - Tersi öğütülmüş tahıl. 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Halka özgürlük isteyip, baskılara karşı çıkan kimse, demokrasi yanlısı. 2) Tersi, daha çok Atlas Okyanusu'nun 30 derece kuzey ve 30 derece güney enlemleri arasında, doğu yönünden sürekli esen rüzgar - Bir dikkat çekme ünlemi, 3) Tersi tohumundan yağ 


KE EE çıkarılan bir bitki - Kan kırmızısı. 4) İnanç (eski dil). 5) YE in Pozitif bilimler, teknik. 6) Gizlice çevrilen komplo, oyun. ala ganaz 


7) Bir iş için ayrılan para, tahsisat. 8) Bir mastar eki - Bir nota. 9) İdrarla atılan, zararlı bir artık madde - Karadeniz'- le bağlantısı olan bir deniz. 10) Bir nota - Toplumbilimin- de soy, kabile. 11) Akım, elektrik (Eski dil). 12) Hava ve nemin etkisiyle demirin üzerinde oluşan kırmızımsı renkli 
12 Mart faşizminin başbakanlarından birinin 


(AydınlıkfI 


lütfü oflaz 


Hain kim? 


"Lütfü Oflaz; ezilen mazlum dünya halkları" dedi. ; 

“Lütfü Oflaz ; sömürülüyoruz" dedi. 

"Lütfü Oflaz; dışa-bağımlıliktan kurtulalım, emperyalist zincirleri kıralım" dedi. 

"Lütfü Oflaz; İran halkının demokrasi, özgürlük mücadelesini destekliyorum" dedi. 

Lütfü Oflaz şunu dedi, Lütfü Oflaz bunu dedi. 

Sağolsunlar, özellikle bir kısım çevreler son günlerde kulaklarımızı gümbür-gümbür çınlatıyorlar! 

Bunlar CHP'liler değil. Devrimciler de değil. 

Aklıbaşında AP'liler, MSP'liler de değil. 

Ya kimler ? 

Kimler olduğunu artık siz çıkartın canım! 

Bir gazete bana "hain" demiş. 

Öylesine öfkelenmiş ki bana, kendinden başka okuru olmayan kurt armadalı sayfaların- da! 

Şaşırdım, yadırgadım desem yalan olur. 

Bekliyordum bunu. 

Çoktan kabullenmiştim üzerime sıçratacağı çamuru. ., 

Biliyor musunuz ne yapmışım ben ? AP'li gençlerin "eli-silahlı sağı" kınamalarını sağlamışım. (Röportaj-15 Aralık 1978 Aydınlık) 

Ne yapmışım ben? MSP'li gençlerin dışa-ba-Zımlılığa karşı çıkan olumlu bazı tavırlarını alkışlamışım. 

Ne yapmışım ben ? Toprak ağalığına, komprador burjuvalara karşı, işçi sınıfının safında yer almışım. 

Ve nihayet ne yapmışım ben? Gelmiş sol bir gazetede fıkralar yazmaya başlamışım. 

Onlar için az şeyler mi bunlar? 

Bana kızmaları bundandır. 

Yukarıda sıraladıklarım çok büyük suç bu kafatasçı kafalara göre! 

Ne yapmalıymışım ben? Halkın saflarında yeralmamalı; halkları sömüren sömürücülere, etini satan biri gibi, kalemimi peşkeş çekmeliymişim. 

Şimdi beni yerenler böyle olmamı isterlermiş benden meğer? 

Ne diyorduk? 

Bir gazete bana "hain" demiş! 

Evet, hainim.. 

Eğer hainlik kurtulmaksa kokmuş karanlıgınızdan hainim! 

Konuşun iri laflarla, yazın büyük puntolarla: 

"Lütfü Oflaz hainliğe devam ediyor hâlâ!" 


PENDİK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN 


I— Belediyemiz 27 Mayıs Caddesi ile Şehit Emeksiz Caddesinin 1. 440, 620, 96 lira keşif bedelli Asfalt yapımı işitile aynı caddelerin 1.115. 853, 29 lira keşif. bedelli Tretuvar ve Bordur yapımı işleri 2490 sayılı Kanunun 31. 
maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı yaptırılacaktır. 

2— İhaleleri 30/1/1979 Salı günü (Saat 14,30 da Asfalt, Saat 14.45 de Tretuvar ve bordur) Pendik Belediyesinde Encümen huzurunda yapılacaktır. - 

3— Asfalt geçici teminatı 56. 970,-lira, Tretuvar ve bordur geçici teminatı 47. 225,- liradır. 

4— Bu işlere ait şartnameler Pendik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. 

5— İsteklilerin yeterlik belgesi alabilmeleri için 26/1/1979 Cuma günü mesai saatı sonuna kadar Pendik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne müracâatları şarttır. 

6— Teklif mektupları ihaleden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Belediye Başkanlığına verilmelidir. 

7— Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Keyfiyet ilan olunur. 


(Başın: 10129 - 55 


MAO ZEDUNG 


Müzikte 


Eiu Kon yan ua ppazmea ongan 


12 Ocak 1979 | 


Süddeutsche Zeitung 


MÜNCHNER NEUESTE NACHRICHTEN AUS POLİTİK -KULTUR WIRTSCHAFT: SPORT 


"Moskova'nın şantaj harekatı” 


© "Sovyetler Birliği'nin bu tutumu, yumuşama politikasını ancak mezara gömer” 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


Almanya'da yayınlanan Süddeutsche Zeitung goren Brejnev'in İngiltere, Fransa, Almanya ve talya Başbakanlarına gönderdiği tehdit mektupları ile ilgili olarak bir yorum yayınladı. 

Brejnev, Gisgard'a, Callahan'a, Shmidte ve Andreotti:ye gönderdiği mektuplarda, Çin'e uçak ve silah satılmamasını istemişti. Mektuplar, Avrupa başkentlerinde ve gazetelerinde çeşitli yorumlara yolaçtı. Süddeutsche Zeitung, “Moskova'nın şantaj harekatı" başlıklı yorumunda, Brejnev'in mektuplarda Çin'den "dünya politikasında bir parazit ola- 


r 


HOMEYNI: 
“Biz bloksuzluk siyaseti izleyeceğiz” 


İ 
| 
| 


©'Moskova ve Tudeh Partisiyie ilişkimiz olmadı, olmayacak" 

©'Iktidarda olsun olmasın, Şah'tan hesap soracağız" 


| PARİS 
| Paris'te bulunan İran muhalefet liderlerinden A- 
| yetullah Homeyni, "RLT" radyosuna verdiği demeçte, Şah'ın tahtı bırakmadan ülkeden ayrılmasının İran'daki durumu hiç bir şekilde değiştirme. 
yeceğini söyledi. 
Homeyni, İran'daki rejimi, hükümeti, parlamen- 

| toyu, ve Naipler Konseyini “yasa dı" olarak ni- 
| teleyerek, ülkedeki tüm sistemin kaldırılması gerektiğini belirtti. Homeyni “Mevcut yönetim sisl "o kalkmadıkça Íran huzura kavuşmayacaktır" edi. 
| Homeyni ülkede kurulmasını istediği İslam 
Cumhuriyetinin geriye dönüş olup olmadığı şeklindeki bir soruya "İslam hükümeti demek gerici bir hükümet demek değildir. Uygarlıktan, fakat 
| halkımızın çıkarlarını ve hassasiyetini zedelemeye- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


cek bir uygarlıktan yanayız. Şah ekonomik alanda ilerdememize karşı çıktı, özgürlüğümüzü ve ba-Zımsızlığım zı yok etti" cevabını verdi. 
“BAĞLANTISIZ OLACAĞIZ" Homeyni, Moskova Yanlısı Tudeh Partisi ve Moskova ile temas kurup kurmadığı, İdam Cumhu-AE ve Şah konusundaki soruları şöyle cevapla-E 


olmayacak. Ne Doğulu, ne Batılı ülkelerin yanında PE almayacak, bağlantısız bir ülke olacağız. Bize karşı dostça bir tutum benimseyecek tüm ülkeler- 
| le dostça ilişkiler sürdüreceğiz. İsteyen ve halkların 


| 
| 
| 
| 
| 
"Böyle temaslarımız olmadı ve hiç bir zaman | 
| 
l 
¡yararına kullanan her ülkeye petrol satacağız. | 


ABD Şah'ı desteklemekten vazgeçerse ve kendi geleceğimizi bize bırakırsa, onunla ilişkilerimiz çok 

iyi olur. Fakat Şah yönetimde olsun olmasın, Şah 

re karşı işlediği suçlardan dolayı yargıl ay aca-S 


e m İM 


165 METRE I LİK ASA MARKÂ 
AMERİKAN VEYA ALMAN MENŞELİ GALL ZİNCİRİ SATINALINACAKTIR 


Teklifler 29/1/1979 Günü saat 12.00 ye kadar Genel Müdürlük Haberleşme Müdürlüğüne verilecek ve aynı gün saat 14.30 da açılacaktır. 
Ofisimiz 2490 sayılı kanuna tabi değildir. 


TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ 
, GENEL MÜDÜRLÜK 
Basın: 10280-57 


< YENİ HÜKÜMET 
GUVENOYU ALMAYA ÇALIŞIRKEN 


İran'da Bahtiyar'a Gösteriler dün de sür 


rak söz etmesini hatırlatıyor ve şöyle diyor: “YUMUŞAMA POLİTİKASI" 


"Brejnev, sadece, kimin parazit olduğunu tayin etmekle kalmıyor, yumuşama politikasını da Balının Çin'e karşı alacağı tavra bağlıyor. Carter, Giscard, Callaghan ve Schmidi, Brejnev'e karşı mey- dan okumama siyaseti izleyerek, yumuşama politikasının yorumunu ona bırakıyorlar. Brejnev'in Çin ile ilgili mektubuna başka türlü cevap verilmeliydi. 
Bu mektup açıkça, Sovyetler Birliğinin Batı Avrupa karşısındaki askeri üstünlüğünü siyasi bir şantaj aracı olarak kullandığını gösteriyor. Böyle bir siya- 


karşı 


*Bahtiyar: “İsrail ve Güney Afrika'ya petrol satmayacağız” 


e Üniversiteler yeniden açılmaya başlandı 


e Son iki ay içinde 50'den fazla subay, orduyu terk ederek halkın saflarına katıldı 


TAHRAN 
Şapur Bahtiyar başkanlığında kurulan yeni hükümete karşı dün başkent Tahran'da ve öteki kentler- de gösteriler şürdü. Göstericiler Şah'ın Naipler Konseyi aracılığı ile varlığını sürdürmesini kabul eden Bahtiyar'ı eleştiren sloganlar attılar. 
Öte yandan Şapur Bahtiyar, güvenoyu isterken Mecliste yaptığı konuşmada, İran'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne yönelen tehlikelerden söz etti. 


Bahtiyar, Mecliste hiikümetin;programını da okudu. 4 


Programda hemen, uygulanacak , maddeler arasinda SAVAK'ın Kaldırılması,yerine ülkenin "bağımsızlık ve egemenliğini" koruyacak bir hâberalma örgütünün kurulması öngörlilüyor. ~ 


Bahtiyar, güvenoyu alamazsa, 1973'te Şili'de düzenlenen askeri darbeye benzer bir darbenin de İran' da yapılabileceğini ileri » sürdü. İran Bâşbakanı, kendisi güvenoyu almadan Şah'ın da ülkeyi terk edemeyeceğini söyledi. 

Bahtiyar, Şah gittikten sonra bir Naibler Konseyi- nin kurulacağını ve hanedanlığı bu konseyin temsil edeceğini belirtti. 

60 siyasi tutuklunun serbest bırakıldığını açıkla 
yan Bahtiyar, Musaddık döneminden bu yana hapishanede bulunan bütün siyasi tutukluların serbest bı- 


rakılacağını öne sürdü. 
7 


ya da gösterilerde dğır yaralananlara (otazminat ödeneceğini bildiren Bahtiyar, yasadışı eylemlere girişen SAVAK ajanları- nın da yargılanacağını söyledi. "Deylet parasını' zimmetlerine geçirenler ya da halkım temel haklarını çiğneyenler mevcut mahkemelerde ya da özel mahkemelerde yargılanâcak. 

Bahtiyar , gösterilerin ve grevlerin son bulması gerektiğini iddia etti. 
Bahtiyar Hazinenin de. 
boşaldığını öne sürdü. 

Bahtiyar konuşmasın- da İsrail'e ve Güney Afrika'ya petrol satmayacaklarını sözlerine ekledi 

Bu arada Savunma Ba kanı General Cam'ın isti- 


Şehitlerin ailelerine) 


fasından sonra, bu bakanlığa General Cafergat alandı Bangladeş'te ÜNİVERSİTELER ani 
AÇILDI 105 siyasi tutuklu İran'da 6 aydan beri kapalı bulunan üniver serbest bırakıldı 


siteler yeniden açılınaya başlandı, Ancak Tahran Teknik Üniversitesinin si etrafında bulunan askeri kordon hâlâ kaldırılma dı 


DAKKA (ANKA) 
Bangladeş'te 105 
tutuklu serbest kıldı 
Siyasi tutukluların serbest bırakılması için ve- 


siyabira 


İran'da hükümet tüm rilen o karardan o sonra, okulların açılmasından bang adeş ana muhalefet cekinmektedir. Yetkili partisi “Avami Birliği" ler, okullarda çok sayıda de 18 Şubatta yapıla-Öğrencinin Loplanmasının cak olan parlamento segösterilere yol açığını çimlerine katılacağını 

$ açıkladı 


söylüyorlar. G 
Serbest. bırakılanlar a 


rasında Avami Partisinin eski yöneticileri bulunuyor 


Sovyetler yılın ilk yeraltı nükleer denemesini yaptı 


SON İKİ AYDA F0 
SUBAY HALK 
SAFLARINA KATILDI 


Kuveyt'te yayınlanan 
“EL Anha" gazetesi, son iki ay içinde 50'den fazla subayın İran ordusun- dan firar ettiğini ve halkın saflarına katıldığını bildiriyor. Gazete, firar eden su bayların silah- 


i STOCKHOLM (AA) 
larını da birlikle götür- i 


?ç'teki Hagfors as- 


BAE P 4 keri gözlem evi, dün TSİ pirori Ea VOE ke 03.05'te Sovyetler Bira sallan eo dindeki liği'nin Kazakistan bölgeçekindiğini vaz rl sinde yapılan bir yeraltı Anba" gazetesi, ordunun nükleer denemesinin yol halk saflarına katılmış açtığı sarsıntıyı kaydetti olan bu subayların ya- b al kalanmasından © caymış gine göre 5 şiddetindedir 


Deneme, bu yılki ilk 


göründüğünü bildiriyor. denemedir 


set, yumuşama politikasını ancak mezara gömer. 
Ayrıca bu hareket, 'dünya politikasında kimin parazit olduğunu da'göstermekledir." 


SOVYETLER, GERİLİMİ ARTIRDI Süddeutsche Zeitung, daha sonra şöyle diyor: 


“Sovyetler Birliği silah ticareti konusunda tartışmaya yanaşmadığı şimdiye kadar. Sık sık geri- 


limi artırdı ve barışı tehlikeye soktu. İtalyan ve İn- KAHİRE gilizlerin Çin'e silah satmalarına en az itiraz hakkı Mısır Dışişleri Bakân- olan, Moskova'dır. Ayrıca bu silahlar, Çin í asla sal- lığı, İsrail'le imzalana- 


cak barış anlaşmasının temellerini bir kere dana yineleyen bir açıkla- 


dırgan yapmaz." 


E mip Asidi v t h: f 


İran'ın halki Şah rejiminin lama men yıkılmasını istiyor. Bahtiyar hükümeti gibi her türlü uzlaşma hükümetini reddediyor Uzlaşma polilikası İran halkının politikası değildir. Bu politika, ABD emperyalistlerinin ve Şah'ın ülkedeki çıkarlarını koruyabilmek için buldukları yeni bir formüldür. 


RE ŞAH'I KABUL ETMİYOR 


MUSTAFA GENÇER f LOZAN'DAN bildiriyor 


| iran Şah'ı şimdilik Isviçre'ye ge- 
| lemiyor. İsviçre makamları Şah'ın güvenliğ sağlamak için sorumluluk altına giremeyeceklerini belirtiyorlar. 


lak güvenliğinin sağlanması için istek- te bulunmuştu. İsviçre makamları ise Şah'ın tam güvenliğini garanti edemeyeceklerini belirtmişlerdi. Bunun üzerine Şah İsviçre'ye gdmekten vazgeçmişti. İsviçre ile Şah arasındaki iliskiler, 1976 yılında İranlı diplomatlardan Malek'in casusluk fealiyetinde bulunması yüzünden bozulmuştu. 


Isviçre Adalet Bakanlığı hasın söz cüsi Hubacher'in açıkladığına göre, henüz Şah'ın İsviçre'ye gelmesi ve siyasi sığınma hakkının verilmesi için 


Birkaç hafta önce bir Amerikan herhangi bir temas yapılmadı. 


gazetesine demeç veren İran Şah'ı İsviçre'ye yerleşmeyi düşünmediğini yetkililerin kendisine güvenliğinin sağlanması için bir garanti verme diklerini söyledi. 


N Öte yandan İsviçre, diğer Bati! 
ülkder gibi vatandaşlarını İran'ı terketmeye çağırdı. 


Bilindiği gibi İran Şah'ının İsviçre'nin tanınmış kayak merkezlerin- den biri olan Saini-moritz'de bir villası bulunmakta: Şah zaman zaman buraya gelerek kayak yapıyor. Geçtigimiz kış mevsiminde villasında kalmak için İsviçre makamlarından mut- 


Sovyetler Birliği'nin. yeraltında muhafaza ettiği füzeler, lından çıkarılmak la ve ateşe hazır hale getirilmektedir. 


Rusya'da füzeler yeraltında saklanıyor 


DIŞ HABERLER SERVİSİ cek bir biçimde ateşlenebilecek. 

Sevyetler Birliği uzun menzilli fü- Öte yandan Sovyet savaş uzmanları, zelerini ver altında hareket edebile. ünlü "Ctuise" füzelerini tespit edebile. 
cek hale getiriyor. Bu füzeler, yer altın. cek yeni bir radar sistemi geliştiriyor. 
daki tünellerde, raylar üzerinde hareket Bilindiği gibi bu füzeler, radarlara giedebiliyor. Böylece füzelerin yerini tes. remeyecek şekilde çok alçaktan uçapit etmek imkansız hale gelebilecek. bilmektedir. 
Bu durum, herhangi bir saldırı karşı. Cruise füzelerine karşı geliştirilen sında füzeleri de koruyacak. bu yeni radar sisteminin 1980-1985 

Yer altında hareket eden füzeler, is- yılları arasında mevcut haberalma sistetenildiği anda ve yeri tesbit edilemeye. mine ekleneceği belirtiliyor. 


bir dakika içinde yeral- 


Da 


MISIR, ORTA DOĞU 


BARIŞI KONUSUNDAKİ İLKELERİNİ YİNELEDİ 


"Filistin halkının yasal hakları 


korunmalıdır” 


ma yayınladı. 

Mısır'ın Arap ülkelerindeki büyü kel çiliklerinin Kahire'de katıldıkları bir toplantıdan sonra yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: 

1- Sürekli, toptan, adil ii barış gerçekleştirilmeidir. 

2. Filistin halkının yasal hakları korunmalıdır. 

3- Mısır'ın Arap ülke leri ile olan anlaşmalarına Zarar verilmemelidir. 

4- Ayrıca aşağidaki amaçlara ulaşılmalıdır: 

A- Barış anlaşmasının, daha sonra yapılacak anlaşmaların başlangıcı olması için temel ilke ve koşulları içermesi. 

B. Belirli bir takvim uyarınca, Sina çölündeki çözüm ile Batı Şeria ve Gazze'deki çözüm arasında bir bağ kurulması. 

C- Barış anlaşmasının sorunlarının o bdirli bir yorumu üzerinde önce den İsraille uzlaşmaya varılması. 

Yayınlanan bildiride, Mısır'ın bu koşullara uygun olarak bir barış anlaşması imzalamasının, 
Arap ülkelerine olan so rumluluklarını göz ardı etmesine yol açmayacağı belirtildi. Adil ve gercek bir barışın Mısır'ın gücünü artıracağı ve kendisine, Arap ülkelerinin çıkarlarını daha iyi savunma olanağını sağlayacağı kaydedildi. 

Bildiri, Mısır-Arap ülkeleri ilişkilerinin güçlendirilmesi ve "sorun yaratmaya susamış unsurlarca"' çıkarılan engdlerin aşılması gereğine dikkat çekiyor ve Mısır" 
m Filistin halkıyla ilgili 


sorumluluklarını taşımayı sürdüreceğini bdirti- i yor. ä 

“öte yandan, bildiri; 


büyik güçlerin kendi siyasi amaçlarını gerçekleştirmek için Afrika ya müdahale ettiklerini vurguluyor ve Ortado- 


ğuyu tehdit eden yabancı koraplolara dikkat çekiyor. 


GERALD FORD 
MISIR VE SURİYE'YE 
GİDECEK 

Eski ABD Başkanlarından Gerald Ford'un 
17 Ocak günü Mısır'a 
özel bir ziyaret yapacağı ve Kahire'de iki gün kalarak Enver Sedat'la görüşecek olan Ford'un 
19 Ocak günü Suriye' 
nin beşkenti Şam'a gide rek yetkililede görüşeceği bildirildi. 

Mısır'da yayınlanan yarı-resmi El Ahram gazetesi, Gerald Ford'un gerek Mısır'da ve gerekse Suriye'de Orta Doğu barışı konusunda görüşmelerde bulunacağını belirtti. Gerald Ford' un Suriye yetkililerinin barış konusundaki tutumlarını yumuşatma- ya çalışacağı sanılıyor. 

Eski ABD Başkanının gezi programında Suudi Arabistan ve İsrail de bulunuyor. 


Managua'da on binlerce 
Nikaragualı, muhalefet lideri Chammorro'yu andı 


MARAGUA 

Nikaragua'da onbinlerce kişi, geçen yıl diklatör Somoza tarafından öldürülen Petro Hoakim Chamarro'yu andı. Gösteriler sırasında Somoza- ya bağlı askeri birlikler, halkın üzerine saldırdılar. 
Ancak göstericiler, dağılmadılar ve direndiler. 
Bunun üzerine askeri birlikler ateş açtılar. 

Nikaragua'daki dēmokratik muhalefet hareketinin önderi ve ülkedeki tek muhalefet gazetesi "La Prensa'nın" sahibi olan Pedro Hoakim Chamarro, 10 Ocak 1978'de katledilmiş ti. 

Chamarro'yu anma gösterilerinden sonra Managua'da Muhalefet Cephesinin üyesi ve Sandinista Kurtuluş Cephesinin yöneticilerinden Luis Medrano, bazı kişilerce açılan ateş sonucunda öldü. Medrano'yu Somoza'nın öldürttüğü bildirildi, 


fiyat 
170'i bulduğu bildirildi. 
1977 yılında da fiyat artışları yüzde 160'a ulaşmıştı. 


darbe geçiren Videla ilk amaçlarının enflasyonu önlemek mişti. 
bu yana Arjantin ekonomisi her geçen gün daha da kötüye giden bir yol izledi. 
Aralık malları fiyatlarında yüzde 9,1 lik bir artış oldu. 


Vietnam m saldırısı ve 
Mizancı 
Murat'ın mirasçıları 


Reha Akbay 


Cumhuriyet gazetesinin 10 Ocak tarihli sayısında, dış politika yazarlarından Ali Sirmen" in Kamboçya konusunda bir yorumu yayınlandı. Sirmen, yazısında, Vietnam yanlısı kuk- 
'a Heng Samrin yönetiminin faziletleri"nden dem vuruyor. Vietnam'ın Kamboçya'da giriştiği işgali bir “halk hareketi" olarak tanımlıyor. 

Cumhuriyet yazarına bakılırsa, Vietnam' ın Kamboçya'ya saldırması diye bir şey söz konusu değildir. "Kurtuluş Cephesi" olarak tanımladığı bir avuç hain, "Pol Pot'un baskı rejimine karşı örgütlenmiş Kmerlerden oluşmaktadır" ve bunlar, "uzun süre gerilla savaşı yürütüp güçlendikten sonra düzenli klasik savaşa dönmüşlerdir" 


Işe şu "baskı rejimi" iddialarından başlayalim. Bu iddialar yeni değil ki. 1975'lerden beri ABD tarafından çiğnenip durulurdu bu sakız ve son iki yıldır da Rusya'nın, ağzındadır. Ama bugün bunlardan hiç birinin hükmü kalmadı. Hepsinin yalan olduğu teker teker gün ışığına çıkarıldı. Bugün, ABD bile, kendi propaganda makinalarının yarattığı bu yalan-. 
ları savunamaz hale geldi. Ama Kamboçya'ya yapılan müdahaleye bir kılıf bulmak gerek, öyleyse bunlar yeniden piyasaya sürülmeli. 
Üstelik, Rusya'nın Kamboçya'ya düşmanlığı Demokratik Kamboçya'nın kuruluşundan sonra da ortaya çıkmış değil. O, daha ABD' ye karşı verilen halk savaşı yıllarında bile gerici Lon Nol rejiminin yanında yer alıyordù. Devrimden sonraülkeyi ilk terk edenlerin arasında da Rus ajanları vardı. 


Ali Sirmen 'e bakılırsa, Pol Pot'a karşı dlanlar uzun süre gerilla savaşı yürütmüşler, sonra da düzenli orduya dönüşüp iktidara el koymuşlar. Hayret! Nerede yürütmüşler bu "mücadele'yi? Neden şimdiye kadar bir duyan olmamış? Olmamış, çünkü böyle bir şey yok. 
Evet, Kamboçya'ya uzun süredir saldıranlar ve Sosyalizmin bu kalesini yıkmaya çalışanlar var, ama bunlar, Rusya'nın desteğindeki Vietnamlılar. Onun sözünü: ettiği "Kurtuluş Cephesi savaşçıları"'nın ise bir buçuk aylık bir geçmişi var. O da Vietnam'ın giriştiği işgalden sonra ve işgal altındaki bölgelerde tezgahlanmış. Kamboçya halkı, ABD emperyalizmine karşı dişediş mücadele versin, devrimci iktidarını kursun ve elbirliğiyle sosyalizmi inşaya girişsin, ondan sonra da bir buçuk ay içinde üç buçuk çapulcuya ülkeyi teslim etsin! Buna kim inanır? 

Bizim bildiğimiz, kurtuluş mücadeleleri mazlum milletlerin emperyalizme karşı yürüttüğü mücadedelerdir ve bütün ezilen dünyanın desteğini kazanır, onun yüreğinde yer ederler. Bu şimdiye kadar böyle olmuştur. Ama İş, "Kamboçya'yı Kamboçya halkından kurtar- ma mücadelesi” olunca, o "mücadee"nin yanında Brejnevlerden başka kimse ölffiâz. 
Var mı bugün kuklaHeng Samrin hükümetinin Rusya'dan ve avanesinden başka dostu? 
Öyle ya, "Bozacının şahidi turşucudur." 

Her şey yıllardan bu yana dünyanın gözü önünde olup bitiyor. Emperyalist propaganda bir bir yerlere seriliyor. Ama bütün bunlar gayretkeş yazarın umurunda mı? O, gerçekleri orasından burasından çekiştirip Moskovaya Yaranmanın telaşında. Aman Mos kova'nın foyası meydana çıkmasın. Aman Vietnam'ın saldırganlığı açığa vurulmasın. Sirmen fn bütün çabası bu. 


Moskova'nın kışkırttığı Katangalılar Zaire" Yİ işgale kalkışırlar, Zaire, topyekün bu istilaya karşı koyar; Sirmen'in kalemi çalışmaya başlar: "Mobutu faşisttir, Kongo Ulusal Kurtuluş Cephesi Zaire'yi kurtarıyor." Moskova, Şaha karşı ve iki süper devlete karşı yönelmiş İran halkına "serseriler" diye saldırır; Sirmen, kaşla göz arasında, Şah'ın "Ak devrimi"nden söz etmeye koyulur. Dümeni vermiş Brejnev'in eline, o nereye yönelirse, Sirmen de kafasını o yöne çeviriyor. 


Ama bu yol çıkmaz. Bu yola girdin mi bir kere, emperyalizme karşı nerede mücadele veriliyorsa, orada halkların karşısına dikilirsin. 
Halklar nerede ayağa kalkarsa, orada kambura yatarsın. 


Sirmen'i daha şimdiden bir korku sarmış. Pol Pot önderliğindeki Kamboçya halkının "bir iç savaşı başlatmaktan çekinmeyeceğini" Söyleyerek tedirginliğini dile getiriyor. 

Evet, Ali Sirmen ve onun gibiler, tedirgin olmakta yerden göğe haklıdırlar. Sirmen" in de dediği gibi, Kamboçya'da "yeni bir dönem” başlıyor. Ama bu dönemde, onların umduğu gibi, "Rusya'nın ilhak ettiği bir Kamboçya" ya değil, Kamboçya halkının Rus Yeni Çarlarına karşı uzun süreli bir halk savaşına tanık olacağız. O halkın yeni bir zaferini yaşayacağız. 

Bugün elele tutuşup sevinç çığlıkları atanlar, işte o gün kafa kafaya verip ağıt yakarken de bir avuç olacaklar. Türkiye'nin halkı İngiliz uşağı Ali Kemallere, Mizancı Muratla. 
ra gün yüzü göstermedi. Onların mirasçılarına da göstermeyecek! 


Arjantin'de fiyatlar geçen yıl yüzde 170 arttı 


BUENOS AİRES (AA) Arjantin'de 1978 yılı artışlarının yüzde 


Üç yıl önce askeri bir ka bir 


ile yönetimi ele 


olduğunu açıkla- 
Fakat o günden 


dan açıklandı. 


Sadece bu yılın ayında tüketim 


bildirdi. 


Şimdiki durumda Arjantin fiyat artışları bakımından dünyada birinci sırayı almış durumda, 

Videla yönetiminin'aldığı her tedbir enflasyon ve fiyat artışlarını daha da hızlandırmaktan başişe yaramıyor. 


Nitekim alınacak bütün 
önlemlere rağmen 1979 
yılında enflasyon orapı- nın yüzde 100'ü bulacağı, bizzat Ekonomi Bakanı Jose Martinez tarafın-Maliye 
Bakanı Martinez 1 Eylül 
1979 da yüzde 35 oranın- 
da bir devalüasyonun bugünden planlandığını dr 


MHP'li komandolar gitti 


Zorbalık renk değiştirdi 


TARİŞ'TE huzursuzluk 


sürüyor 


İGD'li militanlar geldi 


© CHP'liler tarafından MHP'lilere karşı kadrolaşmak perdesi 


altında işe alınan “kavgacı militanlar” işyerinde olaylar yaratarak üretimi de aksattılar © Kendilerinden habersiz iş yapılmasına karşı çıkan temsilcileri, sendika görevden aldı 


İŞÇİSERVİSİ 
MC döneminden sonra ariş İplik Fabrikasına, komandolara karşı kadrolaşmak görüntüsü altında alınan kişiler işyerinde yeni sorunlar yarattılar. Üretimde önemli aksamalar oldu. 
"KAVGACI , 
MİLİTAN"LAR 
İŞE ALINIYOR 
Taris İplik'te MC dö- 


neminde MHP {i militanların işçiler üzerindeki zorbalığı ile başlayan kargaşalık ve huzursuzluk, yönetimin ve sendikanın değişmesine rağmen son bulmadı. Zorbalık renk değiştirdi. Özellikle Tekstil Ciğli Subesinin kurulmasından sonra İGD'li ve Kurtuluşçu revizyonistler işyerinde etkinlik kazanmak için 


Gültepe Belediye Başkanı 


grevci işçileri şimdi de 
7 aylık alacaklarından 
vazgeçirmeye zorluyor! 


İZMİR (ÖZEL) 

15 günden beri grevde olan Gültepe Bel ediyesi işçileri şimdide Balediye Başkanı Aydın Erten ve adamları tarafından 7 aylık maaş alacaklarından vazgeçmeye zorlanıyorlar. İşçileri 17. 
maddeden işten atmakla tehdit eden Belediye Başkanının yakınları Kemal Keskin ve İlhan Güre ev ev dolaşarak işçilere alacaklarından vazgeçtiklerine dair kâğıt imzalatmaya çalışıyor.Gültepe Belediyesinde grevde bulunan Genelüyesi işçiler Belediye Başkanının grevi dağıtmak amacıyla bölücülüğe kalkıştığını, Temizlik İşleri Müdürü Kemal Keskin ve İşletme Müdürü İlhan Güre vasıtasıyla 70 kadar işçiden baskı yaparak imzalı belge topladığını belirttiler. 
Öte yandan Gültepe Belediye Başkanı Aydın Erten de bir basın toplantısı düzenleyerek hükümetten 5 milyon lira kredi aldıklarını bildirdi. 
Bu paranın işçilerin tüm alacaklarını karşılama- ya yetmediğini söyleyen Erten bu nedenle kendisinin ve meclis üyelerinin istifayı düşündüklerini ileri sürdü. Bazı işçilerin alacaklarından vazgeçmeleri üzerine istifa etmediklerini kaydeden Erten, işçilerin alacaklarından kendi istekleriyle vezgeçtiklerini de iddia etti. 


İSTANBUL ASLİYE DÖRDÜNCÜ TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN 


Dosya No, 1978/668 
Piramit Tavukçuluk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından İstanbul 11, İcra Tetkik Merci Hakimliğinin 1978/484 sayılı dosyasında alacaklılarına teklif ettiği konkordatonun tasdi- ki hakkınd nürafaa 26/1/1979 günü saat 15'- de Mahi izde yapılacaktır. İtirazı bulunan alacaklıların haklarını müdafaa için duruşmada hazır bulunmaları, talep H.ÜM.K'nun 507'ci maddesi hükmü veçhile basit usulü muhakeme- ye tabi olduğundan usulün 509'cü maddesi ge reğince ibraz etmek istedikleri vesikaları en geç duruşma gününe kadar ibraz etmederi ve duruşmaya gelmedikleri takdirde gıyap kararı tebliğ edilmeksizin giyaplarında duruşmaya devam olunacağı hususunum ilanına mahkemece karar verilmiştir 
Keyfiyet ilan olunur. (Basın: 152 — 59) 


GAYRİMENKULUN AÇIK 
ARTIRMA İLANI 

ÜSKÜDAR 1. İCRA MEMURLUĞUNDAN 

Dosya No; 1978/272 tallmat 


Satılmasına karar verjen gayrimenkulün cinsi, kiymetl, adedi, evsafı: 

Üsküdar İhsarlye Mahallesi Çatmacılar Sokağında 
336 ada 69 parsel sayını 448.35 m2 miktarlı 5 katlı 1 
galerisi 4 dükkan 16 meskeni! kargir kat 17 nolu 66/1127 arsa paylı meske- 
2.000 lira bedeli açık arttırmaya Çıkayrlmenkui üzerine Imara uygun şekilldığı tesbit edilmiştir. 


nimis t de İnşaa 

Satış şartları: 

1— Satış 19/2/1579 Pazartesi günü Saat 11'den 11.30'a kadar Üsküdar Ici İcra Dalresinde açık artırma suretiyle yapilacaktir. Bu artırmada tahmin edilen kiymetin % 75'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mMecmuunu ve satiş masraflarını geçmek şartı lle ihale dunur. Böyle bir bedele alici çıkmazsa en çok artıra- nın taahhüdü bakl kalmak şartiyie 1/3/1979 Perşembe günü aynı yer ve Saatte Ikinci artİrmaya Çıkarılacaktır. 
Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve satis masraflarını geçmesi şartiyte en Çok artırana Ihale dunur. 

2— Artırmaya İştirak edecekisrin tahmin edilen kıymetin % 10'u nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mili bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para İledir, alıcı Istediğin- de 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellâli- ye resmi Ihale pulu, tapu harc ve masrafları alıcıya alttir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 

3— İpotek sahibi alacaklılarla diğer Iagliilerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki haldarını hususiyle faiz ve masrafa dair dan Iddialarını dayanağı bagder ile onbeş gün Icinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksl takdirdehakları topu sicili ile sabit olmadıkça paylasmadan hariç bırakılacaklardır. 

4— Satış bedai hernen veya verilen mühlet İçinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133. maddesi gereğince Ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve “e 10 falzden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 

5— Şartname, İlan tarihinden Itibaren herkesin görebilmesi için dalrede açık Olup masrafı verildiği takdirde isteyen aliciya bir örneği gönderilebilir. (10 TL.pul gönderildiğinde.) 

6— Satışa İştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmis Sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 978/272 T. sayılı dosya numMarasiyle memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 
(İc. If. K. 126) 4/1/1979 


İcra Memuru 
Mühür ve İmza 


($) İlgililer tabirine irtifak hakkı Sahipleri de dâhildir 


(Basın: 158 —60) 


uğraşmayâ başladılar. 

Bugün Tariş İplik'te işe alınanların büyük çogunluğu (Gültepe Belediye: Başkanı Aydın Erten ve sahte solcularla yakın iliş kisi olduğu bilinen bazı başka: sözde CHP'lilerin yardımıyla işe girmişlerdi. Bu kişiler "taşistlere karşı mücadele edecek kavgacı militanlar olarak" Tariş'e sokuldular. 


KAVGACI 
MİLİTANLAR 
KAYGA ÇIKARIYOR 


Daha sanra yeni işe alınanların işyerinde çe şitli zorbalıklara başyurdukları ve olay çıkardıkları görüldü. Bunlardan birisi bir sürahiyle elli yaşında bir işçinin kafasını kırarak komaya soktı. Bir başkası ise, gün boyunca hiç çalışmayarak soyunma odasında oturuyordu. Sonunda bu yeni alınan "kavgacı e litanlardan”" altı tani işten çıkarıldı. İşten çıkarilan 6 kişi yeniden işe alınmak için açlık greti- ne başladı. Tekstil Çiğli şubesi yöneticileri işçilerden habersiz olarak di- 


reniş Kârari aldilâr ve iş:'” i çileri zorla direnişe sok- 
« tular.. Direnişe katılmak 


istemeyenleri tehdit ettiler. i 
Bazı temsilciler sendika yöneticilerinin kendilerinden habersiz direnişe çıkmasına ve sözleşme taslağının kendilerine gösterilmeden O İşverene verilmesine karşı çıktuar. 
Sendikacılar bu temsilcileri görevden aldı. 

Bu olay tabandaki kargaşalığı daha da artırdı. Çeşitli fraksiyonlar işçiler arasında düşmanlık körükleyen bir propaganda yarışına girdiler. 

Tariş işçileri,şimdi işçileri birbirine düşüren ve revizyonizmden kaynak: lanan bu bölücü cereyana karşı birleşmek için mücadde ediyorlar. 


1978 yılında 
Bursa'da 2300 
işçi direnişe, 
808 işçi de 
greve çıktı 


BURSA( ÖZEL) 

1978 yılında Bursa'da 
50 işyerinde 2300 işçi 
direniş, 808 işçi ise grev 
yaptı. İki işyerinde 211 
işçi halen grevlerini sürdürüyor. 

Geçtiğimiz yıl Bursa" 
da en uzun grev Can Kiremit fabirkasında sürdü 
210 işçi 10 Ekimde greve 
başladı. 55 gün direndiler. 

DİSK'e bağlı Gıda-İş Sendikası ise 21 Eylülde 
45 fırında kadameli olarak greve başladı. Greve 400'e yakın işçi katıldı. 
Grev 12 Kasımda yapılan toplusözleşme ile son buldu. 

Bursa'nın mücadeleci işçileri geçtiğimiz sene de kararlı bir direniş örneği gösterdi. Oyak-Rereniniki işçi temsilcisını işten atması üzerine işçi- 


lee direnişe geçtiler. 
2300 işçinin katıldığı 
9,5 saat süren direniş 


Bursa işçi sınıfının mücadele geleneğini dosta düşmana gösterdi. Bu direnişi kırmak isteyen Maden-İş'li sahte TKP'liler muhabirimizin işçilerle konuşmasını engellemek istediler. Ama direnişçi işçilerin tepkisiyle karşılaştılar. Ayrıca Ma- ko Fabrikasında da işçiler, 36 arkadaşları işten atılınca 12 gün süren bir direniş yaptılar. 


İskenderun Demir Çelik Fabrikasında yetkili sendikayı belirlemek amacıyla 27 Kasım 1978'den beri çalışmalarını sürdüren üç kişilik heyet,çalışmalarını bitirdi ve hazırladığı raporu İskenderun İş Mahkemesine verdi. 

Bilirkişi heyetinin fabrikada yaptığı durum tesbiti sonucu, Çeik-İş'in 
8 bin 775, Maden-İş'in 5 bin 625, Özdemir-İş'in 6 55 üyesi bulunduğu be 


lirlendi. 


İskenderun İş Mahkemesi «(12 Ocakta yetkili sendikanın hangisi olduğuna 


dair karar verecek. 


2 Mart 1978 tarihinde de İsdemir'de yetki oylaması yapılmış, Dörtyol İş 
Mahkemesi yetkiyi Çelik-İşSendikasına ermişti. Daha sonra Yargıtay bu tarz bir saptamanın yasalara aykırı olduğunu belirterek İş Mahkemesinin kararını 


bozmuştu. 


Maden-iş İSDEMİR'de yetki alamadı 


©Çelik-İş' in 8.775, Maden-İş” in 5.625 üyesi olduğu saptandı 


Murat 
Baytak'ın 
Tercüman'a verdiği ilan fiyaşkoyla sonuçlandı 


© Anarşi gerekçesine gelince. 


ülkemizdeki anarşiyi Murdt” 
Bayrak gibi Kontrgerillacılar çıkarmıyor mu? 


İSKENDERUN (AA) 


TK 


de 


9 bin işçi adına 
sözleşme imzalandı 
© işçilerin yıllık ücretlerine 120 TL 


zam yapıldı 


"ürkiye Kömür İşletmeleri ile 1 


den Federasyonu arasında toplus 


eş 
Garb Linyitleri ile Ege ".inyilleri işyerlerinde çalışan 


9 bin 600 işçiyi kapsayan sözlere 
ünlük ü e bir yıl için 12 

arasında ağırlık zammı ödenecek, 
5, yerüştünde çalışanlara 4 


nlük ücretle: 
2560 li 


yer altında Çalışanlara 


maaş ikramiye verilecek, Seneik izin bin lira ödenecei idalcttin Dursun sözleşme töreni, sırasındevleteştirimesi* yasası ile 


tüm Çalışanlara üç 
Müdürü e da, madenlerin 


ile çalışanların 
0 lira zam yapıldı. 


olarak 
Kİ Genel 


189 


işletmenin kendilerine devredileceğini söyledi. 


Murat Bayrak gazetelere ilan verince birçok işçinin aldanıp parasını almak için kendisine koşacağını ve Sancak Tül grevinin kırılacağını sandı: Ama yanıldı. Yıllarca onun zulmü altında çalışmış olan Sancak Tül işçileri bu oyuna gelmediler. 
(Solda) "Ya Murat Bayrak yenilgiyi kabul edecek, ya da bu grev süre cek" diyorlar! (Sağda) Sancaktül Grevinde, Murat Bayrak'ın başlarına mükafaat koyduğu grevci işçiler Mustafa Şekerkaya (Grev Komitesi Başkanı) Harun Kartal (eski komando) 


Ankara Sular idaresinde 
- Sözleşme imzaladı 


e Eriun Andaş kazanılan en önemli hakkın yönetime katılma olduğunu söyledi 


ren geceyi sayılacak olan sözleşmeye göre işçilere 40 
lira yemek ve 1500 lira yakacak yardımı verilecek, Sözleşmenin imza töreninde konuşan Genel-İş Ge- 


nel Başkan Vekili 


‘rtan Andaş sözleşme ile alınan en 


önemli hakkın yönetime katılma olduğunu söyledi. 
İşyerinde oluşturulacak iki işçi ve iki işverenden oluşan kurul aracılığı ile yönetime katılmanın gerçek- 


leştirileceğini söyledi 


"Fabrikayı kapatıyorum, isteyen gelip tazminatını alsın” diye ilan veren Murat Bayrak” a Sancak Tül” ün grevci işçileri cevap verdi: 


“7 GÜN DEĞİL 700 GÜN GEÇSE DE TEK BİR İŞCİ MURAT BAYRAK'IN VİCDANINA SIĞINMAYACAKTIR!” 


Murat Bayrak ya toplusözleşmeyi imzalayacaktır ya da grev hiç bitmeyecektir 


o 
© Murat Bayrak Tercüman’daki ilanında işçilere bir hafta süre tanımıştı. Ancak bu süre bittiğinde bir tek i- Sancak Tüluişçisisbile kapısına gidip uman dilemedi 


LATİF ŞİMŞEK 

Sancak Tül grevi, işçilerin ilk günkü mücadele azmiyle sürüyor. Sancak 
Tül işçileri patron Murat Bayrak'ın her türlü zorbalığımı ve sahtekarlığını 


Yurtdışındaki işçilerimizden 


boşa çıkararak direniyor? 
lar. Murat Bayrak'ın son sahtekarlığı ise işçileri bölmeye ve grevi kırmaya yönelik bir ilandı. Murat Bayrak grevin 319. günü Tercüman gazetesine ver- 


Hollanda'da inşaat 


sektöründeki kriz Türkiyeli 


işçileri de etkiliyor 


@ Hükümetin kendilerine kredi vermediğini söyleyen inşaat işverenleri 


toplu işçi çıkarıyor 


HOLLANDA NİYAZİ 
TERZİ bildiriyor 


Hollanda'da inşaat işverenleri; hükümetin ekonomik krizi atlatmak için son yıllarda inşaat sektörüne yardım etmemesini baha- ne ederek 6 bin işçiye çıkış vermeye hazırlanıyorlar. Hızla yükselen e- 


konomik kriz inşaat sektöründe de hissedilmeye başladı. İnşaat sektöründe çok sayıda 


Türkiyeli işçi de çalışıyor.İstatistik rakamlara göre son aylarda işsizlik büyük bir hızla artıyor, İşsizlerin sayısı 200 bi- nin üzerine Çıktı. İşsizler arasında Türklerin sayısı her geçen gün yükseliyor. İşsizliğin bu yılın ortalarında 300 bi- ne yaklaşması bekleniyor. 

İnşaat sektörü uzun süre ekonomik krizin etkisi dışında kalmıştı. 
Geçen yılın son dönemi bu durumu değiştirdi. 
Hükümet geçen yılın son aylarında yasallaştırdığı "kemerleri sıkma politikası" ile özellikle metal endüstrisine yardım sağlamayı planladı. İnşaat sektörüne yardımlar kısıldı, İnşaat sektörüne de ekonomik krize girince, hükümet bu sektöre gerekli yardımı e duruma düştü.. İflas edeceklerini öne süren inşaat işverenleri yaptıkları açıklamayla: hükümetin acilen kendilerine yardım etmesini istediler; 


Aksi takdirde 6 bin kadar işçiyi sokağa atacaklarıni bildirdiler, 

Ucak ayının ilk günlerinde başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde inşaat işverenleri işçilerin hiç bir taleplerini kabul etmeyeceklerini açıkladılar. 
Ekonomik krizin yükü- 


nü işçilere yıkmaya çalişan işverenler sendikaları aç gözlülükle suçladılar. Sendikalar bu toplusözleşmelerin- de 63 yaşında emeklilik, 35 saatlik iş haftası daha uzun tatil, fiyat artışlarının otomatik olarak işçilere yansıtı)- masını istiyorlardı. 


İLAN 
İSTANBUL İLİ DAİMİ ENCÜMENİNDEN 


1— İstanbul özel İdare demirbaşında kayıtlı dup 


uzun seneler kullanılması sonucu 


ekonomik ömrünü 


doldurduğu bairtilen 1948 mode Ford marka kamyonet ile 1954 moda 5 Kg. tonalında Fordson marka kamyonun 50.000.— lira kıymet üzerinden satılması. İlk teminatı 3.750 liradır. 

2— Beyoğlu İlçesinin Hüseyinağa Mahallesi Tarabaşı Caddesinde 49-51 kapı numaralı altında dükkanı bulunan her katında 1 odayı müştemlil 3 katlı kağgir binanın aylık 3.000.— iira üzerinden bir yıl Için kiraya verilmesi, İlk teminatı 2.700 liradır. 

3— İstanbul Y S.E. Müdürlüğü Için lüzumlu görü- 


len 13 tane yüksek 


gerilim 


transformatörünün 


2.627.250:— Iira çevresinde satın alınması. İlk teml- 


natı 92.568 liradır. 


4— Köy içme suları tesisatında kullanılmak üzere 


İstanbul Y.S.E, 


IMüdürlüğüne 


lüzumlu 9 kalemde 


1998 metre PVC borunun 260.239,50 Ilra çevre- 


sinde satın 


alinması. İlk 


teminatı 14.160 liradır. 


5— Beyoğlu ilçesinde Piri Rels İlkokulunda gerekli onarımın 500.442,08 lira çevresinde müteahhit namı hesabına yaptırılması. İlk teminatı 23.768 Ilra- 


dır, 


Mukadder kıymetleri İle tahmin ve keşif bedelieri yukarıda yazılı işlerden okul onarımı acık diğerleri kapalı zarf suretiyle 26 Ocak 1970 Cuma günü 


Saat 


Özel İdare binasında 


ayrı ayrı inhale edilecektir. 


15'de Sultanahmet toplanan 
Araç şartnamesi ve araç- 


Yerebatan Caddesindeki Daimi Encümende 


lar Büyükdere Bahçe Kültürleri İstasyonunda, boru ve transformatör şartnamesi Y.S.E. Müdürlüğünde, okul onarım şartnamesi de Bayındırlık Müdür- 


lüğünde görülecek ve alinacaktır. 


İsteklilerin İlk te 


minat makbuz veya mektubu (bloke çek kabul e- 


dilmez) araç satışı ile bina kirasından başka 


işler 


için 1978 Mali Yılı Ticaret Odası veslkaşı ve ayrı- 


ca Yalnız okul kayıtlar uyarınca üç gün öncesine alınmış yeterlik 
Saat 15'de Daimi li zarf eksiltme ve tenilen o bölgeleri kapalı Zarflarını 


tatil 
Kadar 


havi 


onarımı için şartnamesi günleri 
İl Makamına müracaata be geleri 
Encümende bulunmaları arttırmasına gireceklerinde İs- 


ihale gunu Saat 


de Yazılı hariç ekslitmeden 
Ihale günü kapa- 


he birlikte 


hazırlayacakları 
14'e kadar Dai- 


oarak 


mI Encümene vermel eri lazımdır. 


(Basın: 10111 — 54) 


diği bir ilanla işyerini kapatacağını, 7 gün içinde müracaat eden işçilere tazminatlarını vereceğini söylüyordu. 

İşte bu ilanın 7 günlük süresi bittiğinde Sancak Tül işçileri eskisi gibi yine grevin başındaydılar. 
Murat Bayrak'ın oyunu vine geri tepmişti, "Acımızdan ölürüz de Murat Bayrak'ın kapısına yüz sürmeyiz" diyordu Sancak Tül işçileri. 7 günlük sürenin bitiminden 4 gün sonra kendileriyle görüştüğümüz işçiler böylesine kararlıydılar. Sözü önce Sancak Tül Grev Komitesi Başkanı Mustafa Şekerkaya'ya bırakalım : 


MURAT.BAYRAK'IN 
KURT KÖPEKLİ 
DÜZENİ BİR DAHA 
GERİ GELMEYECEK 


"Murat Bayrak Tercüman gazetesinde yayınlanan ilanında, Sancak Tül'ü hammadde ve yedek parça yokluğunu göstererek kapatacağını söylüyor. Bu koca bir yalandır. Çünkü içeride 3 
yıldan fazla yetecek kadar hammadde var. De polardaki yedek parçanın ise haddi hesabı yok. Bu devletin o tutanaklarında da mevcuttur. 

"O'nun fabrikayı kapatmasının esas sebebi Sancak Tül işçisinin uyanmâsıdir. Murat Bayrak'ın zulmüne boyun eğmemesidir. Bu da Murat Bayrak'ın keyfini bozuyor. O hâlâ komandolu, kurt köpekli düzeni istiyor. O düzen geri gelmeyecektir. Sancak Tül işçisi bu sayfayı kapattı. 
Hem de bir daha geri açmamak üzere, 

"Murat Bayrak ayrıca kapatma nedenleri arasında ülkedeki anarşiyi gösteriyor. Ülkedeki anarşiyi Murat Bayrak gibi Kontrgerillacı faşistler çıkarıyor. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Sancak Tül fabrikasında çok gördük. 
Fabrikada emniyetin elinde bulunmayan telsizler, çelik yelekler, çeşitli silahlar vardı. Komando lar bunlarla eğitim yapıyorlardı. İyi bir araştırma bunları ortaya çıkaracaktır.” 


11 AYLIK GREVİMİZ 
MUTLAKA ZAFERLE SONUÇLANACAK 


Sancak Tül Grev Komitesi Başkanı Mustafa Şekerkaya sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Murat Bayrak fabrikadaki işçi-işveren ilişkilerinin tarihin örnek sayfalarına geçeceğini iddia ediyor. Sancak 


Tül'de bir işçinin köpek kadar değeri yoktu. Bunun neresi tarihin örnek sayfasına geçer? Olsa olsa tarihin kara sayfalarına 'geçecektir, Sancak Tül'deki çalışma şartları. 
"Murat 'Bayrak çok 


‚İyi işveren olduğunu id- 


dia ediyor. Hayat pahalılığı karşısında bizim perişan olduğumuzu söyleyerek üzüldüğünden söz ediyor. Sanki biz çalıştığımız zaman durumumuz çok iyiydi, Aldığımız aylık 1800 lirayla kirayı zor verirdik. Açlıktan nefesimiz kokardı. Sendikanın bize verdiği para yetiyor. 
Acımızdan ölsek bile onun kapısını çalmayacagız. Murat Bayrak bu ilanı, işçiyi bölmek ve sendikayla bizim aramızı açmak için kasıtlı olarak verdi. 

"O gerçekten bizi düşünüyorsa otursun sendikayla (o toplusözleşmeyi imzalasın. Bize 7 gün müddet vermiş. 700 sene geçse gene tek bir arkadaşımız onun vicdanına sığınmayacaktır. Murat Bayrak'ın kapısına ancak paralı uşakları ve miliyetçi Alman itleri gider. 
Zaten Tercüman'a verdiği ilan fiyaskoyla sonuçlandı. Tek bir arkadaşımız gidip de aman dilenmedi. 

"Biz tehditlere pabuç bırakmayacağız. Birliğimizi sonuna kadar koruyacağız. 11 aylık grevimiz mutlaka zaferle sonuçlanacak." 


MURAT BAYRAK 
BİR ÇÖPTÜR 


Sancak Tülün grevci işçilerinin safında mücadele eden Harun Kartal, Murat Bayrak'ın eski komandolarından. O şimdi Sancak Tül grevine omuz vermiş, Murat Bayrak'a karşı mücadele ediyor. 
Şöyle konuşuyor: 

"Ben eskiden koman- 


Adı soyadı 
Baba adı 
Son ikametgah adresi Verginin yılı 

" Miktarı 
Cezanın Yalı 

" Miktarı 
İhbarnamenin tarihi 


Numarası 


İş bu ihbamameler de bulunamadınız. 


doydum, Murat Bayrak m nasıl biri olduğunu çok iyi bilirim, Fabrikada komandolar ve kurt köpekleri et yerken işçiler etin suyunu bile göremiyorlardı. Komandolara takım takım elbiseler gelirken, işçilere sene- de bir sefâr bilg iŞ'elbisesi verilmezdi. İşçiler günlük elbiseleri ile çalışmak zorunda kalırlardı. 

"Bu sözümona İyi işverenin bize sevgisi, ko mando zulmü ve köpek korkusuydu. Bizim ona saygımız da grev oldu. 
Mesele bu kadar açık. 
Komandoyken bana 10 
bin lira aylık verirdi. Ben bunları reddettim. İşçilerle birlik oldum. Tekrar Murat Bayrak'a uşaklığa hiç niyetim yok. Murat Bayrak bir çöptür. Bir çöp 1000 kişilik bir işçi seline bir şey yapamaz. 
Ben bunun için tehditleri kaale almıyorum." 


BOŞUNA 
GAZETELERE 
PARALI İLAN 

VERMESİN 


Sancak Tül işçilerin- den Mehmet Arık da şöyle konuşuyor: 

"Biz grevdeki Sancak 
Tül işçileri olarak, Murat Bayrak'ın çağrısına hayır diyoruz. Grevimiz devam edecektir. Teksif Sendikası vazgeçse bile Sancak Tül işçisi bu grevi sürdürecektir. Çünkü bu grev kölderin köleciye karşı isyanıdır. Komando ve köpek korkusuna karşı özgür çalışmak isteğidir. 
Biz patronu çok iyi tanıyoruz. 

"Murat Bayrak ya işçilerin toplumun efendisi olduğunu kabul edip, emeğe saygı gösterecek. 
Ya da bu grev hiç bitmeyecektir. Cevabımız bu kadar kesingir. Boşuna gazetelere ilah verip para 


harcamasın, n 


ÌLAN 
Akçaabat Mal Müdürlüğünden bliğ edilmiştir. 
Teblig ile ilgili muhatabın. 


: Aslan Demir 
: Mehmet 


ACIMDAN 
ÖLÜRÜM DE 
MURAT BAYRAK'IN 
KAPISINI Ç ALMAM 


Sancak Tül işçilerin- 
„den Fatma Pehlivan, Mubrat Bayrak'ın yanında es- 
‘kiden beri psan 21 yil- 
Mk bir işçi, Ö da şunları anlatıyor: 

"21 yıllık işçiyim ve 
1800 lira aylıkla çalışıyordum. Ben işe girdiğimde Murat Bayrak'ın 
#yeri kiralık bir yerde idi. Şimdi koca patron öldu. Ama neyin karşılığı? Benim gibilerin ömrü pahasına. Bir zamanlar yemek yememizi bile yasaklamıştı. Makinalar arasında gizli gizli yemek yerdik. Bir keresinde bize "domuz" dedi. Domuz olanlar işçiyi aç brrakanlardır. 

"Ben acımdan ölüp cami önünde mendil serer, gene de onun kapısını çalmam." 

Bu arada Fatma Eski adlı kadın işçi de söze karışıyor: 

"11 senelik işçiyim. 
Murat Bayrak'ın nasıl bir patron olduğu, anlatacağım bir örnekle anlaşılır" deyip şöyle konuşuyor: 

"Greve çıkmadan bir ay önceydi. Zam istemek için Murat Bayrak'a çıktım. Durumumuz kötü, benim aylığıma biraz 
zam yap dedim. Bana, 25 
kuruş yeter mi? dedi. 
Çok utandım. Öfkedendim. Ben de 'Sen o 25 
kuruşla kendine bir çay ısmarla" dedim. 

"Bu lafı dahaunutmadım. Acımdan ölürüm de ondan aman dilenmeye kapısına gitmem!" 

İşte Sancak Tül işçileri grevi sonuna kadar götürmeye ve tüm haklarını alıncayğ& kadar direnme- ye böylesine kararlılar. 
Onların bu kararlılığı Murat Bayrak'ı mutlaka dize getirecektir. 


: Kisarna köyü/Trabzon 


11976 


:4322 lira gelir ve 640 lira mali den. 


:1976 

: 14886 lira 
:11/12/1978 
:1/6,1/3 


postaya tevdian adresinize postalanmışsada adresiniz- 


Tebligat 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93, 94,99, 100 ve 101 nci mad- 


delerine göre yapılmıştır. 


En son Kanuni ikametgahınızda bulunmadığınızdan iş bu ilanen teblig 213 
sayılı Kanunun 103, 104 ve 105 nci maddelerine istinaden düzenlenmiştir. 
213 sayılı Kanun 105/1 maddesi hükmüne binaen ilanın 2/1/1979 tarihinde bir sureti Vergi dairesinin ilan asmaya mahsus mahalle asılmış, bir sureti enson ikametgah adresinize bu bir suretide basın ilan Kurumuna postalanmış- 


tir. 


2/1/1979 tarihinden itibaren başlayarak ilanı yapan Akçaabat malmüdürlüğü Tehakkuk Servis Şefliğine bizzat veya bilvekale müracaat etmeniz, veya 


teahhütlü olarak mektup veya 


telgrafla açık adresinizi bildirmeniz, bundan 


sonra kendinize süre ile kaim olarak tebligat'ın yeniden yapılacağı, aksi takdirde iş bu ilanın asılış tarihinden itibaren bir ay içerisinde tebligatın yapılmış sayılacağının bilinmesi tebliğ olunur. 


Basın : 10262 - 58 


12 Ocak 1979 
Abdullah Gürgün ve Hadi Uluengin 


Viyana'dan bildiriyor 


HEYETLER, 
YUNAN ADALARININ 


KITA SAHANLIĞINI TARTIŞTI 


Elekdağ'la Teodoropulos'un Ankara'da Ocak sonunda görüşmesi bekleniyor 


Sil günü Viyana'da başlayan Türkiye ile Yunanistan kıta sahanlığı görüşmeleri devam ediyor. Önceki gün Yunanistan'ın Avusturya Büylükelçiliğinde her iki ülkenin heyetleri onuruna verilen öğle yemeği sırasında resmi olmayan görüş alış verişinde bulunan delegasyonlar, yemekten sonra uzmanlar seviyesinde gödüşmeler yaptılar. Akşama doğru sona eren görüşmeler hakkında her iki tarafı sözcüleri basın mensuplarına bilgi vermekten kaçındı. 

Önceki günkü! görüşmeler sırasında Ege'deki Yunan adalarının kıta sahanlığının nasıl saptanacağının taraflarca tartışıldığı öğrenildi. Fakat bu tartışmaların henüz bir görüş alışverişinden öteye gitmediği ve harita üzerinde somut teknik 


sorunların o önümüzdeki toplantılarda ele alınacağı sanılıyor. 


İyi haber alan kaynaklardan öğrendiğimize göre, Viyana kıta sahanlığı görüşmeleri en az Cumartesi gününe kadar sürecek, Türk heyetinin Avusturya başkentine somut önerilerle geldiği de edindiğimiz bilgiler arasmda. Burada bulunan Türkiye delegasyonunun yüksek seviyede uzmanlardan oluşması da, bu bilgiyi doğrular nitelikte. 
Eğer Viyana'da Türkiye ile Yunanistan arasında 
Ege kıta sahanlığı sorununun çözümlenmesi yolunda olumlu bir gelişme olursa, bu gelişmeler 
Ocak ayı sonunda her iki ülkenin Dışişleri Genel Sekreteri Elekdağ ve Teodoropulos arasında yapılacak olan görüşme- 


lere aktarılacak. Böylece kıta sahanlığı konusunda kesin bir anlaşmaya varmak için iki ülke arasındaki engeller belli ölçüde ortadan kalkacak. 
Sızan haberlere göre Viyana'ya gelen Türk heyeti karşı tarafa bazı uzlaştırıcı formüller sunuyor. Öte taraftan 
Lahey Adalet Divanının 
Eğe Kıta Sahanlığı konusunda yetkisizlik kararı vermesinden sonra da Yunanistan'ın daha esnek bir tutum takmacağı anlaşıyılor. Lahey'de vertlen yetkisizlik kararında sonra Atina'da bir demeç veren Yunanistah Dışişleri Bakanı Rallis'in, Yunanistan'ın artık Ege' 
ye bir Yunan denizi gözüyle bakmadığı şeklindeki ifadesi, batı komşumuzun da bazı taviz vereceği şeklindeki h: berleri doğrular nitelikte. 


Birinci Ulusal Demiryolu Kongresinde Divan Heyeti, 


BİRİNCİ ULUSAL DEMİRYOLU KONGRESİ ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI 


Nedim Şengün: “Sendikal haklar ve siyasal 


özgürlük tanınmalıdır” 


» 


Demiryolu çalışanları kongreye bir bildiri sunarak, demiryolu taşımacılığının öz kaynaklarımıza yöneltilmesini istediler 


ANKARA (ÖZEL) 

Üç gündür çalışmalarını sürdüren Birinci Ulusal Demiryolu kongresi çalışmalarını dün 


tamamladı. Kongrenin son gününde sonuçlar değerlendirildi. 


Sonuç bölümünde ya 


pilan açık oturumda konuşan Demiryolu Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Nedim Şengün demiryolu sisteminin geliştirilmesini istedi, Esas meselenin emeğe değer verilmesi olduğunu söyleyen Şengün, demir- 


Danıştay, fasistlerin öldürdüğü Şahin Aydın ve Kerim Yaman'ın ailelerine tazminat ödenmesine karar verdi 


İSTANBUL(AA 
Danıştay 12. Dairesi 
Şahin Aydın ve Kerim 
Yaman adlı öğrencilerir öldürülmesinde İçişleri Bakanlığının hizmet ku: suru olması nedeniyle, her iki öğrencinin aile lerine maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verdi. 


Şahih Aydın, 19 Aralik 1974 günü İDMMA'da Kerim Yaman ise 23 Ocak 1975'te Vatan Mü- 


hendidik Yüksek Okulunda faşistler tarafından öldürülmüştü. 

Danıştay, İçişleri Bakanlığının, Şahin Aydın'ın babası Mehmet 
Aydın ile annesi Hatice Aydın'a toplam 65 bin 
688 lira, Kerim yaman'ın 
babası Hayrettin Yaman, annesi Fikriye Yaman ve kardeşi Ömer Yaman'a 
olmak üzere, toplam 38 
bin 442 lira maddi ve manevi tazminat ödenmesini kararlaştırdı. 


yolu çalışanlarının ç 
Luşma sartlarının çok ağir olduğunu, yaptıkları işle aldıkları para arasında uçurum olduğunu belirterek şöyle dedi: 


"Yan ödemelerin arur:k..ası, emeğin gerçek değerinin verilmesi gerekir, Grevli, 'toplusözleşmeli, sendikal hak tanınmalıdır, siyasal özgürlük mutlaka verilmelidir," 


Daha sonra kongreye bir önerge sunan demiryolü Çalışanları konuların geçiştirilmeye çalışıldığını belirterek şunları söylediler 


"Personel ve yolcular icin can güvenliği sağlan - malı, demiryolu taşımacılığında kendi öz kaynaklarimiza yönelilmeli ve dışa bağımlılık  azaltılmalı, çalışanlara sendikal hak tanınmalı, eğitim ve yönetime katılması sağlanmalıdır." 


KİT Komisyonunda iflas eden 


Güneş Matbaasının hesapları bugün ele alınıyor 


ANKARA (ÖZEL) 


TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunda bugün sermayesinin yüzde 50'den fazlası devlete ait olan Güneş Matbaasının geçmiş yıllara ait hesapları inceleniyor. 1975 yılında 
6 milyon, 1976 yılında 
11 milyon ve 1977 yılında 10 milyon zarar eden Güneş matbaasının iflas ettiği ve iflas nedeniyle 
400 işçinin işine son 
verildiği bildirildi. 

1975 yılında MC iktidarının kurulması ile işbaşma gelen yönetim o güne kadar kär eden matbaanın o güne kadar kasasında bulunan yaklaşık 
10 milyon liralık bloke 
edilmiş parayı tamamen bitirdi ve matbaayı iflasın eşiğine getirdi, Yeni yönetim işbaşına gelir gelmez müdürler kurulu üyelerinin maaşlarını 
3500 liradan 7500 liraya, murakıp. maaşlarını 
ia 2000 liradan 3500 


liraya yükseltti. 

zamana kadar geçerli olan müdürlük kadrosu kaldırılarak yerine genel müdürlük kadrosu tahsis edildi ve Güneş matbaası genel müdürlüğüne getirilen Neşet Tanrıdağ'ın maaşı 15 bir 
277 liraya çıkarıldı. Genel Müdür aynı zamanda Müdürler Kurulu sıfatını da taşıdığı için bu kadrodan aldığı 7000 lira 
maaşla toplam maaşı 22 
bin 277 liraya yükseltildi. 


Neşet Tanrıdağ ve 
MC, yanlısı müdürler kurulunun işbaşına gelmesinden sönra Güneş matbaasında bazı yolsuzluklar yapıldı. AP'nin 
1977 seçimlerine ait afiş 
ve bildirileri bu matbaada Zararına bir fiyatla basıldı, Normal piyasada baskı fiyatlarının çok yüksek olmasına rağmen sağ eğilimli naylon birçok gazete Güneş matbaasınra yıllarca zararına fiyatla basıldı. Matbaada daire 


başkanlığı adı altında yeni bir kadro oluşturularak, daha önce yarım milyon liralık bir yolsuzluğa adı karışan Yaşar Teker getirildi. MC dönemindeki maliye bakanlığı müsteşar yardımcısı Sevim Altay'ın koru- 


me “Polisi Erşan . 
Üzüm aynı zamanda 
Matbaa kadrosunda ça- 


lışıyor gösterilerek her ay 
5630 lira maaş ödendi. 
Demirel'in koruma polislerinden Tarzan Mustafa" nın akrabası olan Müjgan Gökdemir de matbaada çalışmadığı halde her ay düzenli maaş aldı. 

Bütün bu yolsuzluklarn sonunda 1975 -77 yılları arasmda Güneş 
matbaası yaklaşık 40 
milyon lira zarar etti. Bu nedenle de 400 işçinin işine son verildi. 

Bugün KİT Komisyonunda hesapları incelenecek olan Güneş Matbaasının 1975 - 77 yıllarnaait hesapların ibra edilmemesi bekleniyor. 


CHRİSTOPHER ANKARA'DA 


ABD, Türkiye'ye 300 milyon dolar | 


© ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı batılıların Türkiye'ye ekonomik yardım yapacağını bildirdi © Ecevit:"Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni bir dönem açılıyor” © Christopher, Ecevit'i hükümet baskanı olarak görmekten memnun olduğunu bildirdi 


ANKAR A(ÖZEL) 
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Warren Christopher, Başbakan Bülent Ecevit'e Birleşik Amerika'nn Türkiyeye 1979 
mali yılı içinde 300 miyon dularlık askeri ve ekonomik yardım yapacağını bildirdi. 
Christopher Ecevit'le görüşmesinde Kongrenin bu yardımı onaylaması i çin Kıbrıs Sorununun çözü- 


Veriyor 


mü ve Türkiye - Yunanistan anlaşmazlıklarının giderilmesi yolunda bazı adımlar atılması gerektiğini bildirdi. 

Buna karşılık görüşmelerde Türk tarafının da Christopher'e (o Kıbrıs'ta 


tarafların görüşmeyi kabul ettiklerini hatırlatarak, Türkiye'nin bu görüşmelerde ABD tarafından hazırlanan önerinin esas alınmasına karşı ol- 


madığını bdirttiği öğre nildi. 

Görüşmeye katılan 
Türkiye heyeti, ayrıca Viyana'da devam eden 
Ege Kıta Sahanlığı görüşmelerinde sağlanacak ge lişmderin iki ülke arasmdaki sorunun halli bakımından büyük önem taşıdığına dadikkat çekti. 

YARDIM MİKTARI 

Christopher'in geçen hafta sonunda Karaib de 


LEFKOŞE(AA) 
Kıbrıs Rum kesimindeki EDEK Partisinin yayın organı Ta Nes gazetesi, BM Genel sekreteri tarafından hazırlanarak taraflara toplumlararası görüşmelerin yeniden başlatılması için "gindem önerileri" şeklinde sunulan planının metnini açıkladı. 


Lefkoşe'de yayınlanan Rumca gazeteler dünkü sayılarında hem 


Türk hem de Rum toplumlarının Waldheim planına "'yeşil ışık" yaktığını yazdılar. 

Ta Nea gazetesinin yayınladığı Wafdheim planı bölümler halinde şöyle: 
. 1. Ayıos Nikolaos köyünün doğu kesimi, Lefkoşe - Magosa yolunun güneyi ve Maraş kenti yerleşime açılacaktır. Bu bölgeye yerleşimin kesin 


LEFKOŞE (AA) 
Lefkoşe'de yayınlanan Rumca gazeteler 
Türk tarafının, Waldhaim ın toplumlararası görüşmeler başlar başlamaz Rumların Maraş'a yerleşmeleri önerisine karşı çıktığını yazıyorlar, Gazeteler Türk tarafının yerleşmenin Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasından sonra başlamasını karşı öneri olarak Genel Sekretere bildirdiğini de öne sürüyorlar, 


Yoğun kar 


Kıbrıs Rum kesiminde yayınlanan TA NEA GAZETESİ, WALDHEIM PLANININ AYRINTILARINI AÇIKLADI 


hudutları (o belirlenirken, Magosa'nın Surlar İçi kesimi ile liman güvenliğinin sağlanması gibi konular gözönünde bulundurulacaktır. 


2. Maraş'ta yönetim 


birleşmişMilletlerbarışgücü gözetiminde olacak. 


Bölgeye BM kontrolün-toplumlararası görüşmelerin 


deki tarafsız bölgenin bir 


uzantısı gözüyle bakılacaktır. Bu amaçla bir Kıbrıslı Türk ve bir de 


Kıbrıslı Rum irtibat memuru BM Makamlarıyla birlikte çalışacaktır. Yeniden yerleşime açılacak bölgede kıbrıs yasa ve kararnameleri geçeni olacaktır. 


3. Bölgeye buranın sakini olup yeniden dönmek isteyen ve buna karar veren herkes dönebilecektir. Dönecek olanların,sivasal kısıtlaması söz 


Rum basını, Türk tarafının Waldheim”a 
3 karşı öneri sunduğunu yazıyor 


Gazetelere göre ayrıca 
Türk tarafı Waldhaim'a "mülahaza" niteliğindeki şu üç karşı öneriyi Özel Temsilci Galindo Pohi aracılığıyla duyurdu, 


1— Waldhaim'ın gündem önerisi, BM'nin Kıbrıs'a ilişkin karalarına atıfta bulunmayacaktır. 
Bu kararlar Türk Ordusu nun Kıbrıs'tan çekilmesini ve tüm göçmenlerin evlerine dönmesini içermektedir . 


ağışı y 


konusuoımayacaktır. 

4. Maraş'a dönecek olanlar, daha sonra, kendi istekleri dışında bölgeden uzaklaştırılmayacaktır, 


GÜNDEM ÖNERİLERİ 
Ta Nea gazetesine gö- 
BM Genel Sekreteri 
Kurt Waldheim'in 


re, 
Dr. 


yeniden başlamasına ilişkin önerileri de şöyledir: 

1. Görüşmeler Birleşmiş Milletlerin gözetiminde ve B.M. Genel Sekreterinin (o başkanlığında yapılacaktır. 

2.DiyalogBM çerçevesinden uzaklaştırılmayacaktır. 

3. Toplumlararası görüşmeler Denktaş ile Makarios arasında 12 Şubat 1977'de varılan dört maddelik ilke anlaşması çerçevesinde ve sürekli olacaktır. 


2: Rum. tarafı, toplumlararası görüşmelerin başlamasından. sonra uluslararası forumlara başvurmaktan © vazgeçecektir. (Göçmen, kayıp kişiler, insan hakları gibi konular öne sürülmeyecektir ) 

3— Kıbrıs Rum yönetimi, Kuzey Kıbrıs'a karşı uyguladığı ekonomik ambargoyu, hava ve deniz limanlarına uygulanan yasakları kaldiracaktir, 


nden ulaşım güçlükle sağlanıyor. 


Ankara'da kar yağışı yeniden başladı 


ANKARA (ÖZEL) 


Ankara'da bir süre 


kar yağışının dün yeniden başlaması başkentte çeşitli sıkıntılara yol aç- 


tı. 


Kar yağışının başlaması ile birlikte sabah Ankara'nın çeşitli semtledolmuş meydana geldi. Bu arada bazı özel otoların boş olduğu halde dolmuş bekleyenleri arabalarına almamaları 


rinde uzun 


halkın tepsine yol açtı. 


KONYA'DA SOĞLA GÖLÜ 


DONDU 


Konya'da şiddetli vam ediyor. Isının eksi 


kadar düşmesi şiddetli dona yol açtı. 
İl sınıdarı içindeki Soğla gölü ile Sille Barajı tamamen Altınapa Barajı 


da kısmen dondu 


soğuklar de- 


önce kesilen 


ARDE kuyrukları 


Bu arada, ze'nin Ardeşen İlçesinde bir sinema- nın çökmesine, hidroelektirk santralı 


Yüksek Gerilim hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle de Konya 
bölgesinde 27 
elektrik verilemediği bildirildi. 


yerleşim merkezine 


EN'DE KAR YÜZÜNDEN 
BİR SİNEMA ÇÖKTÜ 


şiddetli kar yağışı, Ri- 


ana taşıyıcılarının da yıkılmasına yol 


açtı. 
Fındıklı ve 


16 dereceye 


telefon 


dağ köyüyle olan 
İkizdere elektrik santrali ana taşıyıcılarının yıkılması yüzünden pek çok ilçe ve köy elektriksiz kaldı. Yörede haberleşmesi bulunuyor." 


Soğuk ve yağışlı hava nedeniyle 


Ardeşen İlçelerinin 18 
ilişkisi kesildi. 


de kesik 


TiKP:“TÜRKİYE BASINI BÜYÜK VE TARİHİ GÖREVLERLE KARŞI KARŞIYADIR” 


ANKARA (ÖZEL) 
Basında sansürün kaldırılmasının 71. yıldönümü dolayısıyla açıklama yapan Türkiye İşçi Köylü Partisi, "Türkiye basr nı büyük ve tarihi görevlerle karşı karşıyadır" dedi. 

Açıklamada şöyle dehiliyor: 

"İktidara karşı mücadele edilerek kazanılan basın özgürlüğü baskı ve zorbalıkla mücadele içinde geliştirildi. Basının 


Türkiye'de özgürlük mücadelesine özde şerefli bir geçmişi vardır. 


"Bugün de hangi siyasi eğilimde olursa olsun bütün basını Kahramanmaraş katliamını düzenleyen ve faşist diktatörlük peşinde koşan MHP'ye, yurdumuzu bir içsavaşa sürekleyerek o köleleştirmeye Çalışan Rusya'ya karşı mücadele göreviyle karşı karşıyadır. 

“Türkiye basını bu iki 


gerici kuvvetin karanlık emellerine ulaşmasına izin vermeyecek ömek bir geçmişe sahiptir, Bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinin başarıya ulaşmasında basının çok önemli bir rolü olacaktır. 


"Tüm basının ve basın emekçilerinin ve halkımızın basın bayramını içten ve sıcak duygularla kutlarız."" 


nizindeki Guadeoup adasında yapılan zirve toplantısında İngiltere, Fransa, Federal Almanya ve Birleşik Amerika devlet ve hükümet baş kanlarının ekonomik sıkıntılarını hafifletmesi için Türkiye' ye yardım yapma kararı aldıklarını hatırlatarak, bu konuda tam bir görüş birliği olduğunu söylediği öğrenildi. 

Birleşik Amerika'nın geçen yıl 275 milyon do lar olan askeri ve ekonomik yardımın bu yıl 300 
milyon dolara çıkartılacağı, bunun 200 milyon dolarının silah ve askeri yardım, 100 miyon dolarının da diş- ticaret açığı- nın giderilmesi için verileceği bildiril iy or. 

1 Ekim 1979'da başlanacak Amerikan Mali 
Yılı içinde yapılacak bu yardımın yanısıra Birleşik Amerika'nın Türkiye'ye özel kuruluşlar ve Bankalar aracılığıyla daha fazla kredi verilrnesi için de girişimlerde bulunacağı öğrenildi. 

CHRİSTOPHER'İN 

ZİYARETLERİ 
Çarşamba günü öğ- 
>leden sonra Ankara'ya geen ve Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün : tarafından karşılanan Christopher dünkü temaslarına saat 09.00'da Ökçün'ü ziyaret ederek başladı. Kısa bir görüşmeden sonra Christopher, beraberinde Ökçün ve ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Spiers olduğu halde, Başbakan 
Bülent Ecevit'i ziyaret etti. 

Ecevit görüşmeden önce yaptığı açıklamada, geçen yılbaşında hükümetini kurmasından sonra ABD ile Türkiye ara- 


sında yeni bir diyalog başladığını söyledi. Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü ; 


"Bu diyalogun verimli * 


bir şekilde sürmesinde sayın Christopher'in değerli Okatkıları olmuştur. 
Kendisi sorunlarımızı çok iyi bilmektedir. Bildiğiniz gibi, -birkaç ay önce Türkiye'ye kaşı uygulanan Amerikan ambargosunun kalkmasıyla iki ülke arasındaki ilişkiler bakımından © lumu, umut verici bir döneme girilmiştir. Sayın Christopher'in ziyareti vesilesiyle ilişkiferimizin 


bu yeni dönemde nasıl gdişebileceğini, iki ülke arasında çok yönlü işbirliğinin nasıl bir zemin üzerinde ilerleyebileceğini görüşme olanağını bulacağız." 

Bu konuşmayı cevaplayan Warren Christopher de Ecevit'i "Hür dünyanın önde gelen liderlerinden biri olarak de gerlendirdiğini" ve kendisini hükümet başkanı olarak görmekten memnunluk duyduğunu söyledi ve şöyle dedi: 

''Bu .ziyaretin Türkiye ve Birleşik Amerika arasındaki ilişkileri yeniden canlandırma ve güçlendirme yolunda yeni adımlar atma imkanı sağlayabileceği ümidi il& burada bulunuyorum.  İnanıyo- rum ki 1978, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerdeki engalerin kaldırıldığı bir yıl olmuştur. Böylece silah ambargosunun O gölgelemediği bir ortamda bulunuyoruz. Ayrıca askeri işbirliğimizin yeniden kurulabileceği bir ortamdayız. Şimdi 1979 yılı için, ülkeerimiz arasındak: iktisadi alanda, güvenlik alanda ve ulusl arara- 
$ı siyasal alanda işbirliği geliştirebilme olanağını gözden geçireceğiz. Sayın Başbakan, ben ve arkadaşlarım bu alanlarda gelişmeler sağlamaya kararlıyız." 

GÖRÜŞMELER 

Christopher, o Başbakan Bülent Ecevit'i ziyaretini tamamladıktan sonra heyetler arasındaki görüşmelere geçildi. 

Görüşmelerde Türkiye heyetinde Dışişleri Bakanı Gündüz Ökçün'ün yanısıra Genel Sekreter Şükrü Elekdağ, Genel Sekreter  Yardımcıların- dan Nazif Çuhruk ve Fapui Şahinbaş da-bulur- u. 

Görüşmelerde Türkiye ile ABD arasındaki iliş kilerin en kapsamlı biçimde ele alındığı ve özellikle ABD'nin Türkiye'ye yapacağı ekonomik yardım konusu ile üslerin panini belirleyecek sanma işbirliği Anlaşması üzerinde durulduğu bildirildi. 

Dün gece Dışişleri Ba- 
Kanı Gündüz Ökçün'ün verdiği yemeğe katılan Ghristopher bugün Ankara'dan ayrılıyor. 


TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ GENEL KURUL RAPORUNDA, İHTİSAS MAHKEMELERİNE KARŞI ÇIKILDI 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye Barolar Birliği'nin 12. Genel Kurulu dün Eskişehir'de bâşladı. 
TBB Başkanı Faruk 
Erem Genel Kurula sunduğu raporunda çeşitli konular arasında, "yargı görevi"'nin çağdaş anlamı üzerinde durdu. 

Başkanlık raporunda “Özyönetim” konusuna da geniş yer veren Erem, Barolar Birliği'nin görevleri- nin başarı ile yerine getirilmesi için Birliğin ve baroların özyönetime sahip olmasını savundu. 

Genel Kurula sunulan yönetim kurulu raporunda ise Birliğin Anayasal hak ve özgürlüklerin korunması ve özellikle düşüncenin hukuksal güvenceye kavuşturulması konusunda,tutarlı ve tarfsız tutumunun sürdürüleceği açıklandı. 

Anayasaya aykırı yasalara karşı Anayasa Mahkemesine başvurmayetkisinin öncelikle Türkiye Barolar Birliği gibi politik endişelerden uzak olan kuruluşlara tanınması gerektiği savunuluyor. 

Barolar Birliği kongresine bir mesaj gönderen Başbakan Ecevit "Demokratik hukuk devletinin temel öğelerin- den olan hak arama özgürüğünün ve savunma hakkının etkin kul lanımına ve geliştirilmesine Türkiye Barolar Birliği'nin büyük katkısı vardır"'dedi. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı Sırrı Atalay 


ile Millet Meclisi Başkanı Cahit Karakaş da mesajlarında kongrede alınacak kararların hukukun üstünlüğü doğrultusunda ülke sorunlarına çözümler getireceğini söylediler, 

Birliğin yönetim kurulu raporunda önemle yer alan konulardan biri de hükümetin "ithisas'" ya da "özel mahkeme" kurma kararı. 


Raporda bu tür mahkemeleri kurmanın sakıncaları ve hukuksal engelleri açıklandıktan sonra varılan sonuç şöyle açıklanıyor: 

"Sonuç olarak kanaatimiz şudur: Asıl gereksinme, isabetle saptanmalıdır. Mahkemelerde kararların geçikmesi uzman laşmamış olmaya bağlanamaz, Sıkıyönetim döneminden, DGM döneminden sonra adliyeye intikal eden dosyalarda genel ölçüleri aşan gecikme ve kararlarda isabetsizlik görülmemiştir. "Biz yakalıyoruz, adliye bırakıyor" savı doğru değildir. 

"Savcıların emrinde adli zabıta kurulması"'nı öneren rapor, ,"'mahkemelerin olanaklarının yeterli olmadığı bir vakıadır, fakat takviyeleri mümkündür. Adliye kuruluşları içinde olsalar dahi bir mahkemenin belirlenmesi, özel mahkeme görünümünü yarata- 


Çocuk Yılında, hükümlü çocuklar özel af istiyor 


İZMİR(ÖZEL) 
Şirinyer Çocuk Ceza ve Islah Evindeki 220 hükümlü çocuk çocuk yılında kendileri icin özel bir af çıkarılmasını istediler. 
Hükümlü çocuklar “af isteğini avukatları aracı- 


bilir" diyerek "ihtisas mahkemelerine" karşi tavrını açıklıyor 

lığıyla Adalet Bakanı Mehmet Can'a gönderdikleri telgrafla bildirir- 


lerken kendilerini toplu- ma kazandıracak böyle bir girişimin dünya çocuk yılma gerçek anlamını kazandıracağını söy lediler. 


Sıkıyönetime 


yol gösterenler 
Doğan Yurdakul 


Sıkıyönetim ilan edileli şu kadar zaman oldu. 

Şu patronlar ne zaman konuşacaklar, 12 
Mart özlemlerini nasıl dile getirecekler diye bekleyip duruyorduk. 

Nihayet ilk konuşan Türk Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Feyyaz Berker oldu. 

TÜSİAD Başkanı, sıkıyönetimin grevlere müdahalesini istiyor. 

“Ülke çıkarları” açısından hayati önem taşıyan bazı grevleri sıkıyönetim durdurmalıymış. 

Sonra hukuki bakımdan da yol gösteriyor: “Sıkıyönetimin memleket: ekonomisine zararlı gördüğü noktalarda grevleri durdur - ma yetkisi vardır.” 

Son olarak da işçilere akıl veriyor: "Ücret artışı için değil, enflasyona karşı grev yapın"! 

İşadamları böyle konuşmasın da kim konuşsun? 

Bu yıl toplusözleşme yılı. 

Toplusözleşme demek, işçilerle uzlaşmazlıklar çıkabilir demek. 

İşçilerle uzlaşmazlık çıkabilir demek, grevler olabilecek demek. 

Grevler olabilecek demek, patronlar tatlı kârlarının bir kısmından olabilecekler, işçiler yeni bazı haklar kazanabilecekler demek. 

Öyleyse yetiş ey sıkıyönetim! Vatan, millet, sakarya, "Ülke çıkarları". “hayati önem taşıyan alanlar”, “memleket ekonomisi" falan , filan. 

Sayın işverenlerimizden, özellikle emperyalistlerle sıkı fıkı olanlarının ülke çıkarları ve memleket ekonomisini ne kadar düşündüklerin- den kimsenin kuşkusu yok. Ama işçi ücretlerine zam yapılmasının, sosyal haklar tanınması- nın ülke çıkarları açısından “hayati tehlike” taşımasını anlamak da pek mümkün değil. 

—Ücret artışı için grev yapmayın, enflasyona karşı grev yapın! 

şveren midir, "anarşist" mi, belli değil, İşçileri hayat pahalılığına karşı kışkırtıyor! 

Nedense bu ülke çıkarları ve memleket ekonomisi patronların aklına en çok toplusözleşme yıllarında gelir, Şimdi hem toplusözleşme yılı, hem de sıkıyönetim var. Öyleyse "memleket ekonomisini” kurtarmak için sıkıyönetim grevleri yasaklamalıdır. 

Kanununu bile hemen incelemişler. ' Ai sıkıyönetim, bak senin kanurnfnda da yazıyoI. 
Memleket ekonomisine zararlı gördüğün grevleri yasaklayabilirsin “ diyorlar. 

Memleket ekonomisine zararlı olmanin ölçüsü nedir? “İşçinin ücret artışı istemesi. 

Sıkıyönetimin ilan edildiği günlerde Hüsamettin Çelebi yazıyordu. Şimdi sıkıyönetimden birçok seyler isteyenler çıkacak. kentlerin büyüyen trafik sorunlarını. fiyət artışlarının durdurulmasını, kendi hallerindeki düzensizliğin kaldırılmasını sıkıyönetimden isteyenler olacak diyordu. r 

Trafikten, sebze halinden vazgeçtik. İşverenler paçaları sıvamış. sıkıyönetime işçileri hedef gösteriyor: 

—Sıkıyönetim grevleri vasaklasın. 

Başka yol gösterenler de var: 

-Sıkıyönetim 141-142 davalarını da yargılasın. 

Başka? 

—Şu gazeteler çok konuşuyor. sıkıyönetim onları da sustursun. 

Başka? 

—Bu memlekete bu kadar fikir özgürlüğü fazladır, lükstür. sıkıyönetim frenleri biraz sıksın, 

—Eşgüdüm. de ne demek”? Eşleri tarafından güdülenler. şimdi de orduyu mu güdevek” 

—Ey askerler, hükümeti falan dinlemeyin duruma el koyun 

Elbette bu kadar “öneri paketi bu kadar toz duman belli bir şeyi unutturmak için yapılyor. 

Örneğin Kahramanmaraş'ta Çiçek Sinemasına bomba atanın Ökkeş Kenger adlı MHP li olduğunu unutturmak, başka başka yollar göstermek için. 

Hükümet unutmasın ki, tekerlek kırıldıktan sonra da yol gösteren çok olur. 


K.Maraş katliamını protesto için 


Avrupa Türkiye Halk Birlikleri 


Federasyonu 13 Ocakta Frankfurt'ta yürüyüş yapıyor 


Avrupa Türkiye Halk Birlikleri Federasyonu (HBF) 13 Ocak Cumartesi günü Frankfurt'ta Kahramanmaraş katliamını protesto etmek amacıyla bir yürüyüş ve toplantı düzenliyor, Avrupa'nın değişik yerlerinden Federasyona bağlı çok sayıda derneğin katılacağı yürüyüş Türkiyeli işçi ve meslek kitle örgütleri (Almanya Komünist Partisi (KPD), Batı Almanya Komünistler Birliği (KBV), Almanya Marksist-Leninistleri, (MLD), Emperyalizme Karşı Birlik Örgütleri tarafından da destekleniyor. 

Bockenheim  postanesi önünde başlayıp Römer alanında bitecek olan yürüyüştensonra Frankfurt Üniversitesinde bir toplantı yapılacak. Konuşmacılar arasında Hollanda Radikal Siyasi Partisi eski Milletvekili Dilia Van Der Heem, Uluslararası Af Örgütü, Türkiye Temsilcisi Yazar Jürgen Roth, Prof. Gerhard Scheneider, Avukat Dietrich Langdorf, Emperyalizme Karşı Birlik Örgütünün Temsilcisi, Kuzey Ren Vestfalen bölgesi Öğretmenler Derneğinden Sadık Yılmaz, Türkiye Halk Birlikleri Federasyonu Başkanı Yıldırım Dağyeli bulunuyor. 

Avrupa Türkiye Halk Birlikleri Federasyonu Başkanı Yıldırım Dağyeli yürüyüş ve toplantının amacının, Alman kamuoyunu Türkiye'de ki durumdan haberdar etmek olduğunu açıkladı. Dağyelii ayrıca halkımızın başına bela olan MHP ve Kontrgerillayı tanıtacaklarını, Kahramanmaraş katliamının Alman burjuva basını- nın yansıttığı gibi mezhep veya sağ sol çatışması değil, planlı bir katliem, Türkeş'in askeri darbe teşebbüslerinin bir parçası olduğunu belgeleriyle açıklayacaklarını bildirdi. 

eni aynı gün bir basın toplantısı düzenleyecel 


İsmet Zeki Eyüboğlu 


Değerli Yazarımız Sabahattin Eyüboğlu'nu 
13 Ocak 1973'de yitirdik. Denemeleri, çevirileri, incelemeleri, filmleriyle kültür hayatımıza önemli katkılarda bulunan Eyüboğlu, Köy Enstitüleri hareketi içinde de yerini almıştı. Hayatı boyunca demokrat ve ilerici bir düşünceyle köklü bir bilgiyi birleştiren Eyüboğlu bu toprağa ve onun insanlarına vurgundu. Onun hayatına'ân- 


lam veren tutku insandı. 


Ölümünün altıncı yılında Sabahattin Eyüboğlu'nu Sayın İsmet Zeki Eyüboğlu'nun yazısıyla 


anıyoruz. 


İnsan tek başına degil çevresiyle anlaşılan, yorumlanan bir varlıktır. Onu çevresinden soyutlayarak yalnız beğenilen düşünceleriyle, dostları üzerinde bıraktığı duygu izlenimleri ile açıklamak, anlamaya çalışmak, onunla ilgili gerçekleri örtmektir, gizlemektir, bilmeden. 
Kişi yalnız sevilen, beğenilen yanlarıyla. degil, sevilmeyen, beğenilmeyen davranışlarıyla da bir bütündür. Onu anlamak, özünü oluşturan kişilik öğelerini kavramak, ancak bu bütünlüğü içinde düşünmekle, ele almakla olabilir. Sabahattin Eyüboğlu benim yakınımdı, ağabeyimdi, amcamın oğluydu, beni ortaçağ uykularından uyandıran, karanlıklardan kurtaran, gereğinde bunun olumlu sonuca vardığını görünce gözleri gülen sevilesi ocanlardan biri, başta geleniydi. Ona bu etkisi nedeniyle bakarsam, onu öylece anlamaya, anladığımı anlatmaya çalışırsam duygularıma kapılır, gerçeğe uzak düşerim. Ancak gerçeğin de çok katı, çok acımasız olduğunu, bıçak gibi kestigini, iğne gibi battığını biliyorum, gene de yazacağım. 


Sabahattin Eyüboğlunun bütün yönleriyle anlaşılması, hangi koşullar altında, hangi etkenlerle yazı yazdığının aydınlığa kavuşması kardeşi Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun mektuplarının yayımlanmasına bağlıdır. Şimdi yayımlanmamış bu belgelere dayanarak, kimi yönlerini açıklamaya kalkma vetkim yoktur. Bunu geleceğe bırakacağız ister istemez. 


Sabahattin Eyüboğlu yazmâktan çok dostlarıyla, sevdikleriyle konuşmayı, tartışmayı, ilgilendiği sorunlar üze- 


lın vahşetleri. .. 


gelmektedir. 


Çeyhun'un. 


Demirtaş Ceyhun” un 
"20. yüzyıl ve 
Edebiyat” 
adlı yeni bir kitabı yayınlanıyor 


Roman ve öyküleri yanında, çeşitli alanlardaki incelemeleriyle de tanınan Demirtaş Ceyhun'un önümüzdeki günlerde "20. Yüzyıl ve Edebiyat" adlı yeni bir kitabı “yayınlanacaktır. 

Çağdaş Yayınları arasında çıkacak olan "20. Yüzyıl ve Edebiyat" adlı bu incelemeyle ilgili, Demirtaş Ceyhun şu bilgileri vermiştir: 

"İçinde yaşadığımız 20. yüzyıl ile, bir önceki yüzyılı edebiyat yönünden karşılaştırdığımız zaman büyük bir düşüş görüyoruz. 19. yüzyıla oranla, 
20. yüzyıl edebiyatta bir gerileme çagıdır diyebiliriz. önceki yüzyılda yazılmış olan, o görkemli klasikleri bulamıyoruz. Bunun nedenlerini düşününce gerilemeye yol açan temel iki olguyla karşılaşıyoruz: 
20. yüzyılı etkileyen dünya savaşları. 
İkincisi ise, kentleşme olgusu. Bu iki olgu da kendi içinde vahşetler taşıyor. Rasyoneli bilinmeyen 20. yüzyı-Edebiyata egemen olan da bu vahşetler işte. Oysa, 19. 
yüzyıl edebiyatında vahşet bulamıyoruz. "Savaş ve Barış"'ta bile, savaşın vahşetine sığınmıyor yazar. "Parma Manastırı" için de söyleyebiliriz bunu. Büyük edebiyat onlar. Büyüklüklerinin bir nedeni de, vahşeti anlatmayı amaç edinmeyişlerinden ileri 


"20. yüzyılın edebiyatı için bunları söyleyemiyoruz. Olgular, yazarı aldatmış bu yüzyılda. Edebiyatta nitel kayıplara yol açmış bu aldatış. Olay anlatılır olmuş yalnızca, Amerikan edebiyatında Hemingway, Sovyet edebiyatında Simonof örnek gösterilebilir, Savaş denilen olayları, bu yazarların kitaplarından çıkarın, geriye pek bir şey kalmıyor. Gazetecilik ağır basıyor edebiyatlarında." 

"20. Yüzyıl ve Edebiyatı" kitabın- da, bu incelemeden başka Demirtaş Ceyhun'un "edebiyat bilim" dediği bir dizi tez yazıları yer almaktadır. 

Öte yandan, 1979 yılı içinde biteceği belirtilen "Koca Karaca Bey" adlı bir de roman çalışması vardır 


rinde karşılıklı söyleşmeyi seven bir aydındı. 
Onun için önemli olan yazmaktan çok düşündüğünü yaşamak, gerçekleri yerinde görüp öğrenmek, düşünmekle 


yaşamayı bağdaştırmak, gezerek düşünmek, düşünerek gezmekti. Bundandır 65 


yıllık bir yaşam boyunca az yazması, çok gezmesi, çok söyleşmesi. 
Ona bir yazar olarak bakınca, kendisinden bekleneni, umulanı vermemiş, yalnız yaşayışıyla çevresini aydınlatmaya koyulmuştur diyebiliriz. O bir insanseverdi, dost canlısıydı. Onun için yaşamak yazmak değil, dostlarla tatlı tatlı söyleşmek, belli konular üzerinde düşünce alışverişi yapmak, karşılıklı olarak birbirini aydınlatmak, sevmek, sevilmek içindi. Çevresine, evrene çokluk elindeki fotoğraf maki-, nesiyle bakar, dost seçerken eleştirici, insa- nın özüne inici, kılı kırk yararcasına araştırıcı bir tutumdan kaçınırdı. 
Gözleriyle düşünmeyi, yüreğiyle, derviş gön- 


, lüyle ölçüp biçmeyi se- 


verdi. Bu tutumu dostlarını, çevresini kabuğu parçalayıp içinden inciyi alır gibi us imbiğin- den geçirmesine önlemiş, tanıdıklarını gözlerine değil, özlerine bakarak anlamasinı engellemiştir. Bu davranışı, bütün sömürüp sömürülme türlerine karşı çıkışı; çevresini, dostlarını yeterince uyaramamış, sömürülmekten kendini kurtaramamıştır. Kimseyi suçlamak, yermek, incitmek istemediğim için, burada . birtakım adları anmaktan kaçınıyorum: Beyazittaki "'Emek Apartmanı"'nda nice sevdikleriyle yaptığı şiir çevirilerinin altına kendi „adını yazmamıştır. Bunlar onun bilinmeyen yanlarıdır. O bunların bilinmesini de istemez, sevmezdi. 


Birinci olgu, 


SABAHATTİN EYÜBOĞLU 


Türk düşüncesini, Anadolu uygarlığını, sanatını ilgilendiren pek çok konuya değinmiş, pek çok sorun üzerine çağdaş bir anlayışla eğilmiş, ancak bütün bunları birer küçük yazr biçiminde ortaya koymuştur. Yaşama anlayışı, dostluk görüşü onun belli bir konuda uzun boylu çalışmasına, büyük çapta bir araştırmaya koyulmasına engeldi. Nitekim çalışma arkadaşları, dostları da böyledir. İnsanı göründüğü gibi, söyleşip güldüğü gibi benimsemek, derinlemesine araştırmaya girişmekten çok gözle kavramak onun dostlarında dışa vuran en ilginç özelliktir. 
Onun gönlünde dostlardan kurulu bir evren vardı, özlerine inmeden, eleştiri süzgecinden, ge- 
“Glrileder “seçilmiş, birikmiş dostlardan oluşan bir evren; -Annesi- nin evindeki bir yemiş tabağına yazdığı: 

Bu dünyayı seninle 

sevmişim ben 

Benim sensiz bu dünya nemdir ey dost dizeleri onun dost anlayışını, yaşama görüşünü yansıtır açıkça. Oysa insanin göründüğünden 


Yaşar Kemal, 
"Ölmez Otu' romanıyla Fransa'da en iyi yabancı kitap ödülünü aldı 


©Bu ödü! daha önce, Austrias, Kazancakis, Henrich Böll, Lawrance Dunhill gibi yazarlara da verilmişti 


Yazarımız Yaşar Kemal, Ölmez Otu adlı romanıyla Fransa'da en iyi yabancı kitap ödülünü (Pris Du Mevilleur Livre Etrangeire ödülünü) aldı. Fransa'da çeyrek yüzyıl- dan beri yabancı yazarlara verilen bu ödül ilk kez bir Türk 

, yazarına verildi. Haberin önümüzdeki günlerde resmen Fransa ve dünya kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Şimdiye kadar bu ödülü kazanan yabancı yazarlar arasında Guatemalah Austrias, Yunanlı Kazancakis, Alman Henrich Böll, İngiliz Lewrence Dunhiil gibi dünya çapında yazarlar var. 

„Beşinci kitabı da Fransızca olarak yayınlanan Yaşar Keinal; 1977 yılında dä Yer Demir Gök Bakır romanıyla Fransız Eleştirmenler Birliği'nce verilen “Yılın Kitabı” ödülünü almıştı. Bu romandan uyarlânan ve aynı adı taşıyan'piyes de 1966 yılında Nancy Ulüslararası Tiyatro Festivali'nde 

“eniyi oyun" ödülünü almıştı. 


çok daha başka yanları, gizli odaları, çekmeceleri vardır. Yukarıdaki di zelerden sonra Fuzuli'- nın: 


Dost bipervâ felek birahm devrân bisükun 
Derd çok hemderd yok düşmen kavi 

tali zebun 


dizelerini söylemeye gönlü yatkın olaydı bizim için çok daha verimli, çok daha etkili olacaktı. İnsanları sevmeli, saymalı, ancak sevgiyi de çok ucuzlatmamalı, sevenle sever görüneni seçmeli, kişinin yüreğinde saklı değeri bulmak için mercan avcılarının yaptıklarının bilgelik olduğuna da inanmalı. İnsanları severken, onların eksik, uyumsuz görülen yanlarını, davrånışlarını da gözler önüne sermeli, Orlarılaarmalı, buritan” kaçınanlardan, daha önce kaçmalı. Bırakılma- dan bırakmayı bilen kazanır boyuna, , 
Sevilesi canlardan kalan anılar güzeldir, dostluklar onlarla yaşar, gelişir, biçimlenir. 
Ancak bu anılar dostun tutumuna, o anlayışına karşıt bir düşünceyle, kendine yer yapmak. 


ülkemizi onurlandıran yazarımız 


PARİS (ÖZEL) 


sanat edebiyat 
SABAHATTİN EYÜBOĞLU GERÇEĞİ 


yeni -bir çevre oluşturmak amacıyla sergilenmemeli, yarardan uzak tutulmalı. İşte Sabahattin Eyüboğlu dostlarını seçerken, ileride başına gelecekleri, kimin öz- den, kimin gözden dost olduğunu düşünmemiş, düşünmek bile istememişti. Bu onun çok sevilen, ancak, eksik sayılması gereken bir yanıdır. 

Sabahattin Eyüboğlu, Halikarnas Balıkçısı birçok Avrupa aydını- nın, bilgininin görüşleri- ne karşı çıkışlı bir anlayışla Anadolu uygarlığına bakmış, sorunları başka bir açıdan ele almışlar. Türk düşüncesinde değil, Batıdâ bile bu yeni, atak bir görüştür: Anadolu uygarlığı Anadolu insanının yaratmasıdır, göçletle Doğudan-Batıdan gelmemiştir. Anadolu karışıp kaynaşmalar sonucu oluşmuş bir bütündür, bir bileşimdir. Uygarlıklar göçer obalar gibi bir ülkeden bir ülkeye taşınmaz. Onlar belli topraklardan beslenen, bes- 


i lendiği toprağın derin- 


liklerine kök salan insan ürünleridir. Anadolu uy- 


; garlıklarının en eskileri- 


nin bile, günümüz Anadolu insanının yüřeğin- de, yaşayan izleri, kalıntıları vardır. Anadoluda doğan uygarlıklar, belli bir oranda, Anadoluda sürüp gidiyor. Gelenekler, görenekler; inançlar, oyunlar, türküler, koşuklar bg. incelenince bu gerçek ortaya çıkar, Anadoluda devrimi, yeniliği, uygarlaşmayı halk denen büyük topluluk benimseyip gerçekleştirecek, yaratıp yaşatacaktır. | Devrim halkın yararına, toplum çıkarına olursa tutunur, benimsenir. Anadolu insanı çağlar boyunca kandırılmış, aldatılmış, »*sömürülmüştür. 
Bugün bilmeden devrimlere, yeniliklere karşı çıkışı, geçmişten kalan bu kötü alışkanlığın sonucudur. Onu bu alışkanlıktan eğitimle kurtarırsak, gözünü açmasına yardımcı olursak en yeni devrimi, en çağdaş ef atılımı bile beni" semekte gecikmez. 
İşte Sabahattin -Eyüboğlu'nun sergilediği sorunlar genellikle bunlardır. Bu sorunlarla ilgili yazıları çok azdır. 
O, bu sorunlara ışık tutmakla yetinmiştir. Sorunların çözümü, toplumun büyük bir kesimine yayılması bu konuda düşüneceklere kalmıştır. 


150.000 METRE 
SUNİ DERİ 
SATINALINACAK- 
TIR 


1— Bu işe ait şartname müessesemizden veya Sirkeci'deki 5.ci vakıfhan altındaki irtibat büromuzdan temin edilebilir. 

2— Teklifler 191. 
1979 günü akşamına 
kadar müessesemizin Beykoz'daki merkezinde muhaberat şefliğine verilmiş olacaktır. 

3— Teklifler arasında şartlarımızla ihtiyacımıza en uygun olanlar tercih edilecektir. 

4— Müessesemiz dilediği miktarda ve alıp almamakta serbesttir. 

SÜMERBANK 
DERİ VE KUNDURA 

SANAYİİ 

MÜESSESESİ 


(Basın: 1003 1-52) 


MAKİNA VE KİMYA 
ENDÜSTRİSİ 
KURUMU GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
(ÇELİK TOZU 
SATILACAKTIR) 


Kurumumuz Kırıkkale Çelik Çekme Boru Fabrikasındaki aylık 10- 
25 Ton olmak kaydıyla 6 
aylık, yaklaşık 60-50 
Ton çelik tozu kapalı zarfla teklif almak yolu ile satılacaktır. 

Geçici 
25.000.- Liradır. 

Şartnameleri Kurumumuzun Ankara ve Gaziantep Satış Mağazaları ile Genel Müdürlük, Malzeme Satış ve İstanbul Şubeleri o Müdürlüklerin. 
den sağlanabilir, 

Teklifler, 23 OCAK 
1979 ihale günü en geç 
Saat: 14.00 de verilir 

Kurumumuz 2490 Sa yılı Kanuna tabi değildir. 

Basın: 10099 - 5$ 


teminat; 


i den e 
Üç büyük kulübün "amatörlere kesilen pay geri 


verilmezse, liglerden çekiliriz” demesi üzerine 


Olayların gelişimi 


Geçtiğimiz Ekim ayında Beden Terbiyesi İstanbul Bölge Müdürlüğü, amatör takımlara profesyonel takımların maç gelirlerinin yüzde 12'sinin verilmesini kararlaştırmıştı. 


meye başladı. 


İstanbul'un 


geri verileceği 


mesini istediler. 


diğini iddia etti. 


Şimdi gerek amatörler, gerekse kamuoyu bu meselenin nasıl ve kimin Yararına çözülece- 


ğini bekliyor. 


Bölge Müdürlüğü bu kararını açıklayıp uygulamaya koyar koymaz, hemen Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerinden tepki gel- 


"üç büyük'lerinden gelen bu tepkilerden sonra Bölge Müdürü Metin Erkuş amatörlerin tepkilerinin haklı olduğunu, faka Genel Müdürlükten gelecek bir karara göre hareket edeceklerini açıkladı de ise İstanbul Futbol Ajanı Nedim Baltacı İnönü Stadında amatör kulüp temsilcileriyle birlikte bir basın toplantısı yaparak, profesyonellerin maç gelirlerinin yüzde 12'sinin amatörlere verilmesinin 7 Aralık 1976 tarih ve 2437 sayılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlük kararına dayanarak uyguladığını açıkladı. 


Daha sonra, geçtiğimiz günlerde gazetelerde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maç gelirlerinden kesilen bu yüzde 12'Tik payın bir kısmının, sezon sonunda şeklinde 


Sezon sonuna kadar amatörler için ayrılan yüzde 12'lik payın 3,5 milyon liraya varacağı hesaplanırken, "üç büyük" kulübün yöneticileri de bu paranın tamamının kendilerine geri veril- 


Galatasaray Kulübü “Genel” Sekreteri Jerfi Fıratlı yaptığı açıklamada, daha önce' Beden Terbiyesi Genel Müdür Vekili Hüseyin Avni Koçar imzasıyla Bölgeye paraları iade etmeleri için talimat geldiğini, ancak Bölge Müdürünün Genel Müdürün imzası olmadığı için parayı verme- 


13 Ekim tarikin- 


bu kulüplere aldı. 


tekrar haberler yer 


AMATÖR KÜME 
MAÇLARININ, SOĞUK 
HAVADA VE BUZ KAPLI 
SAHADA OYNATILMASI 
TEPKİYLE KARŞILANDI 


Amatör Sporlar Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi İnal Özver, kötü hava koşullarına rağmen Ankara Bölgesi Amatör 
Küme maçlarının oynatlmasına izin verilme. 
sini kınadı. 


Özver,"tamamen buzla kaplı sahalara maç koyan Ankara Bölgesi ve tertip komitesi sporcu- 


ları ölüme davet ediyor" dedi. 
Son günlerdeki son 


derece kötü hava koşul: larının hüküm Sürdüğü Ankara'da, Cumartesi 
Pazar günleri futbol maçlarına izin verildiğini belirten Özver şöyle konuştu: 


istanbul Judo ve 
Tekvando Ajanlığı yarın bir toplantı 


yapıyor 


Tüm İstanbullu Taekwan-do'cu hoca, antrenör, ve hakemler yarın Judo ve Taekwan-do ajanı Muzaffer Iicak başkanlığında bir toplantı yapacak. 

Saat 17.30'da yapılacak toplantıda Federasyon üyesi Hüseyin Yenigün de hazır bulunacak. 

Toplantıda 1979 ydı faaliyet programı Taekwan-do sorunun problemleri de alınacak. 

ktanbul Judo ve Taekwan-do Ajanı Muzaffer Ilicak'tan alınan bilgiye göre, toplantıya bülün sporcular, antrenörler ve hakemler davet edildi. 


“Amatör maçların yapıldığı sahaları gezmeden masa başında müsabaka organize eden tertip komitesi, futbol ajanı ve bölge yetkililerine kimse dur dememektedir. Dünyanın hiç bir yerinde yürümenin dahi zor olduğu sahada maç oynatılmasına izin verilmez. Üs- 


telik karşılaşmalarda doktor bile veremeyen Ankara Bölgesi, hangi 


akla hizmet etmektedir? 
Maçlar sırasında meydana gelecek büyük sakatlıklar ölüme kadar gidebilir. Yüzlerce genci tehlike içine itmeye kimsenin hakkı yoktur. Maçlar kesinlikle ertdenmelidir. * ` 


1350) 


çözülemez” 


Beden Terbiyesi Genel Müdürü Fikret Ünlü, dün yaptığı bir açıklamada, “üç büyük kulübün" maç hasılatların- dan kesilen yüzde 12'lik amatör kuliplere yardım payının tümünü geri istemeleri üzerine, "konuyu pazarlık haline getirerek bazı tehditlerle çözmenin 


olanağı yoktur'" dedi, 

Son günlerde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş kulübü yöneticileri yaptıkları açıklamalarda, büyük mali sıkıntılar içinde bulunduklarını iddia ederek, kendilerinden kesilen yüzde 12'lik payların geri verilmesini , bu 


paranın kendilerine veril. 
memesi halinde ligden çekileceklerini ve Federasyonu dava edeceklerini açıklamışlardı. 


“BUGÜNKÜ DURUMUN SORUMLULARI 
MİLYONLARI 
SOKAĞA 

ATANLARDIR" 

Bu demeçler konusunda Fikret ünlü "'kulüpleri milyonlarca lira borca örgüt olarak biz sokmadık. Sağa sola borçlanıp büyük transferler yapmalarını istemedik. 
Bu günkü durumun sorumluları tesislerine tek bir çivi dahi çakmayıp ileriye dönük çalışmalar yapmayanlar, milyonları gözünü kırpmadan sokağa atanlardır" dedi, 


“Kulüpler kaynaklarını yönetip sporcu yetiştirmeyi yeğleselerdi sanırım böyle istenmeyen durumlar meydana gelmezdi" 
diyen Ünlü, bugün Türkiye'de büyük kulüp olmadığını, zengin görünmeye çalışan kulüplerin oldugunu söyledi. Fenerbahçe ve Galatasaray kulüp- 


‘^ lerinin basketbol takım- 


larının kümede kalmak için çırpındıklarını, kulüplerin ise günlük başarılar peşinde koştuklarını ifade eden Genel Müdür Ünlü, kimsenin sporcu yetiştirme yolunu seçmediğini, hazıra konup başkalarının yetiştirdiği oyuncuları nasıl yaparız da kadromuza alırız diye plan yaptıklarını belirtti. 


“KONU PAZARLIK 
HALİNE 

GETİRİLEMEZ" 

Ünlü hasılatlardan yapılan yüzde 12'lik kesintiler konusunda bir yönetmelik hazırladıklarını söyleyerek, "konuyu pazarlık haline getirerek bazı tehditlerle çözmenin olanağı yoktur" dedi. 


AMATÖR SPORLAR 
FEDER ASYONU 


Ööteyandan Amatör 
Sporlar Federasyonu Ge. 
nel Sekreteri Rıza Sümer de konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada,yüzde 12'lik paylar konusunda taviz vermeyeceklerini, İstanbul'un üç büyük kulübünün tavrına Karşı vr duklarını açıkladı. 


Bu konuda Futbol Federasyonu yerine Beden Terbiyesi Genel Müdürlügünün yetkili olduğunu söyleyen Sümer, "haksız kesilmiş olan paraların dışında kalan kesilmiş payların İstanbul Bölgesince üç kulübe geri verilmesi olanaksızdır" 
dedi, 


Fikret Ünlü: “Sorun pazarlık ve tehditlerle 


Gül Yenici 


Üç büyük kulüp ve yüzde 12... 


Ülkemizin gençleri, futbolu daha çocukken sokak aralarında oynamaya ve büyüdükçe çeşitli kulüplere girerek futbol yaşamlarını de- 


vam ettirmeye çalışırlar. 


Bunların içinde çok az bir kısmı tesadüfen iyi şartlar altında oynama imkanını kazanırlarken, büyük bir kesimi olanaksızlıklar içinde bir şey- 


ler yapmaya çabalarlar. 


Bu futbolcuların eşofmanlara ihtiyaçları vardır, sahaya ihtiyaçları vardır. Sıcak bir duş yapmaya ihtiyaçları vardır. Antrenörlere ve daha 


bir çok şeye 


ihtiyaçları vardır. Futbolcular 


bu isteklerini elde edebilmek için durumlarını yetkililere bildirir, yardım almaya çalışırlar. 
Buna karşılık Spor Teşkilatımız onların bu seslerine 'pek aldırış etmez. Bazen olumlu bir şeyler yapmaya çalışırlar ama bu girişimler o kadar cılız ve zayıftır ki hissetmez bile amatör 


futbolcular bunları. 


Bugün yine amatör futbolcular için olumlu bir girişim var. Ama birileri bu girişimi engellemeye ve amatörlerin haklı taleplerini boğmaya çalışıyor. Bakın o birileri dediğimiz üç büyük kulübün yetkilileri nasıl karşı çıkıyor amatör futbolcular için ayrılan yüzde 12'lik pa- 


ya 


Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Eşref 


Aydın "Eğer paraların tamamı bize verilmezse liglerden çekilmeyi düşünebiliriz." 

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Jerfi Fıratlı : olmaz böyle şey hakkımızı alacağız." 

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri: "Bizler zaten yüzde altı amatör payı veriyoruz. Yüzde 12'de nereden çıkıyor. Paranın bir kısmını de-Zil tamamını isteriz. Çünkü kesilen bizim para- 


mız." 


Kısacası amatör futbolcular için yapılmak istenen yardımın. karşısına da üç büyük'profesyonel kulübün temsilcileri çıkti. "onlara yardım etmeyin yoksa bizim kazancımız azalıyor. . . 
diye feryat ediyorlar, arkasindan tehdit savuru- 


yorlar. 
Onlar gelişmesi diye bir 


bu davranışlarıyla ülke sorunları olmadığını, Sa- 


sporunun 


dece kazançları için uğraştıklarım bir kez daha 


ortaya koydular. 


Şimdi yetkililerin önünde iki yol var, Ya profesyonel kulüplerin dar çıkarlarını yerine getirecek, ya da geniş bir kesimin sesine kulak verecek, Önümüzdeki günlerde göreceğiz. 


Türkiye Güreş Şampiyonası bugün başlıyor 


ANKARA (ÖZEL) 
Türkiye Greko-Romen 

ve Serbest Güreş Şam-Piyonası bugün Kayseri" 
de başlıyor. Herkesin katılmasına açık ve ferdi olarak yapılacak şampiyonadan sonra milli ta- 


kım kampı açılacak. 15 
Nisan günü yapılâcak Av 


rupa Şampiyonasının 
hazırlığı niteliğinde 20 
Ocakta açılacak olan 


milli takım kampı, yine Kayseri Spor Tesislerin: 
de yapılacak. 


Üçüncü Türkiye Ligine yükselme maçlarının aŭ çekimi bugün 


yapılıyor 


Üçüncü Türkiye Ligine yükselme maçlarının ad çekimi bugün saat 
11.00 de Futbol Fede rasyonunda vapılacak. 

Çanakkalespor, Amasyaspor, Alibey köyspor, ve Kütahyaspor yapılacak eşleşme sonunda ik maçlarını 20-21 Ocakta, 


İZMİR DEFTERDARLIĞINDAN 75.000.-TL muhammen bedelli. 5000.-TL teminatlı, Deniz İkmal Destek Komutanlığında bulunan ekonomik ömrünü doldurmuş 1963 model, 710032 plakalı Chevrolet marka araç. (190214-1350) 75.000.-1TL muhammen bedelli, 5000.-TL teminatlı, aynı yerde bulunan 1958 model, 710017 plakalı araç (190214- 


rövanşlarını da 27-28 Ocakta Ankara'da 19 Mayıs Stadında oynayacaklar. 

Karşılıklı maçlar sonunda dereceye girecek olan iki takım 1979- 
1980 futbol sezonun 3. 
Türkiye Liginde oyna-* 
ma hakkını elde edecek, 


41.000.-TL muhammen bedelli” 3000.-TL teminatlı, aynı yerde mevcut 1953 model, 710083 plakalı araç. 


(190214-1350) 


35.000.-TL muhammen bedelli, 2625.-TL teminatlı, aynı yerde mevcut 710007 plakalı Volkswagen marka 


araç. (19021 4-1350) 


20.000.-TL muhammen bedelli, 1500.-TL teminatlı, aynı yerde bulunan 711010 plakalı, jeep marka araç. 


(190214-1350) 


80.000.-TL muhammen bedelli, 5250.-TL teminatlı, aynı yerde bulunan 4000 kg. hurda akü. 
39.000.-TL muhammen bedelli, 2925.-TL teminatlı, aynı yerde bulunan 3000 kg. hurdaoto diş ve 300 kg iç lastiği ile 300 kg. lastik hortum, 300 kg. lastik çizme. (190214-1337) 


20.000.-TL muhammen bedelli, 1500.-TL teminatlı, aynı yerde mevcut 500 kg. hurda kablo. (İçeri 


(190214-1337) 


18.000.-TL muhammen bedelli, 1350.-TL teminatlı, aynı yerde bulunan 3000 kg 


bakar.) 


hurda pamuklu. 


16.500.-TL muhammen bedelli, 1238.-TL teminatlı, aynı yerde bulunan 300 kg. yangın hortumu ile 3000 
kg. muhtelif halat. (190214-1337) N Yukarıda cinsi ve mahalli ile muhammen bedeli yazılı menkul mallar, 26.1.1979 tarihinde saat 15.00 de 


Milli Emla 


Defte l yari 


Müdürlüğünde !lopisuacak komisyonda dosyalarındaki şartnameleri gereğince kapausulüyle salılacağından isteklilerin geçici teminatlarını yatırarak, hazırlayacakları teklif mektubunu 


ihale günü en geç saat 14.00 de kadar komisyona vermeleri, fazla bilgi için adı geçen Müdürlüğ: müracaatları poslada vaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilan olunur. 


Basın: İ.7522-30521-49 


12 Ocak 1979 


mmm 
Manavgat'taki saldırıları tertipleyen... BM Güvenlik... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


rip ettiler. Saldırıların durdurulamaması üzerine Antalya'dan iki komando birliğinin getirildiği ve ilçede güvenliğin sağlandığı belirtildi. 

Olaylardan sonra saldırıları tertiplediği bildirilen Manavgat Devlet Hastanesi Baştabibi ve 
MHP Antalya Milletvekili adayı Hasan Fehmi Boztepe'nın görevinden alındığı bildirildi. THA'nın bildirdiğine göre, Sağlık Merkezi Baştabibi Emin öz ile Ahmet Kurnaz ve Mustafa Zambak adlı öğretmenlerde görevlerinden alındılar, Baştabib ve öğretmenlerinde saldırganların arasında bulundukları ve olayı düzenledikleri öne sürüldü, 

Ülkü Bir binasında meydana gelen patlama- nın, binanın içerisinde meydana geldiğinin belirtilmesi üzerine 'soruşturmanın bu yöfde derinleştirildiği açıklandı, 

öte yandan olaylar sırasında ihmalleri görü- en iki pois ve iki bekçi- de görevlerinden uzaklaştırıldılar. 

Yakalanan 7 komandodan bazılarının isimleri şöyle: Muammer Yıldız, Özcan Ersoy, Yaşar Çevik, Ali Tırmalı. 

Olaylar sırasında ağır yaralanarak beyin kanaması geçiren emekli öğretmen Kamil Doğan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. 

Bu arada meydana gelen olayları incelemek için üç kişilik bir AP heetinin Manavgat'a geleceği bildirildi. 

TUNCELİ DE 
|_ Tunceli'ye bağlı Mazgirt İlçesinin Akpazar nahiyesi Belediye Başkanı önceki gece saat 22.00'de kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından evinde tabancayla vurularak öldürüldü. 

Belediye Başkanının gece evinde tek başına olduğu ve televizyon seyrederken öldürüldüğü bildiriliyor. Belediye Başkahının ailesi ve çocuklatinin Elazığ'da olduğu ve tek başına bulunduğu açıklandı. 


Hatırlanacağı üzere 


Akpazar nahiyesinde daha önce de hir öğretmen ve bir taki ön Ma- 
Yaş 


olaylarının hemen 


18.33 MARCO 


PROGRAMI 
20.30 HABERLER 


mektedir. 


TRT 1 


05.00 Açılış ve program 05.05 Türküler, Şarkılar 06.00 Kısa Haberler 
06.02 Günaydın 
06.45 Kur'an-ı Kerim Açıklaması ve 
Bir Konuşma 
07.30 HABERLER 
07.40 Sabahtan Sabaha 
09.00 Kısa Haberler 
09.02 Kadın Dünyası 
10.00 Kısa Haberler 
10.01 Arkası Yarın 
11.05 Okul Radyosu 
12.10 öğle üzeri 
12.55 Rexlamlar 
13.00 HABERLER 


09,00 Barok Muzik 

09.30 Hüfir Müzik Sanatçıları söylüyor 

10.00 Türk yorumcuları 

10.30 Çeşitli Melodiler 

11.00 öğleye Doğru 

12.00 Sizin için Seçtiklerimiz 

13.00 Konser Saati 

14.30 Caz Müzigi 

15.00 Günün Konseri 


TRT 3 


V9.00 Olayların içinden 

09.30 Sabah Konseri 

10.00 Şarkılar 

10.30 Türkiye'de Sanayileşme ve Gelişme 

10.50 Hafıf Müzik 

11,20 Türküler Geçidi 

11.40 Beri Gel Barışalım 

12.00 Şarkılar 

12.20 Türk Hafıf Muziği 

12.40 Türküler 

13.00 HABERLER 

13.15 Hafif Müzik 

13.30 Olayların içinden 

14.00 Şarkılar ve Saz Soloları 

14.30 Yabancı Dıl öğrenelim 

16.00 Şarkılar 


TELEVİZYON 


19.00 HAYVANLAR ANSİKLOPEDİSİ 19.30 DİLİMİZ TURKÇE 
20.00 TÜRK HALK MÜZİĞİ TOPLU 


21.15 MİNİK KONSER 

Programda Chopin'in Do Diyez Minör Noktürnünü piyanoda Oya Köker seslendiriyor. 

21.20 TV'DE SİNEMA (BOKSÖRE AĞIT) Yönetmenliğini Ralph Nelson'ın yaptığı ve başrollerini Anthony guinn, Mickey Rooney ve Julie Narris'in paylaştıkları 1962 yapımı bir Amerikan filmi. ABD'de profesyonel boks dünyasının içyüzü sergileniyor. Lewis Rivera, eski bir ağır siklet boksörüdür, Clay'le yaptığı bir maçta gözünden sakatlanmış ve boks yapması yasaklanmıştır. Arkadaşlarına yararlı olmak için sürekli iş arar. Ama bokstan başka bir şey bilme- 


ardından kaçırılmış ve daha sonra ölü olarak bulunmuştu. Her iki olayın zincirleme gelişmesi olayın bir provokasyon olduğu ve Alevi-Sinni çelişmesini derinleştirmeyi hedeflediğini ortaya koyuyor. 

Olayla ilgili Tunceli valisiyle yaptığımız görüşmede, henüz otopsinin yapılmakta olduğu, olayın kimler tarafından ve nasıl yapıldığının belli olmadığı, siyasi yönünün de araştırma sonucu ortaya çıkacağını söyledi. 

Vali cenaze töreninin şu anda henüz ne zaman yapılacağının belli olmadığını, ancak törene katılacaklarını bildirdi. 

Belediye (o Başkarının demokrat Simi bir yurttaş olduğu ve yörede bir kışkırtma yaratmak için 


öldürülmüş olabileceği belirtiliyor. 
İZMİR'DE 


PTT İzmir Bölge Başmüdürlüğü paket postanesinde görevli üç memurun yaralanmasına yolaçan bomba paketinin gönderildiği adreste oturan kahveci M. Ali Ertuğrul polis tarafından gözaltına alındı. Kahveciye Avusturya'dan Selma 
Dönmez adıyla gönderilen bomba paketinin ise yurt içinde değiştirilmediği saptandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildiriliyor. 

AĞRI'DA 

Ağrı'da İmar müdürünün, Milli Eğitim Müdür yardımcısının ve Yiğnitepe ilkolu müdürünün evlerine patlayıcı maddeler atıldı. 

İSTANBUL'DA 

Sonhavadis gazetesine gelen Kamer Şekersoy adındaki bir kişi Muhabir Selçuk Anelï tabanca ile yaraladı. Yaralı muhabir Çapa Tıp Fakülninde tedavi altına alın- 

1, 

"Beykoz Gümüşsuyun- da bulunan bir kahveyi basan bir grup sahte sclcunun,komando olduklaları ileri sürülen iki kişiyi yaraladıkları öğrenildi. 

Önceki gün saat 20.15 
sıralarında 6 kişiden oluşan bir grup sahte solcunun, Gümüşsuyu Camisi altında bulunan kahveye geldilleri ve kahvede oturan Vedit tés ile Şenol Genç adlı kişileri va- 


18.00 Kısa Haberler 

18.01 Çocuk Bahçesi 

19.00 HABERLER 

19.30 Şarkılar 

19.50 Çocuklar İçin On Dakika 

20.00 Kısa Haberler 

20.02 Türküler 

20.14 Köy Dağarcığı 

20.40 Şarkılar 

21.00 Kısa Haberler 

21.01 Türk Hafıf 
Müziği 

21.17 Şarkılaı 

21,45 Türküler 

22.00 Kısa Haberler 

22.02 T.B M.M Saat: 


16.00 Müzik Sahbetlatı 

17.00 pop Caz 

18.00 Stüdyo FM 

19.00 Akşam Konsarı 

20.00 Çağdaş Müzik 

20.30 Çeşitli Müzik 

21.00 Geçmişten G ünumüz Senfonik Müzik 

21.45 Çeşitli Sololar 

22.00 Gecenin Getirdikleri 

23.00 Cuma Kanseri 


17.30 Fransız Şa kiena 

18.00 Türküler Ne Der? 

*18.30 Din ve Ahlak 

19.00 HABERLER 

19.30 Hafıf Müzik 

19.45 Türküler 

20.00 Başlangıcından bu yana insanlik 

20.30 Kucuk Konser 

21.00 Şarkılar 

21.15 Spor gazetes 

21.45 Şarkılar 

22.00 Ca? Müziği 

22.30 Beraber ve Solo Türküler 

23.00 Musikt çağlar 

23.30 HABERLER 

23.35 Hafi Musik 

23.55 Pıogram ve kapanış 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMEI ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür 


raladıktan sonra kaçtıkları bildirildi. Olaydan sonra kaçan kişilerden Nizam Kıroğlu ile Mehmet Okuyan'ın yakalandıkları belirtildi. Olaya karıştıkları saptanan dört kişinin daha arandığı açıklandı. 


ADANA'DA 

Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisin- de, sıkıyönetim aleyhin- de gösteri yapan 100 kadar öğrenci gözaltına alındı. "Sıkıyönetime hayır"' sloganı atan öğrencilerin yakalanarak sıkıyönetim komutanlığına teslim edildiği açıklandı. 


Kıbrıs'ta... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
da önceki günkü açıklamasında bu gündemle görTüşmelere oturmaya hazır olduklarını açıklamıştı. 

Waldheim'ın hazırladığı üç sayfalık gündemin dört ana başlık altında toplandığı öğrenildi. Gündem esas 

olarak 12 Şubat 1977'- 

de Kıbrıs Rum hükümetinin o zamanki başkanı Başpiskopos Makarios ile Rauf Denktaş arasmdaki anlaşmaya dayanıyor. 

Gündemin ikinci bölümünde ise devlet kuruluşları 'yer alıyor ve Genel Sekreterin hazırladığı iki bölgeli federatif devletin yasalar, yürütme- ve yargı kuruluşlarına ilişkin önerilerini inceliyor. 

Üçüncü bölüm ise sorunun çözümü için önem taşıyan çeşitli sorunları 


içeriyor. 
Dördüncü bölüm de Magosa'nın güneyindeki 


turistik ve sanayi tesislerinin bulunduğu Maraş bölgesine ayrılmış. Burada, görüşmelerin başlamasından kısa bir süre sonra Kıbrıs Rum göçmenlerinin BM gözetiminde Maraş bölgesine dönmesine izin verilmesi öngörülüyor. 

Bu bölümde geriye dönecek göçmenlerin sayısı konusunda bir rakam ve- 


rilmiyor. 
Gündem önerisinin toprak düzenlenmesine 


ilişkin bölümünde rakamlardan söz edilmiyor, ancak genel ifadeler kullanılyor. 

Her iki toplumun ne kadar toprağa sahip olacaklarının  görişmelerde belirlenmesi o benimseniyor. 


İYİMSER HAVA 


Kıbrıs'tan gelen haberler tarafların iyimser bir hava içinde olduklarını ortaya koyuyor. Türk tarafının daha yumuşak ve anlaşmaya daha yakın bir hava içinde olduğu da belirtiliyor. 

Görüşmelerin uzunca bir zaman sürebileceği, ancak bazı maddelerde varılan sonuçların parça parça açıklanarak uygulamaya konabileceği ifade edildi, Bununla birlikte önce; bazı;ilke anlaşmalarına varilacağı ve uygulamanın buna uygun olarak sürdürüleceği bildirildi. 

Bu uygulama çerçevesinde önce Maraş, sonra göçmenlerin geri dönmesi, sonra da bazı sınır düzenlemeleri meselelerinin ele alınabileceği, son olarak da yeni kurulacak devletin yapısı üzerinde durulacağı bildiriliyor. 


ABD VE İNGİLTERE GELİŞMELERİ 
OLUMLU BULDU 


Waldheim'ın Önerilerinin taraflarca kabul edilmesinden sonra bir açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hodding Carter, ABD nin Türk ve Rum toplumunun tutumunu olumlu bulduğunu açıkladı. Sözcü ABD yönetiminin toplumlararası görüşmelerin başlatılması yolundaki tüm girişimleri desteklediğini ve bu görüşmelerin mümkün olduğu kadar çabuk başlayacağının umulduğunu bildirdi. 

Öte yandan «İngiltere Dışişleri Bakanı David Owen, Kıbrıs'ta toplumlararası görüşmelerin 
BM Genel Sekreteri Waldheim'ın gözetiminde yeniden başlaması yolunda atılan adımları memnunlukla karşıladığını açıkladı, Owen, hükümetinin ABD ve Kanada ile birlikte Kıbrıs sorununun çözümünde taraflara'yardımcı olmaya çalıştıklarını ve bir an önce Ada' nın barışa kavuşmasını İstediklerini de bildirdi. 


MERKE/ #UR: 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
nun Güvenlik Konseyin- de görüşülmesini istemiyordu. Ancak Konsey çoğunluğu Sovyetler Birliği'nin itirazlarını dikka- te almadı. 


SİHANUK 
Kamboçya Yüksek 
Temsilcisi Prens No- 


rodom Sihanuk, Demokratik Kamboçya hükümetinin ülkeden ayrılmadığını açıkladı. Sihanuk, kendisinin Pekin üzerinden hükümetle temas halinde olduğunu açıkladı 
ROMANYA öte yandan Romanya, Vietnam'ın Kamboçya'ya karşı giriştiği saldırıyı kınadı ve bütün yabancı kuvvetlerin Kamboçya topraklarından geri çekilmesini sitedi. 


Romanya Komünist 
Partisi yayın organı Scinteia , "Bir başka ül- 


kenin iç işlerine karışmayı ve müdahale etmeyi haklı gösterebilecek hiç bir kanıt yoktur" dedi. 
Romanya'nın o resmi haber ajansı Ager Press, olayı bütün dünyaya duyururken, saldırıya uğrayan Demokratik Kamboçya hükümetinin özgür ve bağımsız bir ülke inşa etmeye çalıştığını vurguladı. 
BATI ALMANYA 
Bonn'da bir açıklama yapan Federal Alman hükümeti de, kuvvet kullanılmasına karşı olduğunu belirtti ve Kamboçya' daki durumdan kaygı duyduğunu bildirdi. 
Güney Doğu Asya Ülkeleri örgütü ASEAN ise yayınladığı bir bildiri ile Vietnam'ın işgalci tutumunu kınadı. 
ASEAN ülkeleri, "tarafsızlık politikasını zedeleyecek herangi bir girişimde bulunmayacaklarını" açıkladılar. 


SAHTE BİR "HALK 
CUMHURİYETİ 


Kamboçya'da Vietnam yanlısı Heng Samrin kliğinin sahte bir "Halk Cumhuriyeti" kurduğu bildiriliyor. Vietnam ordusunun işgaline dayanı- 


larak kurulan bu "Halk Cumhuriyeti", Kamboçya halkını temsil etmi- 


yor. Kamboçya halkı, işgale ilere ve kuklalarına u Kağşı direnişini sürdürüyor 


Bu arada Kamboçya' 
daki kukla hükümeti tanıyan Moskova yanlısı yönetimlere yenileri katıldı. Sovyetler Birliği, Vietnam, Doğu Almanya ve Macaristan'dan sonra Polonya, Çakoslevakya, Afganistan ve Etyopya da Heng Samrin hükümetini tanıdıklarını ilan ettiler. 


izmir'de 
Fen Fakültesinde, 
Halkın Kurtuluşçuları ile İGD' liler çatıştı 


© iGD'liler öğrencilerin üzerine ateş açtı 


İZMİR (ÖZEL) 
Ege Üniversitesi Fen Fakültesinde öğrenci temsilcisi seçimleriyle ilgili bildiri dağıtan İGD' lilere, bildirinin dağıtılmasını engellemeye çalışan Halkın Kurtuluşçuları arasında silahlı çatış- ma çıktı. İGD'liler çatışma sirasında etrafta toplanan öğrenciler üzerine ateş açtı. Tesadüfen hiç bir öğrencinin yaralanmadığı olayda, jandar- ma yedi tane İGD'li öğrenciyi göz altına aldı. 
Ancak öğrencilere aleş açan İGD'linin yakalanamadığı bildiriliyor 


KONGRE iLANI 


Voleybol Hakem Kulübü Demeğinin Gene 
Kurul Toplantısı 26 Ocak 
1979 19.00 


Günü Saat 


du Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüğü toplantı salo- 


nunda aşağıdaki gündem gereğince yapdacaktır. 

1- Açılış ve yoklama. 

2- Divan Heyciinin se çimi 

3. Faaliyet hesap raporlarının okunması. 

4. İbra 

5. Yönetim denetim ve haysiyet divanının seçimi 

6. Dilek ve temenniler 


KAYIP: Akşam Namik 
Kemal Lisesinden aldığım Öğrenci kimliğimi kaybettim hükümsüzdür. 

İSMAİL KARKINER 


ANKARA BÜROSU: Meşrutiyet Cad. 32/8, 


K.Maraş katliamı EDEM... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
dık Akdişli, Tanrıverdil er Çırçır Fabrikası sahiplerinden Zekeriya Tanrıverdi, Marteks ortaklarından Yakup Kirişçi, Yağlıca Kardesler Kollektif Şirketı Sahipleri Kasım ve 
Ali Yağlıca (Hasan Balcı'nın kayınları), Fabrikatör Hasan Görgel, Toprak ağası ve fabrikatör Tarık Sarıkatipoğlu, Çırçır. Fabrikatörü Mehmet Vakkasoğlu, AP İl Başkanı ve Kadıoğlu çiftlikleri sahibi Faruk Kadıoğlu, Belediye Başkanı Ahmet Uncu ve MİS 
Bölge Başkanı Cemil Tozkoparan katıldılar. 

Toplantının açış konuşmasını yapan Hasan Balcı, "Bugüne kadar bizleri koruyabilmeleri için ülküdaşlarımıza her ay 
250 bin lira para veriyorum. Bu paranın çoğu Ankara'da yatanlara gönderiliyor. Sizler ise bugüne kadar bir kuruş yardım yapmadınız. Hükümete haddini bildirmek. 
ve Alevi komünistleri yok etmek istiyorsak mutlaka birleşip bütün gücümüzü ortaya koymahyız. Elbirliği yapalım, Maraş'ı ko- 


münistlerden, Pol-Der' cilerden TöB-DER'cilerden temizleyelim '' 


şeklinde konuştu. 

Bu konuşmaya cevap veren Pişkinler Patronu Abdurrahman Pişkin, "Komünistler işçilerimizi DİSK'e geçiriyorlar. Bunun önlenmesini istiyo- rum. Ben bu işte varım, bu iş için milyonlarca lira para harcadım". dedi. 

Edem toplantısı yapıldıktan sonra bazı CHP' liler bunu haber alarak Başbakan, İçişleri Bakanı ve Kahramanmaraş Valisini telgrafla uyardılar. 

BALCI HÜCRESİ 

Edem toplantısını tertipleyen ve amacını diğer MHP yanlısı fabrikatör ve toprak ağalarına kabul ettiren Hasan Balcı, bu toplantıdan aldığı güçle katliam çetelerini örgütlemeye başladı. Balcı, Kahramanmaraş il sınırları içinde halkı tahrik edecek sabotajlar yapma görevini ökkeş Kenger'e,çevre ilçe ve köyler- den vurucu güç ve silah toplama ve eğitme görevini ETKO şeflerinden 
Ali Haydar Yangın'a verdi. Bu arada yeni kurülan ÜGD'nin Başkanı Mehmet Leblebici de okullar düzeyinde tahrik ve propaganda ile görevlendirildi.'15 günlük bir süre içinde Ali Haydar Yangın dağılan ETKO militanlarını yeniden topladı. o Silahlandırdı ve Kahramanmaraş'ta çeşitli yerlere yerleştirdi. 


ADMMA 
15 Ocakta açılıyor 


ANKARA (AA) 


9 aydan bu yana kapalı olan Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin 15 Ocak Pazartesi günü yeniden öğretime açılacağı bildirildi. 

ADMMA okula gitmek üzere bakleyen öğrencilerin, tuzak kurularak bombalanması üzerine Akademi Senatosu tarafından 12 Nisan'da kapatılmıştı. 


Akademi'ye bağlı yüksek okulda ise gündüz ve akşam olmak üzere bütün sınıfların ikinci yarıyıl öğretimine 29 Ocakta -başlanıyor. Akademi Yönetim Kurulu ve Senatosunun ortak toplantisı sonucu yapılan açıklamaya göre, 5 Mart 31 
Mart tarihleri arasında bütün sınavlar yapılacak ve bu süre içinde derslere ara verilecektir. İkinci yarı-yıl öğtetimi ise, A kademide 2 Nisan-18 Mayıs Yüksek okulda 2 Nisan- 
26 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak. 


ADMMA ve ona bağlı yüksek okulda 1977- 
1978 öğretim yılı ikinci 
yarıyıl sınavları 4 Haziran -23 Haziran tarihleri arasında yapılacak, 


Bağımsızlık! 
ve Demokrasi -yo 


Sabahat - Selahattin $ Güler 


RR 


Ali Haydar Yangın'a bu faaliyette Türkoğlu MHP yöneticisi Arif Arıcı da yardımcı oldu. 

Ökkeş Kenger, Hasan Balcı'nın talimatıyla Çiçek Sineması sabotajanı tertipledi. Mehmet Leblebici kendine bağlı komandolara iki: devrimci öğretmeni öldürttü. "Hasan Balcı" hücresinin çalışmalarıyla gerginlik artırılınca büyük katliam başlatıldı. 

Bu verileri değerlendiren emniyet yetkilileri, şimdi de Kahramanmaraş 
MHP ` hücrelerinin Ankara ile olan ilintilerini saptamava calışiyor. 


OYAK-Renault'dan 
215 işçi çıkarılıyor 


BURSA (ÖZEL) 
Oyak-Renault otomobil fabrikasında fuel - oil ve hammadde ve parça darlığı ile enerji yetersizliğinden üretimin bir hafta durdurulmasından sonra, fabrikada "tensikata” gidileceği ve çalı-LE toplam 2815 işçiden 15'inin işlerine son verileceği açıklandı. 
Hammadde ve döviz darlığı nedenleri ile fabrikanın 1979 programı- nın da aksâdığı ve günlük otomobil üretiminin 180' den 160% düştüğü bidini Oyak-Renault Halkla İlişkiler ve Planlama Genad Müdür Yardımcısı 
Can Göknil özellikle ithalat yetersizliğinden yakındı. 


MHP yanlısı öğretmenin şikayeti üzerine 

6 öğrenci 
gözaltına alındı 


ANKARA(ÖZEL) 
"Birinci Sanat" diye bilinen Ulus Endüstri 
Mesek Lisesinde altı öğrenci MHP yanlısı bir öğretmenin şikayeti üzerine, öğretmeni tehdit iddiasıyla gözaltına alındı. 
Polis karakolunda ifadeleri alınan öğrenciler önce Emniyet Müdürlüğüne, oradan da Mamak Askeri Cezaevine götürüldüler. 
Askeri cezaevine götürülen &neilerin üç gün- 


dür gözaltında tutulduk- 


tarı bil diriliy or." 
Gözaltına alınan öğrencilerin arkadaşları şikayette bulunan Bekir adlı öğretmenin MHP eğilimli olduğunu ve gözaltına alınan arkadaşlarını kasıtlı olarak şikayet ettiğini belirtiyorlar. Sıkıyönetim tarafından gözaltına alınan öğrencile rin isimleri şöyle:Abdullah Yüksel, İlhan Onur, 
Ali Fındık, Ali Gürsoy, Çetin ve Levent Demiral. 


Ecevit... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


sayıda teröristin yakalandığını söyleyen Ecevit, "Teröristler kendilerini köşeye sıkışmış hissettler ve gitgide artan bir hırçınlıkla direnmeye başladılar " dedi. 

"Sıkıyönetim, politikanızın bir iflası anlamına gelir mi?" yolundaki soruyu Ecevit şöyle cevapladı: 

"Bence böyle söyle mek doğru olmaz. Tam tersine bir sorunuzu yanıtlarken belirttiğim gibi, devletin teröristler karşısında kararlığılı sonuç vermeye başlayınca, önlemler etkinleşince dire niş de belirttiğim nedenlerle artmıştır. Hırç.nlaşmıştır ve kışkırtmalar, kavgalar gitgide tehlikeli alanlara, özellikle inançların sömürülebileceği, mezhep kışkırtmacılığı- nın etkin olabileceği alanlara yöneltilmiştir. 
Ve nihayet Kahramanmaraş'la bildiğiniz gibi yüzü aşkın yurttaşımızın ölümüyle sonuçlanan acı olay meydana çıkmıştır. Aynı bölgede, aynı bölgedeki başka illerde daha küçük boyutlu olmakla beraber, son haftalarda ve aylarda buna benzer denemeler yapılmıştı. 


"Hangi ülkede bu boyutta olaylar çıksa, öyle sanırım ki, olağanüstü bazı önlemlere gerek vardır. Bizde bu gibi durumlarda alınabilecek olağanüstü önlemlerin basında da, bir Anayasal kurum olan sıkıyönetim gdir. Ben bu sıkıyönetimle devlet etkinliğinin demokratik hukuk kuralları içinde daha çok artacağına inanıyorum.“ 

Ecevit, Türkiye tarihinde askeri hükümetler dönemi bulunmadığını söyleyerek sılahlı kuvvetlerin demokrasiye bağlı olduğu görüşünü savundu. 

K.Maraş olaylarına İlişkin soruyu cevaplandırırken de şöyle konuştu: 

"Türkiye'de zaman zaman tarih boyunca, özellikle dışardan bazı hesaplar güdenler tarafından, mezhep ayrılıkları kış kırtılmıştır. Fakat, mezhep ayrılıkları adında yüzeysel ayrılıklardır. Nitekim Kurtuluş Savaşı sırasında 


anlayışlarıyla, bazı çevre lerce zedd enmiştir." 

Ecevit , ZDF muhabirinin Türkiye'deki karışıklık Türkiye'nin dostla rını tedirgin ediyor sözü üzerine de şöyle konuştu: 

"Türkiye bugünkü huzursuzluk ve kargaşalık ortamına hiç kuşkusuz, yıllardır süregelen bir takım kışkırtmaların sonucunda, ekilen kin ve düşmanlık tohumları filiz vermeğe başlamıştır. 
Ancak huzursuzluğu sadee bu nedene bağlamak yanıltıcı olur. Bu huzursuzluğun nedeninin kaynağında hiç değilse bir ölçüde Türkiye'nin e konomik sorunları ve o ekonomik sorunların yol açtığı toplumsal gerilimler, çelişkiler ve bunalımlarda yatmaktadır." 

Ecevit sözlerini şöyle sürdürdü : 

"Bu güçlüklerin üstesinden gdmemizde dostlarımızın bize yardımcı © lacaklarını bekliyor, umuyoruz. Dostluk, gerçek dostluk böyle günlerde, böyle dönemlerde belli olur. Böyle bir destekle, yardımla Türkiye" nin ekonomik sorunlarını, özgürlükçü demokratik rejim içinde çözebilmesi aslında evrensel bir değer de taşır. Çünkü, Türkiye'de bunun başarllabilmesi, dünyadaki gelişme sürecinde bulunan bütün uluslara demokratik yaşam bakımından cesaret vermiş olacaktır." 
——— 


ve 
Gerçeği... 
(Baştarafı 1. Sayfada) 

meleri için “Türk Demir Döküm işyerine davet etti, 

Şükrü Özbayrak'ın açıklaması şöyledir; 

“Türk Demir Döküm Fabrikasında 25.12.1978 günü başlayan direniş hakkında basında çelişik ve yanlış haberler yer almaktadır. o Maden-İş kaynaklı bu yanıltıcı haberlerde, TDD Fabrikasında üye çoğunluğunun Maden -İş'te bulunduğu, direnişin bir grup militan tarafindan sürdürüldüğü iddia edil-, mektedir, 

“Oysa gerçek T.Maden -İş'in iddialarının tam tersidir, Bir süre 


tüm Kahtamanmaraş halni ËHCe TPD. Fabrikasında 


skışdek bir-vücud halinde Kahramanmaraş'ın bağımsızlığını sağlamış ti. 
Türkiye'de bu tür ayrılıklara karşı en etkin güvence Atatürk'ün insanca miliyetçilik anlayışıdır. 
Atatürk'ün bu miliyetçilik anlayışı, çağdaş laiklik kavramıyla bir bütündür. Maalesef, son 25 
yılda bu laik milliyetçilik, insanca milliyetçilik anlayışı bir takım çağ dışı, sözde milliyetçilik 


Emekli aylığında taban aylığın yüzde 70'inden az olmayacak 


HABER MERKEZİ 


Sosyal Güvenlik Bakanı ililmi İşgüzar emekli aylıklarında tabanın. ay- 


Ankara 
.. » 
Sıkıyönetim 
{v 
Komutanlığı, 
.. 
Rektörlerle 
. * 
öğrenim e. te Nes ves e» özgürlüğünü 
.. es yes görüştü 
ANKARA (ÖZEL) 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığında bugün yüksek ve orta öğretim kurumlarında öğrenim Özgürlüğü konusunda bir toplantı yapıldı. 

Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı Korgeneral Nihat Özerín başkanlığmdaki toplantıya Ankara Üniversitesi, ODTÜ, Hacettepe Universitesi rektörleriyle, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Başkanları ve Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri katıldı. 

Ankarâ Sıkıyönetim Komutanlığından edinilen bilgiye göre, saat 16.00'da başlayan ve üç buçuk saat süren toplantıda (Üniversite, Akademi, Yüksek okul ve orta öğretim kurumlarında öğrenimin herkese sürekli ve eşit olarak sağlanabilmesi için alınacak önlemler konusunda) bilgi alışverişinde bulunuldu. 


YURT DIŞI BURULARI : 


lığın yüzde 70'inden az, tavanın ise yüzde 70'in den fazla olmayacağını açıkladı. 

İşgüzar tasarısının yasalaşması halinde, 
25 yıllık bir üyenin kurumdan 185 bin lira ek yaşlılık yardımı alacağını bildirdi, Bu üyenin yardımı almadan ölmesi 
halinde yakınlarına 170 
bin lira verileceğini de kaydetti. 


Türkeş: “Eşgüdüm tebliğlerinin hukuki temeli yoktur” 


ANKARA (AA) 

MHP Genel Başkanı 
Alpaslan Türkeş Sıkıyönetim Eşgüdüm Komutanlığınca tebliğ yayınlanmasını eleştirerek "Bunun hukuk alanındaki adı yetki gasbıdır" dedi, 

MHP Genel Başkanı dün Ankara'da düzenlediği basın toplantısında, Başbakan hiç bir sıkıyönetim komutanma emir ve talimat vermek, sıkıyönetim komutanlarının tasarruflarını tasdik, tadil, talik veya ilga etmek" yetkisiyle donatılmamıştır" dedi. Türkeş bu durumda eşgüdüm toplantılarınca çıkarılan tebliğlerin hiçbir hukuki temele dayanmadığını "yetki gasbından başka bir anlam taşımadığını"'iddia etti. 

Türkeş eşgüdüm dairesiyle ilgili eleştirilerin- den sonra bu kurulun yaptığı işin- Milli Güvenlik Kurulunca gerçekleştirilmesi gerektiğmi de sözlerine ekledi. 


lhölgesine 


Çalışan 1800 işçiden ii 


50'si “T. Müden, İş'te — 


istifa ederek sendikamıza, Devrimci Maden - İş'e üye olmuştur, TDD Fabrikasındaki bu hareket yöredeki diğer fabrikaları da etkilemiş ve sendikamıza üye olmak için müracaatlar başlamıştır. Bu durumdan paniğe kapılan Maden -İş (o yöneticileri İGD'lilerden oluşan 25- 
30 militanla Silahtarağa' 
da olay çıkararak terör havası estirmeye çalışmış, üyelerimizin katledilmesine kadar varan saldırı ve tertipler düzenlenmiştir ," 

Özbayrak açıklamasında daha sonra işverenin bu gerçeklere rağmen T, Maden -İş'e destek olan tavırlara girerek işçi atmaya giriştiğini, bunun üzerine Türk Demir Döküm işçilerinin 
Maden - İş'li saldırganlara ve işverenin tutumuna karşı direnişe geçtiklerini belirtti, Devrimci Maden-İş Sendikasının Türk Demir Döküm işçilerinin direnişini desteklediğini de bildiren Şiikrü Özbayrak, halen 1750 işçinin taleplerinin kabul edilmesiiçin kararlılıkla direndiklerini kaydetti. 

Devrimci Maden - İş 
Genel Başkanı açıklamasının son bölümünde basın mensuplarını gerçekleri yerinde görmeleri ve objektif bir inceleme yapabilmeleri için Türk Demir Döküm işyerine davet etti. 


ABD, Basra... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
deki filoya Basra Körfezi hareket emri verilmişti. Ayrıca 15 Kasımdan bu yana Hint Okyanusunda üç Amerikan savaş gemisi daha bulunuyor. 

Geçen Pazar günü de 
ABD 7. Filosuna bağlı iki füze atar relakat. gemisiyle, bir tanker Malaka bogazını geçerek bölgedeki öbür ABD savaş gemile rine katıldı. 

ABD'nin bunlar dişında Hint Okyanusunda- ki Diao Garcia adasında büyük bír üssü bulunmaktadır. 

Sovyetler Birliği'nin üsleri ise Hindistan, Güney Yemen ve Etyopya" 
ya dağılmış durumdadır. 


ABONE ÜCRETLERİ 


landığını söylüyor. 


değiş iyor. 
TASS ajansı. 


tarmış." 


bilmesi için. 


emperyalizmi aldı. 


getirmeden hangi 


MRT mi? 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


ti, aylardan beri kurak mevsimin yakıaştığını ve Vietnam'ın Sovyetler Birliği'nden getirdiği uçaklar ve silahlarla büyük bir saldırıya hazır- 


Bilmiyor mu bunları TRT? Bal gibi biliyor. 
Mesele bir yanılma meselesi değil. Orada, TRT haber merkezinde üç buçuk revizyonist çörek- 
,lenmiş, bütün dış haberleri Brejnev în sansürün- den geçiriyor ve ondan sonra yayınlıyor. Ne zaman bunlar nöbetçi, ne zaman TRT'nin mührü bunların elinde, bakıyorsunuz haberler birden Konuşan Moskova'nın 
Hepsini 
"Ulusal Kurtuluş Cephesi, Kamboçya'yı kur- 


sesi veyâ 


isim isim biliyoruz. 


Öyle bir'Ulusal Kurtuluş Cephesi'ki, saldırıya kurak mevsimde başlıyor. Tankların yürüye- 


Öyle bir "Ulusal Kurtuluş Cephesi" ki, MİG uçaklarıyla bombardıman ediyor, yakıyor, yıkiyor. Ve saldırdıkları Kamboçya hükümetinin elinde tek bir uçak bile yok. Evet, Brejnev'in "halk" dediği güçler, uçaklarla, en modern silahlara saldırıyor. Hükümetin ise, uçağı bile yok. Peki bu "cepheniz” uçakları nereden buluyor, oyuncakçı dükkanlarını soyarak mı? Uçaklarını hangi alanlardan kaldırıyor? Vietnam havâ meydanları ne zamandan beri Kamboçya "Ulusal Kurtuluş Cephesinin" 

Ve öyle bir "Ulusal Kurtuluş Cephesi”ki, bütün askerleri Vietnamlı ve komutanlar arasında çok sayıda Rus askeri uzmanı var. Enternasyonalizmin büyüklüğüne bakınız! Kamboçyalılar ölmesin diye, Vietnamlılar ve Ruslar savaşıyor. 
Yanlarında ise, eski rejimin artığı haydut ve zorbalar, ABD kalıntıları ve asalaklar. 

Ekrana bütün şirinliğiyle Brejnev çıkıyor. 
Demokrat Kamboçya hükümetinin "insan haklarını çiğnediğini" ve Kamboçya'yı bir “toplama kampına" çevirdiğini söylüyor. 

Ne zaman söylüyor bunu? 

Pirinç tarlalarını 
Kamboçya halkının canını dişine takarak üç yıldır elleriyle onardığı, sırtında taş ve toprak taşıyarak yaptığı yolları ve köprüleri MİG uçaklarına bombalatırken. 

Ne zaman böyle konuşuyor Brejnev? 

Sovyetler Birliği'nde onbinlerce insan özgürlük istediği için psikiyatri kliniklerine toplanıp "uslu" bir yurttaş haline getirilmek için işkenceyle "tedavi" edilirken. Ve Rusya yeniden Çarlık zamanındaki gibi bir halklar hapishanesi- ne çevrildikten sonra. 

Brejnev tabii böyle konuşacak. Ama insan ülkemizin radyosunun iki gündür istilacının borazanlığını yapmasına öfkeleniyor. 

Türkiye halkı niçin vergi veriyor? Milli bagımsızlık ruhunun çökertilmesi ve insanların sosyal-emperyalist işgallere alıştırılması için mi? 

Hem de bu yayınlar nezaman? 

Sovyetler Birliği'nin Beşinci Kolunun Türkiye'de "savaş örgütleri" kurma ve candamarı olan kamu kuruluşlarına" yerleşme çağrıları yaptığı sırada Sovyetler Birliği'nin açıkça bir Türkiye - Yunanistan savaşının pususuna yattığı ve Doğu bölgemizde 400'den fazla Rus yapısı roket bulunduğu sırada. Ve gazeteer bu roketlerin Türkiye'nin tank sayısının yarisını tahrip edebileceğini söylüyorlar. 

Türkiye'deki "Ulusal Kurtuluş Cephesinin" hazırlıkları da bu. Yalnız adı biraz değişik: Ulusal Demokratik Cephe (UDC). 

Onlar karıştıracak, dünya şartları elverince de dış askeri müdahale, darbeler ve yıkıcılık. 

Ne yapacak TRT ozaman? Rus ve Bulgar ordularının harekatını "Ulusal Kurtuluş Cephesinin" savaşımı olarak mı verecek? 

Veremeyecek! Çünkü bu millet istilacıların yanında yer alanların sesini susturmasını bilir. 

TRT'nin bu tutumu, Menderes günlerinin radyosunu hatırlatıyor. Bu millet, radyodan yıllarca emperyalistlere övgü ve Kore'de, Cezayir de, orda burda bağımsızlık için savaşanlara küfür dinledi. O zamanlar dünyanın bir numaralı jandarması ABD idi, şimdi yerini Sovyet sosyal 


eline geçti? 


tanklarına çiğnetirken. 


"düşmanın 


Ama onlar TRT içinde sayıları üç-beşi geçmeyecek kadar azdırlar, Sorumlu hükümettir ve TRT Genel Müdürlüğüdür. TRT üç-beş Brejnev hayranının keyfine terkedilemez.Y alnız Maraş olaylarını kışkırtanların değil, bunların ei de TRT'nin içindedir. 

Soruyoruz Ecevit'e: Devlet dairelerine sızan bir avuçluk Rus Beşinci Koluyla ve onların pe şinden giden terör ve cinayet şebekeleri ile Türkiye'nin hangi meselesini çözeceksiniz? Bunlara karşı açık bir tavır almadan, bunları hizaya derde çare bulacaksınız? 

Biliyoruz bazıları diy orlar ki, şimdi bunun sırası mı? Evet sırası! Brejnev în Kamboçya'yı işgal ettirmesininsisırası oluyor da, milli bağımsızlığı savunmanın sırası niçin olmasın? 

Soruyoruz, eğer hükümetin politikası buysa, vay halinize. Böyle bir politika yaşayamaz, ayakta duramaz. Çünkü Türkiye halki bağımsızlık istiyor, istilaya karşı tavır alınmasını istiyor, dürüst habercilik istiyor, dünyanın her yerinde bağımsızlık ve özgürlük içir savaşanların duygularını paylaşıy or, yoksa işgalcilerin değil. 
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Sıkıyönetim Komutanlığı, YDGF'nin çalışmalarını durdurdu 


İSTANBUL (THA) 

1. Ordu veİstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı- nın yayınladığı 8 numaralı 3 bildiride, YDG F'nin Beşiktaş şubesinde izinsiz toplantı yaptığı gerekçesiyle, deneğin merkez ve şubelerinin yapacağı çalışmaların sıkıyönetim süresince o durdurulduğu açıklandı. 


Açıklamada, "Sıkıyönetimin ilanını gerekli kılan olay ve eylemlere ilişkin ve kışkırtıcı pankart ve afiş asıldığı, aynı zamanda tüzüğünde yazılı amaçlar dışına çıkıldığı 


tespıt edildiğinden ve bu faaliyetlerinin bir kısmı dernek merkezini de kapsadığı” gerekçesiyle derneğin çalışmalarının durdurulduğu bildirildi. 


Sıkıyönetim Komutanlığının o açıklamasın- da ayrıca, bütün dernekler ile buna benzer kuruluşların İstanbul İli içeri-, sindeki merkez ve şubeleri, İstanbul Valiliğinin saptayacağı yöntem çerçevesinde, ilçelerde ise kaymakamlar tarafından oluşturulacak birer heyet vasıtasıyla idari ve mali denetime tabi tutulacakları da belirtildi. 
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FRANSA'DAKİ 
DEMOKRATİK KAMBOÇYA 


Yayılmacı 
Sovyetler Birliği tarafından desteklenen 
Vietnam’ a karşı 


YURTSEVERLER KOMİTESİ'NİN AYDINLIK'A DEMECİ 


DUNYA 

KAMUOYUNU 
 KAMBOÇYA'YI 
DESTEKLEMEYE 


ÇAĞIRIYORUZ! 


e Kamboçya halkı ve hükümeti bir yandan 


direniş savaşı veriyor, bir yandan da 


diplomatik alanda mücadele ediyor e "Biz kendi topraklarımızda bağımsızlık ve 

egemenliğimizi savunuyoruz. Davamız haklıdır” e "Vietnam başka memleketlere saldıran 


faşist bir 


AYDINLIK Paris muhabiri Çiğdem Kömürcüoğlu ` FRANSA'DAKİ DEMOKRATİK KAM- 
BOÇYA YURTSEVER- 
LER KOMİTESİ Başkan 


Yardımcısı Cnau Soc 
Kon ile görüştü. Soc 
Kon, başkent Pnom 


Pen'in Vietnam saldırganlarının eline geçmesinden sonraki durumla ilgili değerlendirmesini AYDIN-LIK'a anlatt Komite 
Başkan Yardımcısı Demokratik Kamboçya halkının direnişe devam edeceğini ve Başbakan Pol 
Pot önderliğindeki hükümetin diplomatik alanda mücadele edeceğini açıkladı. 
e 


Cnau Soc Kon, muhabirimize şu açıklamayı yaptı: 

“Fransa'daki Demokratik Kamboçya Yurtseverler Komitesi Vietnam' 
ın saldırısını şiddetle kınamaktadır. Çünkü Vietnam uluslararası kuralları çiğnemekte ve bağımsz, tarafsız ve bloksuz bir ülkenin egemenliğine saygı göstermemektedir, Fransa'daki Demokratik Kamboçya Yurtseverler Komitesi barışa, adalete ve bağımsızlığa aşık tüm kamuoyunu, uluslararası yayılmacı Sovyetler Birliği tarafından desteklenen saldırgan Vietnam birlik- 


ülkedir” 


lerinin topraklarımızdan derhal ve kayıtsız şartsız geri çekilmesini talep gi meye çağırır. Aynı Zzamanda kamuoyunu Kamboçya halkının bağımsızlık, egemenlik ve topraklarında barış içinde yaşamak uğruna yürüttüğü mücadeleyi desteklemeye çağırır." 

AYDINLIK: Pnom 
Pen'in düşmesinden sonra Demokratik Kam boçya'nın ve Çin Hindi yarımadasının o durumunu nasıl değerlendiriy orsunuz? 

CNAU SOC KON: 
Kamboçya'daki bugünkü durum, Vietnam'ın, Çin Hindi Federasyonu planına bağlıdır. Vietnam'ın 
Çin Hindi Federasyonu planından vazgeçmediğini açıkça görüyoruz. Vietnam, Kamboçya'yı istila ettikten sonra onu, başka ülkdere saldırmak için bir sıçrama tahtasına dönüştürecektir. Bu, Le Duan-Fam Van Dong kliğinin eski emdidir. Le Duan-Fam Van Dong kliği 
Çin Hindi'nin efendisi olmak istiyor. Onlar, başkalarının topraklarında askeri birlikler bulunduruyorlar. İşte bu nedenle biz artık Vietnam'ı sos yalist bir ülke olarak görmüyoruz. Onu, başka ülkelere saldıran gerici faşist bir ülke olarak görüyoruz. Vietnam'ın planı başarıya ulaşırsa bu du- 


rum yalnızca Kamboçya halkı e aynı zaanda Güneydoğu Asya Kalkları ve belki de ia dünya için bir teklike öluşturacaktır. 

AYDINLIK: Demokratik Kamboçya hükümetinin ve halkının önünde- ki mücadelenin hedefleri nelerdir? 

CNAU SOC KON: Birincisi, Kamboçya hükümeti ve Kamboçya Komünist Partisi tarafından yönetilen Kamboçya halkı, bir süreden beri Vietnam'ın: böyle bir saldırıya girişmesini bekliyordu. Topraklarımızı savunmak için uygun önlemler aldık. Şurası da bir gerçek ki, geçici olarak bazı güçlüklerle karşı karşıy ayız. Ama halkımız ve Devrimci Ordumuz, saldırgan Vietnam birliklerinin topraklarımızda varlığını sürdürmesini kabul etmiyor ve asla etmeyecektir. Vietnam bu savaşı sona erdirmek için bütün saldırgan birliklerini geri çekmeli ve bağımsız, egemen, tarafsız ve bloksuz bir devlet olan Demokratik Kamboçya'nın bağımsızlığına ve ege menliğine ve halkımızın barış içinde yaşamasına saygı göstermelidir. 

Kamboçya hükümeti ve halkımız diplomatik alanda bir mücadele yürütmektedir. Bu alanda tüm dost ülkderi ve tüm dün 


gg 


sunun | yayınlarını 


Kamboçya Lon Nol diktatörlügünden kurtarıldıktan sonra Fransa" da yaşayan Kamboçyalılar tarafından kurulan YURTSEVERLER KOMİ TESİ, şimdiye kadar çeşitli faaliyetler yürüterek Demokratik Kamboç ya' da sosyalizmin inşası ve anayurdun savunulması konusunda Avrupa kamuoyunu bilgilendirdi. Komite, De mokratik Kamboçya'nın Sesi Rady o düzenli 
Fransızcaya çevirerek bültenler halin- 


Extraits des nouvelles A diffusées de Phnom-Penh par “ la voix du Kampuchea Democratique ~ 


olarak dürüyor. 


ARN A 
A 
KAMPUCHEA 
DEMOCRATIQUE 


Fransa'daki Kamboçyalı yürřtəvverierın çıkardığı bülten ` (Demokratik Komboçya'dan haberler) 


| 

| 

| 

| 

| 

Fransa' daki Demokratik Kamboçya | İ Yurtseverler Komitesi 
| 

| 

| 


de basıyor. Komite şimdiye kadar çe şitli toplantılar düzenleyerek, Vietnam'ın ve Sovyetler Birliği'nin Kamboçya'daki emedleri hakkında kamuoyunu uyarmıştı. 
Fransa'daki 
KAMBOÇYA 
KOMİTESİ bütün bu faaliyetleri boyunca özellikle Vietnamlı öğrencilerin sürekli saldırılarına uğramıştı. Komite bugün Paris'te çalışmalarını sür- 


DEMOKRATİK 
YURTSEVERLER 


ma m ma rm em e mma m m e man tam | 


ya halklarını davamızı desteklemeye (o çağırıyoruz. Davamızın haklı olduğu inancındayız. Çünkü biz kendi topraklarımızda mücadee ediyoruz. Kendi topraklarımızda bağımsızlık ve ege 


menliğimizi savunuyoruz. 
Özetlersek birincisi 


topraklarımızı savunuyoruz, ikincisi diplomatik alanda mücadele ediyoruz. 

AYDINLIK: Uluslararası kamuoyundan nasıl bir destek bekliyorsunuz? 

CNAU SOC KON; Uluslararası kamuoyundan Vietnam'ın saldırısını kr namasını talep ediyoruz. 
Çünkü Vietnam'ın ülkemize saldırmaya hiç hakkı yoktur. Vietnam birliklerinin topraklarımızdan geri çekilmesi talep edilmelidir. Ayrıca uluslararası kamuoyundan,bu saldırının durdurulması için mümkün olanheryola başvurmasını bekliyoruz. Vietnam'ın saldırısı hafife alınamaz. Çünkü Vietnam'ın ardında Sovyetler'in ve takipçilerinin uluslararası yayılmacılığı var. Bu, Güneydoğu Asya' 
da ve tüm dünyada istikrarsızlık yaratabilir. Vietnam öteki Güneydoğu 
Asya ve Asya ülkeerine saldırganlık güdebilir. Nitekim bu nedenle uluslararası kamuoyu daha şimdiden Vietnam'ın saldırısını kınamaya başladı. 
Ama daha da fazla kınamak ve halkımızın Vietnam'ın hakimiyetinden kurtulma Oo mücadelesini desteklemek gereklidir. 
Demokratik Kamboçya topraklarına yöneltilen saldırı Vietnam'ın emeilerinin sonu değil, yalnızca başlangıcıdır. Bugünkü durum Vietnama Sovyetler arasındaki işbirliği- nin sonucudur. Sovyetler Birliği'nin dünya çapında emeleri var. Sovyetler Birliği Vietnam'ı Asya'da bir piyon olarak kullanıyor. Tıpkı Afrika'da Küba'yı kullandığı gibi. Vietnam bir kere planın ilk kısmını gerçekleştirdikten yani, Laos, Kamboçya ve Vietnam" bir pakt içinde zorla birleştirdikten sonra, öteki ülkelere saldıracaktır. Vietnam bu saldırganlık paktına haklılık kazandıramaz. Çünkü bizim ilkelerimize göre,her halk kendi kaderini tayin etmek hakkına sahiptir. Bu vesile ilehalkımızın mili bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesini destekleyen tüm dünya halklarına teşekkür etmek isterim. Bizi desteklemeye devam edecekleri- 


.ne inanıyorum. Çünkü 


davamız haklıdır. 


Bütün halklar gibi Danimarka halkı da Rus desteğindeki Vietnam'ın Kambuçya'ya saldırısışı kınıyor. Ve Danimarka halkı "'Rusyave Vietnam Kamboçya'dan de- 


fol!" diyor. 


sal dünyada protesto ediliyor 


DIŞ HABERLER SERVİSİ Geçtiğimiz ay Danimarka'da, Vietnam'ın Kamboçya'ya yönelttiği saldırıları lanetleyen bir protesto gösterisi yapıldı. Danimarka Komünist İşçi Partisi (KAP) tarafından düzenlenen gösteriye yüzlerce Danimarkalı devrimci katıldı. 
Protesto -gösterisi Kopenhag'daki Vietnam Büyükelçiliğinin önünde, "Rusya ve Vietnam Kamboçya' dan defol" sloganlarıyla başladı. Burada Danimarka 


„Komünist İşçi Partisi adına bir konuşma yapan bir 


devrimci özetle şunları söyledi r 

"Demokratik Kamboçya bugün, Sovyet sosyalemperyalistlerinin kışkırttığı Vietnam'ın saldırılarına hedef oluyor. 1968 yıllarında ABD emperyalistleri nin saldırılarına uğrayan Vietnam'ı, biz Danimarkalı devrimciler bütün gücümüzle desteklemiştik. O zamanlar Kopenhag'daki ABD konsolosluğunun önünde düzenlediğimiz bir gösteriye 25 bin kişi katılmıştı. 
Çünkü Vietnam o zaman ABD emperyalizmine karşı haklı bir mücadele yürütüyordu. Ve tüm dünya halklarının desteğini kazanmıştı, Ama ne yazık ki, o zamanların Vietnam'ı, şimdi sosyal-emperyalistle- 


KAMBOÇYA HALKININ KARARLILIĞI 


Mehmet Ataberk 


Siyah uzun kollu gömleği terden sırtına yapışmıştı. Yir- aynı siyah kumaştan dokunmuş pantalonunun paçaları ve kauçuk sandal ayakkabılar içindeki çıplak ayakları çamur içindeydi. Kazma, yere her inişinde, onun, ülkesini hızla inşa etme arzusunu apaçık dile getiriyordu. 
Devrime ve geleceğe olan inancı kazı.lanın sapını sımsıkı tutan nasırlı ellerinde somutlaşıyordu 

Thiyun 25 yaşındaydı ve inşası tamamlan. 
mak üzere olan barajın Parti Komitesi sekreteriydi. 4 ay önce.Kamboçya ya yaptığımız gezi sırasında onunla tanışmıştık. 

"Düşmanlarımız * diyordu ‘Vietnam ve onun efendisi Sovyetler Birliği, Kamboçyamızi yutmak ve halkımızı köleleri haline getirmek is. 
tiyorlar. Oysa biz kahredici bir savaştan yeni çıktık. Tek isteğimiz' yüzde 80'i yakılıp yıkılan ülkemizi yeniden ve dahâ güçlü bir şekilde inşa edebilmek. Kamboçya'nın hiç bir ülkenin toprağında gözü yoktur. Biz barıştan yanayız. Halkımız bugün en çok buna ihtiyaç duyuyor. 
Ama bu barış bağımsızlığımıza, egemenliğimize toprak bütünlüğümüze, milli gururumuza gölge düşürmeyecek bir barış olmalıdır. Aksi halde bağımsızlığı uğruna ölümü seve seve göze almayacak tek bir Kamboçyalı yoktur 8 milyon-Tuk halkımız bunu, tepeden tırnağa en modem savaş araçlarıyla donatılmış Amerikan ordusuna karşı gözünü kırpmadan, taşla sopayla savaşarak ve onu yere sererek ispat etmiştir. ' 

Thiyun 17 yaşında iken Devrimci Ordu'nun saflarında Amerikan emperyalistlerine karşı savaşa katılmış. En güçlü emperyalistlerin bile bağımsızlığı uğruna savaşan yoksul bir halk karşısında "kağıttan kaplan" olduğu.gerçeğini kanıtlayan 5 yıllık mücadele ateşinde pişmiş ve çelikleşmiş. 

“Yağışların durmasını bekliyorlar ' diyordu. 
"Kurak mevsim olan Ocak ve Şubat aylarında yeniden saldırıya geçebilirler. Vietnam tek başına olsa buna cesaret edemezdi. Fakat efendisi Sovyetler Birliği bu işi kendisi için yapmasını emrediyor. Sovyetler Birliği nin amacı bütün Güneydoğu Asya ya hakim olmak. Ama gele“ cekleri varsa görecekleri de var. Onlarında 'Kagıttan kaplan ' olduğu gerçeğini bütün dünya halklarına ispat ederiz. ' 

25 yaşındaki Thiyun'un bağımsızlık dutkusu, 
sosyal-empiryalistlerin tanklarından, topların- dan, uçaklarından, bombâlanndan bin defa onbin defa vüzbin defa daha siiclüdür. Yakın gelecek bunu bir defa daha bu kağıttan kaplanı da halk savaşının engin denizinde eritip yokederek kanıtlayacaktır. i 

Yürekten selam sana Thiyun, Thiyun lar. . 

Bağımsızlık için mücadele eden Türkiye halkı ve dünya halklarının kapleri sizlerle birlixte 


çarpıyor. 


rin maşası haline gelmiştir. Bugün vietnam Asya'nın Kübası olmuştur. 

"Kamboçya, Vietnam'ı her zaman sorunları masa başında çözmeye davet etmiştir. Fakat Vietnam, bu haklı tutuma daima karşı çıkmıştır. Bugün çok sayıda Vietnam askeri 'Kamboçya topraklarındadır. Biz dünya halklarının bir parçası olarak, Kamboçya hal kının Vietnam ve Rus 'saldırganlarina karşı mücadelesini sonuna kadar ve bütün gücümüzle destekleyecegiz." 

5 Aralıkta yapılan bu mitingten bu yana bir ay 
geçli ve Vietnam o günlerde sürdürdüğü saldırıları daha da yoğunlaştırarak Kamboçya'yı işgal etti. 

Ama o miting bile gösterdi ki, Kamboçya halkı, saldırgana karşı haklı mücadelesinde bütün dünya halklarını, ilerici kamuoyunu yanında bulmaktadır. 
İşgal gününden dünyanın pek çok ülkesinde, Vietnam saldırganlarını İanetleyen protesto gösterileri yapılıyor 


ALMANYA'DA 
Alman Komünist Partisi (KPD) Bonn'da Vietnam 


Rusya ve 


Vietnamın 


Büyükelçiliği önünde sona erecek bir yürüyüş düzenledi. 
FRANSA'DA 

Fransa Marksist-Leninist Komünist Partisi, Vietnam'ın Kamboçya'da giriştiği işgali protesto etmek üzere bir kapalı salon toplantısı düzenledi. 

AVUSTURYA 'DA 

Viyana'da Schwarzenbergplatz'da toplanan yüzlerce kişi Sovyet Büyükelçiliğine yürüdü ve büyükelçiliğe Rusya'nın saldırdonlığını lanetleyen bir bildiri verildi. Ayrıca Linz vè Graz'da yürüyüşler düzenlendi ve çok sayıda şehir we kasabada toplantılar yapılarak, Sovyetler Birliği ve Vietnam'ın saldırganlığı protesto edildi. 

Ayrıca Sovyet Havayolları Aeroflot'un Vieyana' daki bürosu taşlandı 

İSVEÇ'TE 

İsveç'in başkenti Stockholm'de yüzlerce gösterici Vietnam'ın Kamboçya'yı işgalini protesto etti, Göstericiler, Vietnam Büyükelçiliğinin önünde toplanarak, Vietnam'ı protesto eden sloganlar bağırdılar ve işgale derhal son verilmesini istediler, 


1-Bağımsız bir ülkeyi işgal etmek 2-Sivil halkı katletmek 

3-Köyleri yağmalamak ve yıkmak 4-Kadınların ırzına geçmek 


5-Ekinleri yağmalamak ve Vietnam'a kaçırmak 


ları, sosyalizme duyduk- Ori, Savurimasız insanları ları düşmanlığı ve Viet- kurşuna dizdiniz. Kadın- 


SABİT durdu. "Sihanuk öldürül-YÜRÜRDURMAZ dü" dediler... İnsanların "Baskı yöntemleri kal- katledildiğini o gösteren dırılacak"', "toplama fotoğraflar yaydılar. 
kampları tarihe karıştı", Bunların Kamboçya' 


“insan haklarının ihlaline son verildi" ... Bu sözleri Vietnam yanlısı "'Kamboçya Ulusal Cephesi" söylüyor.Moskova, ona bağlı Vietnam ve öteki ülkeler söylüyor. Moskovacı kalemler aynı şeyleri yineliyor. 

Dünya kamuoyu bunları yeni duymuyor. CİA ve KGB Kamboçya'nın kurtulduğu günden beri, 


da çekilmiş olduğunu iddia ettiler. Oysa bütün bunların yalan olduğu çoktan ortaya çıktı. İşte "Washinton Post" Güneydoğu Asya muhabiri 
Louis Simon'un, "More" 


dergisinde yayınlanan itirafları: "Bu haber ve fotoğraflar sahtedir." 


Ama satılık kalemlerde tıs yok. Çamur at, izi kalsın! 


bu tür haberler yayıp Moskova ve hempa-Bir kukla gösterisi 


nam'ın saldırısını bu yalan ve iftiralar ardına gizlemeye çalışmaktadirlar. 


Bugün insan hakları en çok hangi ülkelerde çiğneniyor? Bunların başında Rusya ve Vietnam gelmiyor mu? En küçük bir muhalefetin bile azgınca bastırıldığı ülke Rusya değil mi? Açlik ve baskılardan dolayı yüzbinlerce insan hangi ülkeden kaçıyor? Vietnam'dan değil mi? Bu ülkede 800 bin tutuklu, Hitler'inkileri hatırlatan toplama kamplarında yaşamaktadır. Siz, nasıl olur da insan hakların- dan söz edersiniz? 


Sizin insanlığa karşı işlediğiniz suçlar büyük. 
Siz ülkesinde sosyalizmi inşa eden bir halka saldırdınız. Siz bağımsız bir ülkenin egemenliğini çiğnediniz, toprak bütür. 
lüğünü parçaladınız. Si köyleri: basıp tahıl am: barlarını o yağmaladınız. 
Fabrikaları yıktınız, köprüleri havaya uçurdunuz. 
Alamadığını yaktınız, ülkeyi talan ettiniz. 


Sizin suçlarınız büyük. 
Tanklarınızın, toplarınızın namlularını kucaktaki bebelere, ihtiyar ninelere, ak sakallı dedelere çevirdiniz. Gebe kadınla- 


ların, genç kızların ırzına geçtiniz. 

Sizin Hitler'den ne farkınız var? Kamboçya" 
da soykırıma giriştiniz. 
kitle katliamları yaptıniz. 


Ama şunu bilin, ki mazlumun ahı yerde kålmayacak! Siz Brejnevler, Le Duanlar, dünya halkları yakanıza yapışacak, suçlarınızın 


hesabını bir bir soracaktır. 
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